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FİTBOL DERGİ 
TURKCELL DERGİLİK 
UYGULAMASINDA, 


DİYOJEN 


-— ARIYORUM, 


ADAM 


SİYASET ADAMI NE KADAR TUTARLIYSA FUTBOL ADAMI DA O KADAR TUTARLIDIR. SOKAKTAKİ VATANDAŞ NE KADAR CENTİLMENSE SAHADAKİ FUTBOLCU DA O KADAR CENTİLMENDİR. MÜHİM OLAN CEBİNDE METELİK YOKKEN YOLDA BULDUĞUN PARA DOLU CÜZDANI POLİSE GÖTÜRMEKTİR. 
VE MÜHİM OLAN 90. DAKİKADA HAKSIZ PENALTIYI, ŞAMPİYONLUĞUN KAÇMASI PAHASINA AUTA ATMAKTIR. NE DİYOR DİYOJEN? “ADAM ARIYORUM ADAM...” BEN DE ADAM ARIYORUM. 


KENAN BAŞARAN 


TİYATRO 

Bu ülkenin futbol muhabbetinde “tiyatro” aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılır. Oysa futbol, insanlığın en eski sanatı olan tiyatroya benzeyebiliyorsa bir nebze, ne mutlu futbolsevere... 

Ben futbolu, fena halde tiyatroya benzetiyorum... 


İKİ MİLLİ TAKIM 

Aynı dönemde iki milli takımımızın maçlarına tanıklık ettik. Bir yanda basketbol, diğer yanda futbol... 

Baskette hedefi kaybederken de oyuncularımızla gurur duyduk. Bu topraklarda kaybedenle gurur duyulduğunu görmek, gerçekten göz yaşartıcı. 

Öte yanda Rusya 2018 hedefini koruyan futbol milli takımı, “zor günlerden geçsek de” birleştirici olamadı. 


İKİ FEDERASYON BAŞKANI 

İki milli takımın da oyuncuları liglerinde doğru düzgün oynayamıyor. 

Öyle ki, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Yerliler idmanda bile yeterli süreyi alamıyor” dedi. 

Çok trajik, ama asıl trajik olan bu lafı edenin karar mekanizmasının başı olması! 

Başkan değil misiniz, değiştirin kuralı! Değil 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mi? Değil elbet. Federasyon başkanlarının hükmü yok, biliyoruz. Şeklen seçiliyorlar. 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in ise yabancı kuralına dair şahsi bir fikri de yok! Geçen mart ayında “Kulüpler isterse kaldırırız. Cumhurbaşkanı'nın söylemine katılıyorum. Daha fazla yerli oynaması lazım” demişti. 


Kimse de “İyi olan oynasın” diyemiyor. Kimse de Demba 
Ba, Gomez, Aboubakar ve 
Negredo'ya rağmen ayakta kalan 
Cenk Tosun'u örnek göstermiyor. 
Hemen pasaport kolaycılığına meylediliyor. 


Kimse de “İyi olan oynasın” diyemiyor. 
Kimse de Demba Ba, Gomez, Aboubakar 

ve Negredo'ya rağmen ayakta kalan Cenk Tosun'u örnek göstermiyor. Hemen pasaport kolaycılığına meylediliyor. 


İKİ MİLLİ KOÇ 

Mircea Lucescu, imza töreninden itibaren yabancı kuralından dert yanarken Ufuk Sarıca lafını bile etmedi. Bu bir erdem belirtisi miydi? 
Bunu söylemek zor zira Sarıca, aynı zamanda Beşiktaş'ın da koçu. Yani milli hoca olarak 


yabancıya karşı çıkıp, kulüp hocası olarak yabancı oynatırsa, bu çelişkiden hicap duyabilir. Yine de Sarıca, sadece millileri çalıştırsaydı da sanırım Lucescu 

kadar ağlamazdı. 

Bu meseledeki tutumlara bakınca Sarıca “yabancı”, Lucescu ise tam bir 

“yerli kafası” oldu! 

Lucescu, milli takımdan önce Galatasaray'a imza atmaya hazırlanıyordu. Ve biliyoruz ki, pazarlık yaparken “Yerli oyunculardan kurulu bir takım istiyorum” diye bir şart koşmadı. 
İşte, takılan şapkaya göre rol yaptı Rumen aktör(!) Şaşırdık mı? Elbette hayır. Ki kendisi Zenit'i çalıştırırken de Rusya'daki yabancı sınırlamasından şikâyet etmişti. Shakhtar 

ile 2009'daki son UEFA Kupası'nı “Ukrayna yerlisi”yle değil, yabancı uyruklularla kaldırdığını da biliyoruz... 

Bu yabancı eyyamı esasen Lucescu'ya özgü de değil. Şu an ligde takım çalıştıran ve TVlerini büyük ölçüde yabancılardan kuran hangi yerliyi milli takımın başına getirseniz, o da Lucescu gibi dert yanacaktır. 

“Peki kulüp hocası olarak neden yabancı oynatıyorsunuz?” diye sorarsanız da size aynı ezberi ederler: “Altyapıdan oyuncu gelmiyor bla bla bla...” 


80 MİLYONUZ 

Memleket hamasetini en çok besleyen kriter nüfustur. Şimdi 80 milyonla övünüyoruz ya, ben 50 milyonla övündüğümüz dönemleri de 


DİYOJEN 


Futbol özelinde yaşadıklarımız, memleketin genel anlamda yaşadıklarının 3 dakikalık maç özeti gibidir. Çarşıda-pazarda ne yaşanıyorsa futbol mecralarında olan biten de odur. Bir hakemin çaldığı penaltı düdüğüyle bir hakimin verdiği ceza arasında pek fark yoktur. Biri ne kadar adilse 


hatırlıyorum. Müzikten sinemaya, futboldan basketbola kadar sıkıntılar konuşulurken “8O milyondan bir yıldız çıkaramıyoruz” deyip, duruyoruz. Ne olacak şu nüfusumuzun hali(!) 
Son olarak basketbol takımımız İspanya'dan fark yiyip elenirken Slovenya ise önce İspanyollara fark atıp finale çıktı sonra da Sırpları yenip tarihinde ilk kez şampiyon oldu. 
Ve derhal, “Gördünüz mü 2 milyonluk Slovenya'yı...” yorumları patlatıldı. Mesele kafa kağıdı sayısı mı? Mesele kafa yapısı. 

Olay basit: Nüfusu kullan, nüfuzluyu değil! 
Hamili kartlıyı kullanma, eşit şekilde kaynakları 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diğeri de o ölçüde adildir. 


doğru kullan. Uzun vadeli planlama yap, ehil kişilere şans ver ve sıkı şekilde denetle... 

Fatih Terim, “Türkiye Futbol Direktörü” sıfatını alıp, Almanya'nın sistemini incelemeye gitmiş ve “Adamlar 60 yıl sonrasını planlamış” diyerek, hayretle anlatmıştı. 

Biz şimdi sadece 6 ay sonrasına odaklanmış durumdayız ve ortada Terim de yok. 

O, “kebabçı baskını”yla giderken, yerine 

“A4 maç #2 yıllık” bir anlaşmayla Lucescu geldi. O Lucescu ki daha aday kadrosunu planlayamadı. Cuma günü almadığı Oğuzhan Özyakup'u 2 gün sonra “Bursa maçında çok iyi oynadı” gerekçesiyle, gecikmiş şekilde çağırdı. Oysa Oğuzhan o maçta hiç de iyi oynamamıştı. 

“Oynayan yerli bulamıyorum” serzenişinde bulunan ama oynayan üç-beş kişi yerine 

1 dakika bile oynamayanları çağıran 
Lucescu, “Köpekler istedi diye atlar ölmez” vecizesinden sonra “Sadece aptallar fikrini değiştirmez” dedi, Oğuzhan çarkı için. 
Bildiğin bizi aptal yerine koyuyordu. Lakin bu kez hayvan terli, yemedi elbet! 

Tüm bu lafları çelişkileri ortaya koymak için yazdım. Daha doğrusu tutarsızlıkları, zira çelişkiler geliştiricidir. 

Yabancı oyuncu sayısı ve eğitim sistemimiz at başı şekilde aynı minvalde yürüyor. İkisi de sürekli değiştiriliyor ve üstelik ilk karşı çıkanlar da hep son değişikliği yapanlar oluyor. 

TEOG da kalkacak, 14 yabancı kuralı da! 
Gözünü sevdiğim rekabete iman eden kapitalizm, isteyince nasıl da devletçi olabiliyor! 

Şu lig Venezuelalı topçu bile gördü de nedense Latin ligleri bu topraklardan bir topçu göremedi. E tabi, “devlet garantili forma ve vergisiz kazanç” nerede var ki çocuk gitsin... Üstelik, vatan-millet-Sakarya 


hat-trick'iyle milli maçlardan bile dünyanın primini kazanmak var... 

Yabancı kuralı değişecek de ne olacak? Hiç... 
Bir iner, bir çıkar... 

Ha bu arada garip olan şu ki, 14 yabancı kuralı varken de Euro 2016'ya katılabildik. Ya şu vaziyette bir de 2018 vizesi alırsak, 

ne diyeceğiz? 


AYNA 

Futbol, bir tiyatrodur. Ve tiyatro toplumun aynasıdır. Futbol özelinde yaşadıklarımız, 
memleketin genel anlamda yaşadıklarının 3 
dakikalık maç özeti gibidir. 

Çarşıda-pazarda ne yaşanıyorsa futbol mecralarında olan biten de odur. 

Bir hakemin çaldığı penaltı düğüyle bir hakimin verdiği ceza arasında pek fark yoktur. 
Biri ne kadar adilse diğeri de o ölçüde adildir. 
Siyaset adamı ne kadar tutarlıysa futbol adamı da o kadar tutarlıdır. Sokaktaki vatandaş 

ne kadar centilmense sahadaki futbolcu da 

o kadar centilmendir. Mühim olan cebinde metelik yokken yolda bulduğun para dolu cüzdanı polise götürmektir. 

Ve mühim olan 90. dakikada haksız penaltıyı, şampiyonluğun kaçması pahasına auta atmaktır. 

Ne diyor Diyojen? 

“Adam arıyorum adam...” 

Ben de adam arıyorum. 

Yo hayır; sağ kanada, sol kanada veya on numaraya adam aramıyorum. Hele forvete hiç değil... 

Adam arıyorum; özü sözü bir olan... 

Adam arıyorum; dediğinin arkasında en azından bir sezon durabilen... 

Adam arıyorum; kulüp takımlarının başarısı milli takımdan daha önemlidir diyebilen... 
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KESEMEZSİNİZ 


YÜZBAŞI MURAT ÜÇÖZ, HAKKARİ 2'NCİ HUDUT TUGAY KOMUTANLIĞI'NDA GÖREVLİ PERSONELİN ÇUKURCA'DAN VAN'A İNTİKALİ SIRASINDA KONVOYA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN ROKETATAR VE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA DÜZENLENEN SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ. MURAT YÜZBAŞI SARI LACİVERT RENKLERE SEVDALIYDI... 


CEM KERPİÇÇİLER 


Uzun zaman önceydi. İçeri girer girmez mahşeri kalabalığa bakakaldım. Binlerce kişi aynı anda ellerini havaya kaldırıp, dillendirdikleri besteyi sanki hayatta bir kez daha seslendirme fırsatları yokmuş gibi hırsla, umutla, sevgiyle, isyanla haykırıyordu. Aynı renklere sevdalananların arasından geçip ayakta durabilecek bir metrekare yer ararken gözlerimi tel örgülere asılı renkli bezlerin üzerine yazılı cümlelerden alamıyordum. 
Takımların sahaya çıkmasına saatler vardı ve daha önce birçoğu birbirini bile tanımayan binlerce kişi sigarasını, çekirdeğini, 

suyunu, hüznünü, sevincini ve hayallerini paylaşıyordu. 

Elimi bir an olsun bırakmayan ve durmadan iyi olup olmadığımı soran teyzemin 

oğlundan fırsat buldukça karşı tribüne asılan renkli bezlerde neler yazdığını anlamaya çalışıyordum. Karşı takımın taraftarının bize yönelik söylediği esprili tezahüratlara karşı 

bir an susup aniden yükselen kontra cevaplar şaşkınlığımı bir kez daha artırıyordu. Ama gözlerim durup durup “Hayatta hiçbir şey senin kadar sevilmedi”, “Ne bir kızı sevmek ne bir okulu bitirmek, tek dileğim seni şampiyon görmek!” ya da “Kasımpaşalılar” cümlelerinin yazılı olduğu bezlere takılıyordu. 

Renkli bezleri “tribünlerin duygularını estetik biçimde anlatma metotlarından biri olan pankartlar” diyerek tanımlayan teyzemin 

oğlu kutsallıklarından bahsederek daha da heyecanlandırmıştı beni: “Pankart bir takımın namusudur. Dünyanın öbür ucuna da gitsen, sevgilinin boynuna bir kolye takar gibi asarsın pankartını tribüne. Gerekirse 10 kişinin arasına tek başına dalarsın da kaptırmazsın yazılı tarihini ezeli rakiplerine. Sen nereye gidersen git o da seninle gelir. Kendi evini bir gelin gibi süslerken stadın da en nadide mücevheridir pankart. Kimi zaman rakibine kimi zaman oyuncuna kimi zaman yönetimine kimi zaman da hayata posta koyarsın o tümcelerle ...” 


Üç paragraf boyunca anlatmaya çabaladığım, şimdi çok uzaklarda kalan bu mevzu, tribünler “arena” formatına dönüşüp taraftar yerine müşteri tercih edilir hale gelince büyük yara aldı elbette. Futbolun bir endüstri haline gelmesi ve taraftarlığın müşteriliğe evrilmesi sürecinde tribünlerden birer birer eksildi pankartlar. Onların yerini dev markaların paçavraya benzeyen reklamları aldı birer birer. Kimileri çok savaştı pankartları için kimileriyse hemen teslim bayrağını çekti. 
Senelerdir tribünlerin cefasını çekenler birbiri ardına kalplerine taş basarak çekildiler bir gün mutlaka döneceklerini söyleyerek. 
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçına 

iki saat erken gitmiştim taraftarları ve oyuncuların ısınmaya çıkışını da izlemeyi sevdiğimden. Artık 


Bölük Komutanı olarak görev yapmıştı. 

31 Mayıs'ta Şırnak'taki helikopter kazasında 
şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın ile birlikte de teröre karşı mücadele etmişti 

33 yaşındaki Yüzbaşı. Dayısı Nihat Koç en 
son düğününde görüştükleri yeğeninin tüm arzusunun askerliği dört dörtlük yapmak olduğunu söylüyordu. Murat Yüzbaşı sarı lacivert renklere sevdalıydı... 

Askerleri komutanlarını çok seviyordu... 
Komutanlarının Fenerbahçe'ye duyduğu sevgiyi çok iyi bilen askerleri ona unutulmadığını göstermek için bir plan yaptılar. Murat Yüzbaşı'nın Fenerbahçe'ye olan aşkını Fenerbahçeliler Derneği'ne bildirince pankart projesi ortaya çıktı. Şehidimizin ailesinin bile pankarttan haberi yoktu. 


sınırlı sayıda olan pankartlara merakla bakarken gözüm takılmıştı aslında. 
“Şehit Yüzbaşı 
Murat Üçöz ve tüm şehitlerimize rahmet ve saygıyla” yazan 
FEDER pankartı çok hoşuma gitmişti. 
Hayat inceliklerden ibaretti ve nedense kimsenin vakti yoktu durup 

böyle inceliklerle ilgilenmeye... 


Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli personelin Çukurca'dan Van'a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü Yüzbaşı Murat Üçöz. 2007'de Piyade Okul Komutanlığı'ndan mezun olmuştu. 
2008-2016 tarihleri arasında 1. Komando Tugay Komutanlığı emrinde Kol Komutanı, 2016-2017 tarihleri arasında 2. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde Emniyet ve Muhafız 


Şehidimizin ailesinin bile 

pankarttan haberi yoktu. 

O gece tribünde görünce yüzbaşının babasının kurduğu şu cümle o pankartın ne kadar büyük bir anlam taşıdığını iyice 

ortaya çıkıyordu: “Ben hayatımda 
3 kere gururlandım. Oğlum 
asker olduğunda, oğlum şehit olduğunda ve dün gece oğlumun ismini statta gördüğümde.” 


kutluyorum... 


O gece tribünde görünce yüzbaşının babasının kurduğu şu cümle o pankartın ne kadar büyük bir anlam taşıdığını iyice ortaya çıkıyordu: 
“Ben hayatımda 3 
kere gururlandım. 
Oğlum asker olduğunda, oğlum şehit olduğunda ve dün gece oğlumun ismini statta gördüğümde.” 

Bu cümlenin 


ardından kurulacak hiçbir tümce yok aslında... Hayatın dilini kesmeye çalışanlar tarihin hiçbir zaman diliminde başarılı olamadılar. Tarih her zaman haklı çıkardı dillerine sahip çıkanları. Şimdi neredeyse yok olan pankartlar, gün gelecek hak ettikleri tribünlerde alacaklar yerlerini. Hiçbir zaman unutulmamaları gereken şehitlerimize dair 

o küçük ama aslında çok “büyük” pankartta emeği geçen kimse varsa gönülden 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NEDVED 
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NEDVED 


NEDVED, ZIDANE'IN YERİNE TRANSFER EDİLMİŞTİ ANCAK JUVE TARAFINDA BU HİÇ DİLE GETİRİLMİYORDU. HATTA TEKNİK DİREKTÖR MARCELLO LIPPI İLK SEZONUNDA ONA ZIDANE GÖREVİ DE VERMEDİ, DAHA GERİDE BİRAZ DEFANSİF KULLANIYORDU. ZIDANE'IN YERİNİ DOLDURAMAMAK NEDVED'İN KARİYERİNİ MAHVEDEBİLİRDİ. ZATEN BÖYLE BİRİ DÜNYA ÜZERİNDE YOKTU, EN AZINDAN 


ÖYLE SANILIYORDU. 


DİDEM DİLMEN 


ama en keyifli tarafıdır. Bazen 10 dakika 

sürmez; bir fikir çıkar ve herkesin gözleri parlar. Bazen saatlerce fikirler üretir ortaya atarız, cevap bile alamadığımız olur, o kadar “hayır”dır yani... İsimleri kapağa taşımak, zamanda yolculuk yapmaya benzer, saatlerce oturup eski fotoğraflarına ve videolarına bakarız, iç geçiririz, elimizdeki işi bırakıp birbirimize “ne büyük topçuydu” 
diye anlatırız. Kimler kapak olmadı ki bu dergiye? Zidane... 
Kapağı çalışırken, yakın zamanda bir gün Real Madrid'e teknik direktör olmasını bekliyorduk ama dergi çıktıktan 
48 saat sonra 
haberin gelmesi hepimizde büyük şok yaratmıştı yine de... 
Çok güzel adamlar kapak oldu 
FitboPa; Ronaldo, 
Baggio, Cantona, 
Figo, Maradona... 
Kapak olacağı günü iple çektiklerimiz var. (İsim sormayın, söyleyemem, sürprizi bozmayacağım!) 
Ne zaman kapak fikirleri üretmeye başlasak, kapak olmayacak adamların adı damağımda kilitlenir; biri de Nedved'dir. Zidane'ın yerine Juventus'a transfer edilip Zidane'ın yerini doldurabilmiş, bu dünya üzerinde bunu yapabilecek tek adam, Nedved, neden kapak olmaz? 
Bu yazıyı, “Nedved var ya süper topçuydu” diye methiyeler düzmek için yazmadım; yıldız olmadan da efsaneleşebilen futbolculara saygı duruşu olsun istedim. 


- itbol'un kapağını seçmek işimizin en zor 


Juventus maçı sırasında protokol tribünü ekrana geldiğinde ya da Şampiyonlar Ligi kura çekiminde kameralar ona döndüğünde 
Nedved'e bakıp da “yönetici” görüyorsak, demek ki biz 
Nedved'i anlamamışız. Ya da çağımızın hastalığı nüksetmiş, hatırlamıyoruz artık... 2009'da eski takımı Lazio'ya karşı çıktığı son maçında döktüğü gözyaşlarını, Torino şehrinin bir Çek futbolcunun arkasından ağlayışını unutmak için biraz acele etmemiş miyiz? 


BÜYÜK BAŞKAN 

Bugün Juventus'un maçları öncesinde, henüz futbolcular sahaya çıkmadan, taraftarların sesi yükselir. Dybala'lar ve Buffon'lardan önce çağrılan bir adam vardır. “Pa-vel, Pa-vel Nedved, Nedved!” Juventus'un 2. Başkanı tribünlere gider, onları selamlar. O yerine dönerken başka bir Nedved tezahüratı başlar. 
“Dünya futbol tarihinde taraftarları tarafından en çok sevilen yönetici” derler. Şöyle bir cümle okumuştum: “Juventus 41 milyon 

verip futbolcu aldığını sanmıştı, hâlbuki başkanını almış...” Bu ifadeleri kullanıyorsak, 
Juventus maçı sırasında protokol tribünü ekrana geldiğinde ya da 
Şampiyonlar Ligi kura çekiminde kameralar ona döndüğünde 
Nedved'e bakıp da 
“yönetici” görüyorsak, demek ki biz Nedved'i anlamamışız. 

Ya da çağımızın hastalığı nüksetmiş, hatırlamıyoruz artık... 
2009'da eski takımı 
Lazio'ya karşı çıktığı son maçında döktüğü gözyaşlarını, 

Torino şehrinin bir 

Çek futbolcunun arkasından ağlayışını 

unutmak için biraz acele etmemiş miyiz? 

Jübilesinden sadece birkaç ay sonra, 2010'da yönetim kuruluna girip 2012'de yöneticiliğe geçtiğinden beri Juventus'u çekip çevirmedeki başarısı elbette taktire şayan... Onun elinde bu “yaşlı kadın” 6 defa üst üste Serie A şampiyonu olup İtalya'nın en büyüğüne dönüştüğü gibi bu süre boyunca iki kez Şampiyonlar Ligi finali oynamayı da başardı. Takımın kusursuz yönetilmesinde 


Nedved'in aklı ve fikri, pasları ve asistleri var. 
Aslına bakarsanız çok farklı bir şey yapmıyor, eskiden olduğu gibi, yine oyun kuruyor; sadece sahaya daha yukarıdan bakan bir koltuktan yapıyor bunu... 

Ama hayır; tüm bu başarılar o tezahüratların nedeni değil. Juventus küme düşse bile Nedved için bağırır o stat... Çünkü tüm bu sevginin temelinde böyle bir hikâye yatar. 
2006-2007 sezonuna küme düşürüldüğü Serie B'de başlayan Juventus'ta; Cannavaro, Thuram, Ibrahimovic, Vieira gibi isimler kulüpten ayrılarak kariyerlerine Avrupa'nın güçlü ekiplerinde devam etmişlerdi. Geriye sadece Nedved, Buffon, Del Piero, Trezeguet ve Camoranesi kalmıştı: “Eğer bir takım küme düşerse futbolcular gider, adamlar kalır” diyor ya Nedved, o adamlardı işte onlar... 

“Biz 5 kişiydik” diyor, “istediğimiz takıma gidebilirdik. Teklifler de almıştık. Ama kalmaya karar verdik. Bu, bizi Juventus taraftarının gönlünde ölümsüz yaptı. Oysa yapılması gerekeni yapmıştık, normal olanı. 
Zor günler geçiren kulübümüze borcumuzu ödeyecektik. Bazen kariyerinizde zirveye ulaşmak değil yüreğinizin söylediğini yapmak doğrudur. Juventus bana her şeyini verdi, kaldığım için hiçbir şeyi kaçırmadım. 
Serie B'de mücadele etmek görevimizdi.” 
Ballon D'or ödüllü Serie B oyuncusu... 


NEDVED 


Zidane'ın aksine savaşçı, defansa yardımcı, pres yapan ve top kapan bir orta saha oyuncusuydu, pek çok oyun kurucunun aksine, Nedved rakibini sahanın her köşesinde kovalardı. Savaşçıydı, beklemezdi, gider topu rakibin ayağından alırdı. Tekniği, gücü, uzak mesafeli şutları ile Nedved öyle bir futbolcuydu ki yalnızca Nedved onun kadar Nedved olabildi. 
Zidane aramak en başta hataydı... 


ZIDANE'IN YERİNE NEDVED İtalya medyası onu bekliyordu. “Nereden protestoları ile karşılaştı. 4 Temmuz 2007'de Bu canına yandığımın futbolu, taraf tutmadan öğrenmişler” diyordu, cevap vermiyordum. aradı, “İmzalıyorum” dedi. Nedved bize her seyredilmiyor, illa ki birine kayacak gönlümüz... o Roma'ya döndü ama Lazio taraftarının maçta gol atıyordu, onu transfer edip sorunu 


Takım, elbette, ama bir de futbolcuya düşer yüreğiniz. Asla ulaşamayacağınızı bildiğiniz bir yıldızın gökyüzündeki sallanışını izler 

gibi, öylece bakarsınız hayran hayran... 
Zidane'ciyım ben de, hep Zidane'ci olacağım. 
Real Madrid'i bir türlü sevemedim ama 

hiç kaybetmesin isterim, sırf o üzülmesin 

diye. Zidane orada diye maç saatine alarm kurarım, böylesine takımlar üstüdür Fransız... 
Oynarken de öyleydi, teknik direktörken 

de durum değişmedi. (Bir gün sahaya girip kaldığı yerden devam edeceği umudumu 

hâlâ kaybetmedim.) Şu Zidane yüzünden katlandıklarıma bakar mısınız? 

1998'de Dünya Kupası'nda, 2000'de Avrupa Şampiyonası'nda, bu sırada da Juventus'ta Zidane'ın oynadığı futbol, bence, edebiyatın ta kendisidir. Flaubert ya da Zola okumakla arada ne fark olabilir ki? Topu ayağına alışı, süzülüşü, golü paslar öncesinden kurgulayışı, ince ince kelimelerle örüşü... 

Zidane Juventus'tan ayrılıp da Real Madrid'e transfer olduğunda yerinin doldurulabileceğini kimse düşünmemişti. Zidane'ın yeri ve doldurmak, boş versenize! 

Ama Juventus başkanı Luciano Moggi'nin 

bir planı varmış meğer... Yıllar sonra anılarını yazdığı “Il Pallone Lo Porto Lo” adlı kitabında şöyle anlatıyor: 

“Nedved'i aradım, dedim ki, “Bana bir iyilik yap ve sadece Torino'ya gel, imza atma”. Ona özel uçağımı gönderdim, böylece Torino'da olduğunu kimsenin öğrenemeyeceğini söyledim. Tuzağıma düşmüştü. Çünkü o telefonu kapatıp tüm gazete ve televizyonları aradım, Nedved'in Juve'ye imzaya 

geldiğini söyledim. Uçaktan indiğinde tüm 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çözmüş olduk.” 

Evet, Nedved, Zidane'ın yerine transfer edilmişti ancak Juve tarafında bu hiç dile getirilmiyordu. Hatta teknik direktör Marcello Lippi ilk sezonunda ona Zidane görevi 

de vermedi, daha geride biraz defansif kullanıyordu. Zidane'ın yerini dolduramamak 


Nedved'in kariyerini 


mahvedebilirdi. Zaten 
7 / 


böyle biri dünya üzerinde yoktu, 

en azından öyle sanılıyordu. 

Ama Nedved bunu başardı. Zidane'ın aksine savaşçı, defansa yardımcı, pres yapan ve top kapan bir orta saha oyuncusuydu, pek çok oyun kurucunun aksine, Nedved rakibini sahanın her köşesinde kovalardı. Savaşçıydı, beklemezdi, gider topu rakibin ayağından alırdı. Tekniği, gücü, uzak mesafeli şutları ile Nedved öyle bir futbolcuydu ki yalnızca 
Nedved onun kadar 
Nedved olabildi. Zidane aramak en başta hataydı... 

Zidane ile Nedved'in düellosu ise elbette yapılacaktı. O tarih 

14 Mayıs 2003'tü. 
Şampiyonlar Ligi yarı finali. Real Madrid 

ilk maçı 2-1 almış. 
Trezeguet ve Del 
Piero'nun golleriyle daha ilk yarıda 2-0 öne geçen Juventus için gol atmak 

kadar yememek de önemliyken Figo penaltı noktasına geçiyor ama 
Portekizli mi kaçırıyor yoksa Buffon 

mu kurtarıyor, karar sizin... 73. dakikada Zambrotta'nın kendi yarı sahasının kenar çizgisinden ortaya gönderdiği topa koşan Nedved ceza sahasına girerken buluşuyor, vuruyor. Top kaleye giderken Nedved de kale arkası tribüne koşuyor, dizlerinin üzerine çöküp kollarını açıyor. Juventus finalde... 
Terk ediyorsunuz, arkanızdan sizi çok özleyeceklerini sanıyorsunuz, oysa dönüp 

bir bakıyorsunuz, Nedved'in kale arkası tribünlerinin önünde diz çöktüğü o sahneyi görüyorsunuz. Mesele onu sevmeleri değil galiba, o onları sizden daha çok sevdi; buna içilir be Zizou! 


İTALYA FUTBOLUNU DEĞİŞTİREN ÇEK 


Nedved deyince Juventus günleri akıllara gelir. 


Pavel, Sparta'daki antrenmanların arasında sahadan çıkmıyordu, durmadan çalışıyordu. Takım 

arkadaşları onun bu halini görünce sorarlarmış: “Her şeye sahipsin. Güzel bir maaş, büyük bir ev, pahalı bir araba. Hâlâ niye çalışıyorsun?” Biliyor musunuz, Nedved hâlâ antrenman yapar. 


Ancak onun catenaccio'yu yıkıp İtalya'yı yeni bir futbola zorlayan adamlardan olduğunu yazar tarihçileri... 
Euro 1996'da Çek Cumhuriyeti forması giyen 23 yaşındaki Pavel Nedved, daha açılış maçında ışıldamıştı. Grup aşamasında İtalya'ya attığı gol kariyerinin ilk büyük transferini getirmişti; 
kendilerine 
. V gol atan dök oyuncuların peşine düşmeye pek meraklı olan İtalyan takımları sıraya girdi. Pek çok teklifin arasından 
Lazio'yu seçti. 
O yıllarda 
Lazio'nun planı sadece yetenekli oyuncular transfer etmek değildi. İtalya futbolunun yerlerde sürünen imajı, Sacchi yönetimindeki 
Milan'ın 
Hollanda'nın yeni neslinin harika çocuklarının üzerine kurduğu oyunla yepyeni bir resme bürünmüştü. Lazio da bu trende kendisine yer arıyordu. 
Paul Gascoigne hamlesi başarılı olmuştu, Avrupa'nın gözdelerinin peşindeydiler. 
Nedved'in Lazio'ya transferi ile 
Zdengk Zeman'ın aklındaki oyun sahaya inmişti. Katı İtalyan savunmalarına kafa tutan bu çalışkan çocuğu durdurabilmek mümkün değildi. 
İtalya'nın ünlü catenaccio'su, Milan ve Lazio'nun karşısında can çekişiyordu, başka bir şey yapmalıydılar. Futbol savunularak oynanmıyordu. En sağlam duvarları yıkıp geçebilen, ayakları kadar kafasıyla oynayan adamlara karşı çare üretmek zorundaydılar. Her başları sıkıştığında savunmaya çekildilerse de İtalya'da farklı fikir üretebilenler hep kazanacaktı. 
Kazandı da... Dino Zoff ve ardından Sven-Göran Eriksson ile birlikte İtalya şampiyonluğundan Kupa Galipleri Kupası'na kadar uzanabilecekleri tüm başarılara ulaştılar. 
Kupalara ve Nedved ile birlikte Fabrizio 


NEDVED 


Ravanelli, Sinisa Mihajlovic, Diego Simeone ve Roberto Mancini'nin de aralarında olduğu, jenerasyonunun çalışkan isimlerinden 

kurulu kadroya rağmen 2001'de Lazio iflasın eşiğindeydi. En fazla para edenler, Juan 
Sebastian Veron ile henüz birkaç ay önce 4 
yıllık yeni sözleşme imzalamış olan Nedved'di. 
Veron bugünün parasıyla 42 milyon avroya Manchester United'a gitti, taraftar ayaklandı. 
Moggi'nin tuzağına düşen Nedved'in Juventus'a imza atmak üzere olduğu haberi ise son damla oldu. 41 milyona sattılar, Sparta Prag'dan yalnızca 3 milyona aldıkları Çek ÇOCUĞU... 


“HÂLÂ NEDEN ÇALIŞIYORSUN?” 

28 Ekim 1997'de Dukla Prag forması 

ile ilk profesyonel maçına çıkan Pavel Nedved, birkaç ay sonra ülkesinin en güçlü ekiplerinden Sparta'ya transfer olmuştu. 
Daha o günlerde “Çek futbolunun geleceği” diyorlardı, gözlerini onun saçının telinden bile ayırmıyorlardı. Ancak biliyorlardı, ellerinde tutamayacaklardı. O yıllarda Sparta teknik direktörü olan Çekoslovakya futbolunun efsanelerinden Karol Dobias gazetedeki köşesinden şöyle yazıyordu: “Biz Çeklerin geleneklerinde profesyonellik yoktur, Nedved'in önündeki tek engel de bu.” 
Kalıplarımızdır bazen önümüzdeki tek engel... Yapamayız, edemeyiz, beceremeyiz... 
Dobias çok yanılıyordu. Belki bilmiyordu, Pavel, Sparta'daki antrenmanların arasında sahadan çıkmıyordu, durmadan çalışıyordu. 
Takım arkadaşları onun bu halini görünce sorarlarmış: “Her şeye sahipsin. Güzel bir maaş, büyük bir ev, pahalı bir araba. 

Hâlâ niye çalışıyorsun?” 

Biliyor musunuz, Nedved hâlâ antrenman yapar. Maraton koşuyor ve geçtiğimiz günlerde Çek amatör lig takımlarından FK Skalna ile 1 maçlık sözleşme imzaladı. Kendi altyapısından yetiştiği, 18 yaşındaki oğlu Pavel Jr.'ın da formasını giydiği kulüpte 

son defa yeşil çimlerde esecek sarı saçları... 
Hikayenin başladığı yere geri dönüyor Nedved ve bugün durduğu yerden öyküsünü gözlerinizin önünden geçirdiğinizde, artık o takım elbisenin içinde bir yönetici görmeyeceksiniz. 
Kravatının altından formasının yakası çıkmış, her an ona ihtiyaç duyulursa sahaya inecekmiş gibidir gözleri... 
Tıpkı Zidane gibi... 
Ama Zidane değildir 
Nedved! Onun derdi ne Zidane'ın yerini doldurmak ne de kapak olmak değildi; Nedved olmaktı, oldu. Belki de en zoru buydu... 


A 
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Soweto - Johannesburg, Güney Afrika 
7 Haziran 2010 


Fotoğraf: Getty Images ii 


ir gün adamın biri, yönettiği kulübün B imkânlarını da kullanarak geniş 

katılımlı kokteyl tertip ettirir. Böbürlene böbürlene etrafta dolanırken, masalardan birinde alımlı, kendini iyi ifade eden gence denk gelir. Alkolün de etkisini artırmasıyla koyulaşan sohbette ikili uzun uzun futbol konuşurlar. Daha doğrusu, misafir konuşur, başkan dinler. Sohbetin sonuna doğru cebinden kartvizitini çıkaran başkan etkilendiğini söylemeye çalışır: “Görüyorum ki futbolu çok seviyorsunuz, üstelik bilginiz de oldukça fazla. Yarın makamıma bekliyorum, sizden istifade edebiliriz, birlikte çalışabiliriz.” 
Bizimki bu cümle karşısında utanır, hafiften de şaşkınlıkla cevap verir: “Efendim ben zaten bu kulüpte, sizinle çalışıyorum.” 
Kulüpleri de insanlar yönetir. Haliyle insana dair hikâyeler vardır ama pek anlatılmaz. 
Önemli toplantılar yapılan ağır sigara kokulu odalardan birinde bir vakit, kulüp başkanı kaç forma sattıklarını merak etmektedir. 
Sorusuna nefeslenerek cevap vermeye çalışan mağazalardan sorumlu profesyonel yönetici, asistanının atik davranmasının azizliğine uğrar. Tam önündeki rakamları başkanla paylaşmaya hazırlanırken, yardımcısı sayıyı söyleyiverir. Bu durumdan pek hoşnut olmayan kulüp başkanı; “Sen kaç forma sattığımızı bilmiyor musun? Bu nasıl iş?” der ve kovulduğunu o an, o dakika, -ne dakikası- o saniye bildirir. O güne kadar gazetelere başarı hikayesi konu olan yönetici, şaşkınlıkla odasına eşyalarını toplamaya gider; ancak eşyaları çoktan kolilere doldurulmuştur. 
Saçmalıklar komedyasında olduğunu oan, o dakika -ne dakikası -o saniye anlar! 
“E her başarının bir cezası vardır” klişesine sığınmak Twitter delikanlılığı olur. Daha 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makul bir gerekçemiz var. Bu oyuna, futbola hükmedenlerin de başarısız mevzuları pekala olabilir. 


Takımının sakatlık ve bireysel hatalarıyla puan cetvelinde geriye düşmesine dur deme kararı alan teknik direktör, scout ekibini toplantıya davet eder ve talebini iletir: Bana stoper lazım. Ekip klasörleri karıştırır, durur. 
Madem bir stoper lazım, en iyisini önerelim diye düşünürler herhalde. Ve savunma hattına oyuncu isteyen teknik direktöre her scout ekibinin yapması gerektiği gibi isim önerirler: “Hocam John Terry var. Maliyetinin sorun olma ihtimaline karşı alternatifimiz 

de hazır, Vidic'i öneririz. Hani şu Manchester United'da oynayan.” O toplantı son görüşmeleri olur zaten. 

Siz demiyor muydunuz, hayat fena halde futbola benzer. Kimin sözüydü hani; futbol asla sadece futbol değildir! 

Kafayı Einstein'ın Görecelik Kuramı'na takan adamın biri, ünlü bilim adamının kapısını çalar. Einstein karşısındaki meraklının zengin ve deli olduğunu kısa sürede anladıktan sonra görecelik kuramını kısaca anlatmanın yolunu bulmuştur. “Bakın der, bizim bulduğumuz gerçek, sizin anlayacağınız dille şudur: Bir şey kıpırdıyordu.” 

“Nasıl yani?” der zengin deli. Bula bula bunu mu buldunuz? 


Einstein cevap verir: “Evet. Sonunda bu gerçeği saptadık: Bir şey kıpırdıyordu.” 

Deli zengin, fiziğin geldiği son noktanın ifade tarzına oldukça şaşırır, merak ettiği koca felsefenin sadece bir özne ve yüklemden oluşması fikrini sevmez ama n'apsın, konuştuğu kişi Einstein. Bir şey kıpırdıyordu cümlesini tekrarlar, geçer gider. 

Uzun zamandır futbolu seven insanların da gelip varacağı yer bazen “Bir şey kıpırdıyor türünden olağanüstü bir basitlikten başkası değildir. Benim onlarca yazı, haber, röportaj sonrasında geldiğim nokta da tam olarak bu. Kimse kendi takımını, yöneticisini doğru düzgün tanımıyor. Ya da böyle bir olanak zaten hiç sunulmuyor. 

“Biz kaç milyonluk camiayız. Biz Avrupa Fatihiyiz. Adam biziz. Biz adamız. Adam 

gibi geldik, gideriz” deyip duruyoruz ama gerçekten öyle miyiz, değil miyiz; bilmiyoruz. 
Yukarıdaki fıkra türü olayların koca koca camiaların içinde gerçekleşme olasılığını hayal gücünüze bırakıyorum. Yazarın asparagasta zirvesi olarak görebilir ya 

da hakikaten böyle şeyler de oluyor mu şaşkınlığıyla ilerleyebilirsiniz. Bunca 

yıllık ömrünüzde futbola olan tutkunuz 

sizi hikâyenin gerçekliğine dair bir yargıya götüremeyebilir. Bir başka misal daha vermek gerekirse, yabancı sınırlamasında hangi düşüncenin safında yer alıyorsanız alın gerçeğin ne olduğunu asla bilemeyeceksiniz. 
(Anlatmayacağız ki!) Sevdiğiniz oyunun 

ne olup olmadığını bilmek asla mümkün olmayacak. Galiba bir kez daha en iyisi Einstein'a sığınmak: Bir şey kıpırdıyor işte. 
En çok da neye üzülüyor insan biliyor musunuz? Bu kadar derin bir bilgisizliğe erişebilmek için ne kadar çok televizyon, gazete, dergi, internet sitelerine sahibiz. 

Bu cahillik dağının zirvesi için ne kadar çok çalıştık, tahmin edemezsiniz. 


” 


UVTHOAJAJ9 SNV3F d3Y3dV1 »S,lA31 VLI,SNVI18O MIN AL SS129V 9l1ldd Nndn49 MIZONNI.MUOA MIN 


—Â i 


S 


z 
İpi ui ie” , o ul 
© ul o. 
< 
Kk 


“09 Y ssnBijs JA#7T /4T0Z GO 


sorsa “en az 430” derdim. Öyle ya... OĞUZHAN'dan, OLCAY'a; TOLGA'dan, EKİCİ'ye... Nereye baksan “gurbetçi” oyuncu. Milli Takım zaten onlardan müteşekkil! Hayır efendim! Kazın ayağı öyle değil! Aşağıda okuyacaklarınıza şaşıracaksınız! Ben araştırırken “hadi canım sen de!” 
dedim. Rakamlar derinleştikçe, hayretim arttı; şaşkınlığım büyüdü. 
İnanmayacaksınız ama Süper Lig'de forma giyen oyuncuların sadece “10'u gurbetçi! Resmi rakamlardan çıkardım veriyi. Federasyon'a 15 Eylül 2017 
Cuma günü bildirilen KULÜPLERİN RESMİ A TAKIM OYUNCU LİSTELERİ'nden buldum. 
Listede milli takım yeterliliğine haiz oyuncu sayısı 260... Yabancı sayısı 239... Başakşehir ve Akhisar'da 17, Trabzon'da 15, Sivas ve Malatya'da 16, diğerlerinde 14”er yerli oyuncu var. 18 takımın bildirdiği 499 oyuncunun sadece 50 tanesi gurbetçi! Malatyaspor ve Sivasspor'da 1 tane bile gurbetçi yok! Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'da Ver, Bursaspor, Trabzonspor, Akhisar, Fenerbahçe ve Konyaspor'da 2?'şer oyuncu gurbetçi. 
Kadrosunda en çok gurbetçi bulunduran takımlar Galatasaray ve Kayserispor. İki sarı-kırmızılı takımda da 6 oyuncu bulunuyor. Başakşehir 5, Antalyaspor, Osmanlıspor, Beşiktaş er, Karabükspor, Göztepe ve Alanyaspor'da ise Ser gurbetçi bulunuyor. 


14 bir soru! Türkiye'de oynayan gurbetçi oyuncuların toplama oranı nedir? Konuyla ilgili çalışma yapmadan evvel bana biri bu soruyu 


Şimdi soru şu! Resmi bildirimli 499 oyuncudan 260'ı milli takımda oynama yeterliliğine sahip. Yani Türk... Bunların 49'u ise gurbetçi! Yani altyapısını yurtdışında almış. Peki kalan 211 oyuncudan kaç tanesi (örnekse ilk yarı sonuna değin) maçlarda dakika alabilecek? Bu soruyu sormamızın sebebi şu! Kulüpler yabancıların tamamını kontenjan listelerine koydukları için milli takım yeterliliğine sahip Türk oyuncuları listeye koyarken zorlanmışlar belli ki! 211 yerli yetiştirme (ki aralarında ciddi miktarda clupgrown “kulüp altyapısından” genç oyuncu var) kaç dakika süre alabilecekler? 

Selçuk İnan'ın, Alper Potuk'un, Necip Uysal'ın, Uğur Demirok'un, Uğur Uçar'ın, Özer Hurmacı'nın, Bilal Kısa'nın form ve performans gereği 

de olsa giremedikleri kadrolara kaç “clubgrown” oyuncu atabileceğiz? Kuşkusuz bir Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür örneği olumlu ve umut vericidir! Çoğalmasını dileriz. 

Son not... Sayın Cumhurbaşkanımız ile aynı kanaatte değilim. Yabancı sayısı bugünden bile yüksek sayıda olmalı. Görüldüğü gibi pasaportlar forma giymiyor. Ancak onun bir siyasi kimlikle “Türk/yerli oyuncuları sahada görme” hissiyatına saygı duymamak elde değil. 

Bir de onun açısından bakalım... Futbolun parasını Katar'dan getiriyor, vergisini affediyor, stadını yapıyor, yayıncısını buluyor... Bir futbolsever olarak da Türk oyuncu görmek istemesini ve bunu dile getirmesini olgunlukla karşılamalı. Sayın Erdoğan dahil kimse “Altınordu tipi örneklere rağmen” üretmeyin demiyor ki size! 

Haa bu işin sonu ne olacak? Bugünden belli... Her şeyinizi veren devlet kısa vadede tüm defterlerinizi incelemek üzere isteyecek sizden! Sonra bakacak ki “BATMIŞSINIZ”. Ardından devlet baba sıfatıyla, “bir daha batmayın” diye; kulüplerinizi elinizden alacak, kayyuma/Varlık fonuna devredecek... Sonra da mukadderat... Artık kime satılırsanız... Malezyalıya mı, Alman'a mı, Katarlıya mı, Amerikalıya mı, Koreliye mi? Allah bilir! 
Çünkü DEVLET ALACAĞINA ŞAHİN'dir! 
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albimizi kurşunlayan ne varsa sevda K sür şu hayatta. Çok kez canımızı 

kendi ellerimizle yaktık. Öyle ya, kendi vizemizi vurmadan birçok acımasız kadının pasaportuna, kim delebilirdi zırhlarımızı? 
Hangi uzun saçlı protein aşabilirdi seçici geçirgen hücre duvarlarımızı? Kendi kamyonlarımızla köşeye sıkıştırdık canımızı. 
Kendi fitilimizi karşılıksız aşkların hadsiz kıvılcımlarıyla ateşledik. Bir el bombasının pimini çekip acemi narin ellere tutuşturduk. 
Yetmedi; sonradan kimsenin anlam veremeyeceği bir parça tesiri tutkusuyla canımızın dibinden ayırmadık. Şimdi oturmuş büyük bir pişmanlıktan bahsetmiyorum. 
Çünkü herkes kendi izlerini kendi elleriyle siler. En güzel hatıraları kimsesiz anılar mezarlığına kendi elleriyle ceset ceset defneder. Şükür ki şu ahir ömrümde ne zaman arkama dönsem, aklımda beni paramparça edenler, yakıp yıkıp gidenler değil sen varsın. Karşılık beklemeden sevdiğim, bazen üzüntüm ama asla hayal kırıklığım değil. 
Bazen sinirlendiğim ama asla nefret ettiğim değil. Düşünsene; oturmuş burada sana aşk mektubu yazıyorum. Senin elin kolun yok, bana sarılamazsın. Ağzın dilin yok, sabaha kadar beni sözlerinle avutamazsın. 
En sevdiğim şiiri kulağıma fısıldayamazsın. 
Ya da dizime yatırıp saçlarını okşayamam 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senin. Sense kartal bakışlarını gözlerime çakamazsın. Ama yine de oracıkta durursun hep, en sevdiğim! Milyonlarca kalbin 

sana attığını bilerek bile kıskanmamayı, maddeden uzak manaya yakınlığından bilirim. Yoksa seni seven kim varsa üzerine ateş ederim. Nasıl dayanır aşk bu kadar paylaşmaya bilmem. Hatta utanıyorum ama söyleyeyim: Ben, seni benim gibi sevenlerle güçlenirim. Dün gece, tek başıma oturup 

bir ufak rakı açtım. Kalbim duvarıma astığım formandan öper öpmez, gözlerimin yaşı bir kez daha yürürlüğe girdi. Siyah beyaz bulutlar yıkıldı başıma. Kaçan golleri atıverdim bir kenara, tribünlerden yuvarlandığım gollerini unuttum gitti. Siyah beyaz atkımı boynuma dolayıp, seninle baş başa kaldım. Bir kez daha anladım ki ne kazanman umurumda, ne kaybetmen. Bu gördüğüm en özel sadeleşme biçimiydi. Ne kupada ne şampiyonluklarda gözüm; varlığın yetiyor bu kalbi böyle çarptırmaya. Boş kadehi masaya vurup “Beşiktaş Ulan!” diye bağırdım. Nasıl da hoşuma gitti. Bu yaşımda yaşadığım bu hallere gülüyor annem. “Allah akıl versin” deyip gitti yattı. “Allah sevgi verdi!” diye seslendim, duymadı. Görmüyorsun ama derdimiz çok büyük, şu hayatta bizi kimse anlamadı. 

Sen, son paramı istemesen de verdiğim. 
Sen, sayısız kez ses tellerimi uğruna feda ettiğim. Sen, dişimden tırnağımdan arttırıp desteklediğim. Sen, renklerinde huzur bulup dindiğim. Babamın en nadide mirası, 


dostum, sevdiğim... Sen, aklıma düştüğün her an efkârım; gözümdeki en manalı yaşım. 
Sen, en tutkulu keyfim, ömrümün düşmanı, sigara dumanım... Sen, damardaki kanım, alın yazımın en okunaklı kısmı, en taze anım. 
Sen, şerefine vurulduğum, hakkını ölümüne savunduğum, gözümün nuru Beşiktaş”'ım... 
Gecenin siyahından, sabahın beyazına doğru, kalbimden savrulmuş bir oltayla seni çekerim karşı kıyıdan... Sosyal adaletsizliğin, her türlü emek sömürüsünün, ezilen halkların hüznünün ve nice duygudaş düşüncenin bir balyozla kalbimde açtığı yaralara nüfuz edersin şifalı bir merhem gibi. Varlığın; üşüyen çocukların boynunda atkı, kimsesiz çocukların sıralarında defter kalem, yoksulların ayağında sıcacık 

bir bot, hastaların damarlarında siyah-beyaz kan, sokak hayvanlarının kursağında ekmektir! 
Sana, sadece spor kulübü demek için kör olmak gerekir... Şeref madalyası gibi durursun yapayalnız ülkemin göğsünde. 

Kimi zaman vakitsiz yiten bir dostun yokluğunda, kimi zaman ihanet eden sevgilinin boşluğunda bulurum seni. Kimseler görmez ama bilirim, bir elin hep omzumdadır. 
Ağlayan gözlerimi siler isyankâr parmakların. 
Sırtımı sıvazlarsın, ne gam ne keder kalır. 
Şampiyonluk şarkılarıyla ürperen bedenimi, ikinciliklerinin şerefiyle ısıtırım. Bir ayla yıldız birleşir soyut yüreğinde, esamesi okunmaz diğer yıldızların. Ve ne zaman bir siyah beyaz atkı dolasam boynuma, bazı dertlerden arınıp bazı dermansız dertler kuşanırım... 


GADOŞZMIMUAI VI Vu 
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Pinkilap.com 


MARİA EKMEKÇİOĞLU 


MARİA EKMEKÇİOĞLU 


Maria Ekmekçioğlu'nun tüyoları sayesinde Yunanistan'da hiçbir tur rehberinin bilemeyeceği gizli saklı köşeleri görebilecek, Ege'nin öte yakasında esen ılık meltemle nefes alacak, keyifli bir tatil geçireceksiniz. 


ÖLÜMÜNE ŞİKE 
CİHAT LEVENT 


Hayatını basketbol sahalarında geçirmeyi arzuluyan bir çocuk hayalini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışır. Milli formaya kavuşan basketbolcu korkunç bir kaza meydana geçirir. 
Kazada ölen genç adam, aynı bedene geri dönerek bir mucize gerçekleştirir. 


LEYLEK 
CİHAT LEVENT 


Milli basketbol oyunculuğundan antrenörlüğe, hakemlikten spor kulübü yöneticiliğine kadar uzanan; iç hesaplaşmalarla zenginleşen bir yaşamöyküsü. 


GÖKSEL BEKMEZCİ 


bir elmanın yarası 


İnsanın en uzun yolculuğudur, kendine gelmesi... 
Öyle ki, buna bir ömür dahi yetmeyebilir. 
Bir yerlere gidebilmek için onca yol kat edilirken insan, neden durduğunda kendine gelir? 


vav AZO 


GökselBekmezci, 
Gri Hikâyeler ve Eski Cesetler kitaplarının ardından, bu defa Bir Elmanın Yarası ile karşılıyor bizi. 


İkmal âp 90. yil 


9 AY GEBELİKTE BESLENME 


DÜZ GÖBEK 
SAGLIKLI BEBEK 


24 AY ANNE BEBEK BESLENMESİ 


Merve Bilge Atalay 


Sağlıklı ve güzel geçirilen 9 ay 10 gün geride kaldı... Anne oldunuz!.. Doğum kilolarınız var ama dert etmeyin. Sizin için hazırladığım bu kitap sayesinde doğumdan sonraki ilk 40 gün içinde sağlıklı beslenerek kilo verecek, üstelik sütünüzü artırıcı mucize besinler ve kürlerle tanışacaksınız. 


9 AY GEBELİKTE BESLENME 


DÜZ GÖBEK 
SAĞLIKLI BEBEK 


24 AY ANNE BEBEK BESLENMESİ 


NOAM 
CHOMSKY 


LL 
KİMİN 
ELİNDE? 
. 

Ortadoğu'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Çin'e geniş bir coğrafyada yaşananları, sansür mekanizmaları nedeniyle gizlenen gerçekleri, halkların kaderini etkileyen önemli gelişmelerin 


ortaya çıkış süreçlerini cesurca anlatıyor ve çok önemli bir soruya yanıt veriyor: 


Güç Kimin Elinde? 


ÖZGÜR ARAS 


“Kim olduğunuza, nasıl 


yaşadığınıza değil, yaşamınızı o neye 


dönüştürmek ( istediğinize odaklanın! Olmuyor mu, bir daha deneyin! Yine olmuyor mu, bir daha! Her başarısız deneme size yepyeni görüşler, yeni vizyonlar, kendinizde geliştirmeniz gereken yönlere farklı bakış açıları getiriyor; sadece siz daha bunun farkında değilsiniz! O halde şimdi kendinizle hemen bir barış anlaşması imzalayın ve yürüyün, daima ileriye; ihtiyacınız olan kaynak zaten sizinle... 


İSTANBUL / Merkez Yenibosna e İSTANBUL / Sanal Mağaza e İSTANBUL / Fatih Historia e İSTANBUL / Avcılar Pelican Mall e İSTANBUL / Levent Metrocity İSTANBUL / Acarkent Coliseum e İSTANBUL / Bahçelievler Metroport e İSTANBUL / Beykent Perla Vista e İSTANBUL / Ataşehir Migros İSTANBUL / Cağaloğlu Sirkeci İSTANBUL / İNKILAP KIDS Acarkent e ANKARA / Atlantis City Avm e İZMİR / Balçova e İZMİR / Çiğli e BURSA / Nilüfer 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ise yıllarımın ilk günleriyle aniden 
| enn ve son günüyle birden 

yok olan bir dönem yaşamıştım; süper kahramanlık. Derslerde, tek başıma oturup sırtımı duvara yaslayarak sıraya uzandığım öğle araları, eve dönüş yolları ve hemen üst sokağımızdaki Günaydın Spor Tesisleri'nde geçirdiğim geceli gündüzlü tüm vakitlerde kendimi aynı anda birçok kişi gibi düşünürdüm. Bir ülke lideri, mikrobiyolojide çığır açan bir bilim adamı, uzaya fırlatılacak bir araçta Jüpiter'e ayak basmayı bekleyen bir kahraman, tarihin akışına etki eden bir 


. aze lalanara 


şair ve dünya futbol kitaplarında adı ilk sırada yazılan bir santrfor. Biri olursa diğeri olmaz gözüyle baktığım şeyler değildi bunlar. Hepsini aynı anda başarabileceğimi düşünüyordum. Saydığım hayallerimin, pardon ideallerimin tümü için kitaplar vardı. 
Kitaplar ve kalem... Fakat sadece biri için, o sıralar başkalarına daha çok ihtiyacım vardı. O hedefim için insanlarla kaynaşmam, daha çok fiziksel güç sarf etmem, “ekmek yemem” ve bazen de kavga etmem gerekiyordu; ünlü bir santrfor olmak. Denedim. 

Sonraları anladım; benimle birlikte hayallerini deneyen başkaları da vardı. Okuldan döndüğümde ya da tatil günlerinde soluğu her zaman Günaydın'da alırdım. Spor tesisleri dendiğine bakmayın siz; bir büyük halı sahadan ibaretti kendisi. Belki onun da birkaç sahalık bir tesis olma hayali vardı, kim bilir... 
Tesislerdeki otopark alanının bir kısmında 

ise bir atari ve bilardo salonu bulunuyordu. 
Orası benim küçük cennetimdi. O cennette, hayatta ne yapacağını tam kestiremeyen, aynı anda birçok şey olmak isteyen yaklaşık 15-20 kişiydik. Diğerleri değişkendi. Kemik kadro her gün muhakkak uğrardı oraya. Ben de onlardan biriydim işte. O kemik kadrodaki herkes de en az bir işte gerçekten mahirdi; langırt, 3 top, Haggard, Street Fighter ya da futbol. Günümüzün ortalama 10 saatini orada geçiriyor olduğumuz için saydığım konularda ustalaşmak çok da zor bir iş değildi açıkçası, biraz çalışmak hepsinin kapısını açıyordu önümüzde, Fakat iş futbola gelince orada durmalıydınız. Sağlıklı bir beyin ve bir çift 


bacak sizi her zaman futbolcu yapmaz. Çünkü dünyadaki insanların çoğunda bu ikisi bulunur. 
Buna ikna olmak için çok kez kaybetmemiz gerekti. Hem Günaydın'ın eti kesen yapay çimleri ve yaralarımıza dolan ince kumları üstünde hem de hayat koşularımızda... 
Neredeyse en az 2 maç yapardık her gün. Bu maçlardan birini biz kendi aramızda ayarlamış olurduk zaten. Diğeri ise muhakkak herkese günde 1 kez vuran “eksik adam kontenjanı” idi. 
Orada akşamdan gece sonuna dek oynanan maçlarda illa ki işi çıkan, eşi izin vermeyen, kayınvalidesi dırdır eden ya da işten eve yürürken baldırı çeken biri olur, takımlar eksik kalırdı. Biz, dünyayı kurtarmak üzere hazır olan, geleceğin futbol yıldızları olan biz, onları kurtarmak adına orada hazır kıta bekliyor olurduk. Bu maçlarda “keşfedilenler” de oldu açıkçası. Bunlardan biri bendim. İlk haftalarda “saha kenarında bekleyen yancı” formasıyla girip oynadığım sonra da her hafta maçlarına çağrıldığım bir veteranlar karması vardı. Bir gün o maçlardan birinde, stoperde oynayan pos bıyıklı, 1,60 boylarında ve 24 kilo göbekli Cengiz abi maç sonu bana bir teklifte bulundu; “Salı günü Cevizli'deki Karadeniz fırınının hemen yanında Yapı Kredi var, 

oraya gel beni bul, seni kulübe yazdıralım.” 
Fırınla başlayan, bankayla devam eden ve sonra toprak sahayla biten bir teklif. İlginçti doğrusu. Neyse, beni Cevizli Kültürspor'a transfer ettiler. Burun kıvırmayın, meşhur Coşkun Birdal'ın yetiştiği kulüptü o. Sözleşme yapmak için girdiğim idari odada 10'dan 

fazla Coşkun Birdal fotoğrafı vardı. “Oğlum 


Kaan,” demiştim kendime, “sen büyük bir kulübe geldin. Bu takımın formasını koca Coşkun Birdal giymiş, sen boynuzsun o 

kulak, göster kendini!” Coşkun'dan başka futbolcu yetiştirememiş olmalarını düşünmek istememiştim o gün. Bir tane çıkmış olması yeterdi bana. Nasıl olsa yıldız olacaktım. 
Olamadım. Geçerli sebeplerim vardı. 
Hepimizin geçerli sebepleri vardı aslında. 
Tayfun mesela; hem bu kadar güçlü hem bu kadar hızlı hem de bu kadar ayağına hakim az adam görmüştüm. Fenerbahçe'de oynadığı söylentisi mahalleyi kapladığında her takımın aranan adamı olmuştu. Fakat aşk ve alkol hayatı da bir o kadar süratliydi Tayfun'un. O da olamadı. Sonra Almanya'dan geldiği için geç yaşta dil sınavından üniversite okudu, topu bıraktı, kilo aldı. Şimdi de bir şirkette çalışıyor, üstünde takım elbise. Tölük vardı, soyadıyla çağırırdık onu. Kumara düşkünlüğü, PES'i, bilardoyu bile parasına oynayışı, kısacık boyuyla herkesi koltuk altından sağa sola yatırışı ve bir de boynuna topu sıkıştırıp şınav çekmesiyle meşhurdu. Babası tutup kolundan Galatasaray idmanlarına götürürdü 


onu. Galatasaray almadı ama birkaç mahalli kulübün yıldızı oldu, o kadar. Topçu oldu ama futbolcu olamadı. Birkaç ay önce bir işim için bankaya girdiğimde gördüm onu; güvenlik bankosunda, üstünde üniforma, boyu hâlâ kısa, yüzü ve göbeği yusyuvarlak olmuş oturuyor. Kumarı, artistlik hareketleri ve futbolu çok severdi. O gün de ayaküstü, geçen sene kumarda 2 araba parası kaybettiğini söyledi bana. Futbolu bırakmış, diğer ikisi duruyor yani. Bir de üstüne ek 20-30 kilo gelmiş... Erhan vardı sonra, onda da gelecek vaat eden bir parıltı vardı. Futbol oynamadığı zamanlarda Maykıl Jeksın taklidi yapar, bilardo oynarken kafasına ıstaka yer ya da kendinden ufak çocuklara köle muamelesi yapardı semtte. Onun sonu biraz daha farklı oldu; delirdi. Bir hafta sonu öğlen vakti, markete mal getiren süt kamyonunu çaldı ve tepeden aşağı araçları biçe biçe yaklaşık 3 kilometre yol gitti. Taksi durağına gömülüp kaldığında ise, taksiciler tam dövecekken, araçtan inerken söylediği söz semtte uzun süre yankılandı; “Cengiz Kurtoğlu'yla randevum var, bırakın, ona yetişmem lazım!” Erhan'ı 


GÜNAYDIN 


uzun süre görmedik, hastaneye yatırmışlar, sürekli ilaçlar veriyorlarmış falan. Geri döndüğünde patlamış bir futbol topu gibiydi; içini boşaltmışlardı Erhan'ın. Sonra sık sık bu işlemi uyguladılar ona. O da bir süre sonra bir fabrikada güvenlik elemanı olarak çalışmaya başladı. Nasıl oldu, hiçbir fikrim yok... Erhan'ın yokluğunda parlayan başka yıldızlar da 

oldu bizim semtte; memur olan Resul, baba mesleğini devam ettirmeye karar veren ciğerci küçük Erhan, evlenip çoluk çocuğa karışan Hakan, uyuşturucudan içeri giren Nadir ve berber Serdar. Hatta içimizden biri Günaydın'ın plastik çimlerinde kalp krizi geçirip öldü 

bile. Her yolu denedik, olamadık. 2003'te 

lise bitti, başka bir hayatla karşılaştım. Okulu sevemedim, çalışmaya başladım, halı saha kadrosu yavaş yavaş sağa sola savrulmaya başladı. 2003 mezunlarından sonra halı sahanın tadı kalmadı artık, birkaç sene sonra da yıktılar Günaydın”ı. Şimdi havuzlu, bahçeli, özel güvenlikli bir site var onun yerinde. 
Günaydın dahil hiçbirimiz hayallerimize yetişemedik. Belki de denediğimiz şey onları gerçekleştirmek değil, düşlemekti. 


mıpia 
Zaza aaa a 


Mu 
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HOCAYI KOVMAK YA DA KOVMAMAK İŞTEBÜTÜN MESELE BU. 


Kötü sonuçlanan bir maç sonrası sorarlar Wenger'e; “Neden taktiğinizi değiştirmediniz?” 
Cevabı, “meçhul teknik direktör anıtı” diye bir heykel dikilse üzerine yazılacak cinstendir; “Eğer taktiğimi değiştirseydim, bir maçtan fazlasını kaybederdim...” 


Dergiye bu ay Wenger özelinde genel bir teknik direktör kapağı yapmaya karar verdiğimizde henüz Süper Lig'de istifa eden ya da gönderilen hoca yoktu. Biz yapmaya başladık, sayı 5'i buldu! Nitekim diğer liglerde de durum pek farklı değil. Valizini toplayan toplayana, kimsenin yarın ne olacağına dair fikri yok. Bu satırlar PSG'nin sahibi, penaltıları Neymar kullansın diye Cavani'ye 1 milyon Avro prim teklif ettiği gün yazıldı. 


“Kovmak ya da kovmamak... İşte bütün mesele bu...” Futbolun içindeki her değerin paraya tahvil edildiği bir zamanda Wenger'in tarafında durmak ya da durmamak. İşte bütün mesele bu... 
“Hocamızın arkasındayız...” Wenger gibi hocaların önünde kalkan olmanın zamanı gelmedi mi?.. 
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“EĞER” DİYALEKTİĞİ 


KİMİ ZAMAN BAŞARISIZ BİR ANTRENÖRE SABRETMEK, KİMİ ZAMAN BAŞARILI BİRİNİ GÖNDERMEK. KAZANILAN PUANLAR İLERİDE KAYBEDİLECEK ŞEYLERİ ÖRTÜYOR OLABİLİR, KİM BİLİR... OYUNUN DİYALEKTİĞİ BUNU GEREKTİRİYOR. BU DA CEVABI VERMEK İÇİN DİYALEKTİK BİR DÜŞÜNCE YAPISIYLA İLERLEMEMİZ GEREKTİĞİNİ KANITLIYOR. YANİ BİRÇOK CÜMLEYE “EĞER ÖYLEYSE” DİYE BAŞLAMALIYIZ. 


KAAN KAVUŞAN 


akımın başına getirdiğimiz adamı iki P sinde kovalım mı, yoksa her türlü 

başarısızlığa rağmen üç dört sezon boyunca sabır mı edelim?.. Bu soru elbette ki ikircikli bir soru. Hem de iki açıdan. Önce kulüp açısından düşünelim. Eğer bir hocayı takımın başına getirdiyseniz, bu ona güvendiğinizi gösterir ve en azından bir şans vermenizi gerektirir. Ancak hepimiz biliyoruz ki bugün futbolda bir teknik direktörün görevde kalma süresi ülkemizde ortalama 7 ay. Dünyada da üç aşağı beş yukarı böyle bir durum var. 
Bu değişimin sebeplerine bakarsak, öne çıkan unsurlar; yönetimlerin yanlış karar vermesi, sadece kariyerine bakılarak teknik adamın takıma uyum sağlayabileceğinin düşünülmesi, özellikle bizimki gibi liglere 


gelen ünlü teknik adamların ensesinin keyfine bakışı, rekabetin yoğun olduğu liglerde illa ki sadece az sayıda kulübün başarı elde edebilecek olduğu gerçeği ve 


Aklımızda bir futbol var ve 


karar vermelidir. Karşılıklı iletişim gerekir.” 
(4) Yetenekli ve motive ekip. 


“Lider günlük işlere karışmaz. 
Yönlendirir, eşgüdümü sağlar, 


de gerçekten bu ona göre bir şeyler söylüyoruz. olası anlaşmazlıkları m KE rl Pragmatik olanlarımız başka, daha Sözer.” 

olması. 4 i 

Bİ a Ha lal yeri DOĞRU 

e ibo ir şey söylüyor. Bunun nesnel, SEÇTİYSEN yorumcuları, yazarlar, verilerle kanıtlanabilecek bir SABRET 


gazeteciler ve de taraftarlar olarak düşünelim. Bir hocanın takımın başında 

kalıp kalmamasını istememiz, genellikle öznel yargımıza bağlı. 
İsterse geldiği gibi 

ligi silip süpürmeye başlamış olsun, isterse de tam tersi; nesnelliği belirleyen unsurlar, iyi bir geleceğin garantisi değil. Aklımızda bir futbol var ve ona göre bir şeyler söylüyoruz. 
Pragmatik olanlarımız başka, daha idealist yaklaşanlarımız başka bir şey söylüyor. Bunun nesnel, verilerle kanıtlanabilecek bir doğrusu olduğunu da sanmıyorum, sadece puanlar da ileride kaybedilebilecek şeyleri örtüyor olabilir. 
Çünkü gelecek daha yazılmadı ve geçmişteki imkân ve koşullar gün itibariyle başka... 


SORIANO FORMÜLLERİ 

Bu da bu sorunun cevabını vermek için diyalektik bir düşünce yapısıyla ilerlememiz gerektiğini kanıtlıyor. Birçok cümleye 

“eğer öyleyse” diye başlayacağız demek. 
Barcelona'nın başarısında pay sahibi olan Ferran Soriano, “Gol: Top Ağlarla Şans Eseri Buluşmuyor” kitabında şöyle bir formül veriyor: Takımları dörde ayırıyor ve şöyle açıklıyor: 

(1) Öğrenmeye ve çalışmaya istekli, motive ama yeteneği kısıtlı ekip 

“Bu ekip” diyor, “doğrudan yönetim tarzına ihtiyaç duyar. Lider yapılacakları tanımlar ve denetler. Tartışmaz talimat verir.” 

(2) Yeteneği kısıtlı, motivasyonu ve özgüveni düşük ekip 

“Lider ekibi yenilemeli, yetenekli oyuncuları takıma katmalı ve adanmışlık oluşturmalıdır.” 
(3) Başarıya ulaşmak için motivasyonu ve/ veya özgüveni yetersiz, yetenekli ekip “Antrenör, lider olmalı, herkesi dinleyerek 


doğrusu olduğunu da sanmıyorum, sadece puanlar da ileride kaybedilebilecek şeyleri örtüyor olabilir. Çünkü gelecek daha yazılmadı ve geçmişteki imkân ve koşullar gün itibariyle başka... 


Bu eşlemeler bana göre de büyük oranda isabetli. 
Peki bu ne demek? 
Takımımızın nasıl bir kadroya sahip olduğuna bakmak, hocayı öyle seçmek demek öncelikle. Yanlış seçim yaptığımızı düşünüyorsak, göndermek gerekebilir ama burada hata hocaya değil, kulübe yazar. Ancak seçimimizin doğru olduğunu düşünüyorsak, maddi olarak başarısız bile olsa devam etmeliyiz. Yeni getirdiğimiz hocayı hemen olmadı deyip kestirip atmamak önemlidir. Kulübün yanlış yaptığını fark edip hocayı gönderdiğini düşünelim. Bu, farklı bir liderlik tipi ihtiyacının tespitini yapmış olduğumuz anlamına gelir. 
Soriano'ya göre, hepsi farklı kadrolarda işe yarayabilecek dört liderlik tipi var: Politik diktatör, otoriter uzman, yönlendirici, çalıştırıcı. Bu demektir ki, kariyeri ne olursa olsun otoriter uzmanı gönderip yerine başka bir otoriter uzman getirmeyeceğiz! 
Örneğin: Van Gaal'i yollayıp Magath'ı getirmek benzer sonuçları sağlayacaktır. 
Hocayı ancak hatalı olduğunuzun kabulü ve yeni bir hata yapmayacağınızın teminatıyla gönderebilirsiniz kısa vadede. Aksi takdirde değişmesi gereken hoca değil, sizsinizdir zaten. 


BAŞARILI HOCA DA GÖNDERİLİR 
Nasıl bir takım sorusunun belirleyici olduğu başka bir mesele de üste inşa ve rötuş 

mu yoksa kuvvetli bir yeniden kuruluş 

mu istediğinizdir. Kuruluş istiyorsanız 

Bielsa gibilerini getirir ve her türlü 

desteği verirsiniz. A'dan Z'ye bir değişimi sağlayabilecek, üst düzey bir hocadır Bielsa. 
Şu anki Bielsa - Lille örneğinde olduğu gibi 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sonuçlar hemen gelmeyebilir. “Bozuk yapıları (o değiştirmek gerekebiliyor. Tespiti doğru Yine katılıyorum. Her şey kadro ile hocanın tıraşlamayı” bilen hocalardan ise daha kısa koymak çok ama çok önemli haliyle. Soriano, birbirine uygunluğuna bağlıdır. Hocanın aldığı sürede başarı beklenebilir. “Takımda değişim olduğunda, liderlik tarzı da sonuç veya hocanın kariyeri ikincil, adanmışlığı Ayrıca takımın değişen yetenek ve değişmelidir” diyor. Örnek olaraksa Rijkaard — ve uygunluğu birincildir. Kovmak veya 


adanmışlığına göre, başarılı bir hocayı da Guardiola değişikliğini gösteriyor. kovmamak meselesi bundan sonra başlar. 
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İSTİKRARLI BAŞARIYI 
TEKNİK DİREKTÖR 
SAĞLAMAZ! 


TEKNİK DİREKTÖR İSTİKRARI “EKSİKLİK OLARAK” ÜLKEMİZDE ÇOK SIK DİLE GETİRİLİR. OYSA ÖRNEK ALINAN AVRUPA LİGLERİNDEKİ KULÜPLERDE DE DURUM ÇOK FARKLI DEĞİLDİR. SABIR BİZDE YOKSA AVRUPA'DA DA YOK. ANALİZ EDİLMESİ GEREKEN SORU ŞU; BÖYLE BİR SABIR, BAŞARI VE GELİŞİM ADINA OLMAK ZORUNDA MI? 


ORHAN ULUCA 


5 Ikemizdeki yaygın futbol kamuoyu 

U teknik direktör istikrarını olması gereken ama bir türlü gerçekleşmeyen, başarının 

olmazsa olmazı olarak sıklıkla dile getirir. 
Zaman zaman Avrupa ile kıyasa girerek gönderilen bir teknik adamın arkasından “bizde sabır yok” isyanlarıyla eksiklik olarak nitelendirilir. Oysa Avrupa'nın beş büyük ligine merceği yakınlaştırdığımız zaman bu konuda aramızda çok önemli farklar bulunmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. CIES Araştırması'na göre Avrupa'nın beş büyük liginde bir teknik direktörün ortalama ömrü 


1,1 yıl iken ülkemizde bu süre 8 ay. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Osmanlıspor, teknik direktörü ile anlaşmasını sona erdirirken benzer şekilde Bundesliga'da Wolfsburg 

ve Premier Lig'de de Crystal Palace teknik adamlarıyla yollarını ayırdı. Altı çizilmesi gereken nokta Türkiye ile Avrupa arasında teknik direktörün ortalama ömrü konusunda çok büyük fark bulunmadığıdır. Arsene Wenger, Alex Ferguson ya da Freiburg'un Volker Finke'si ve Auxerre'in başında uzun yıllar geçiren Guy Roux gibi isimler dünya futbolu adına da istisna olarak gösteriliyor. 
Sabır bizde yoksa Avrupa'da da yok. Analiz edilmesi gereken soru şu; böyle bir sabır, başarı ve gelişim adına olmak zorunda mı? 


Altı çizilmesi gereken nokta 


Türkiye ile Avrupa arasında 

teknik direktörün ortalama 

ömrü konusunda çok büyük fark bulunmadığıdır. Arsene Wenger, 
Alex Ferguson ya da Freiburg'un Volker Finke'si ve Auxerre'in başında uzun yıllar geçiren Guy Roux gibi isimler dünya futbolu adına da istisna olarak gösteriliyor. 
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NEDEN TEKNİK ADAMLAR SIKLIKLA DEĞİŞTİRİLİR? 

Geçtiğimiz sezon Leicester City'e mucizevi şampiyonluk kazandırmış olan Claudio Ranieri ile yolların ayrılmasının ardından bu konu uzun süre gündemi meşgul etti. Jose Mourinho'dan Ancelotti'ye kadar dünyanın en iyi teknik adamları arasında yer alan isimler en az bir kere kulüplerden gönderildi. Bir teknik adamın kulüpten gönderilmesi onun niteliğiyle doğrudan ilintili değildir. Bayern Münih'in patronları Uli Hoeness ve Franz Beckenbauer'e, kovdukları Felix Magath'ın Wolfsburg'a mucizevi bir şampiyonluk kazandırması konusunda pişmanlıkları sorulduğunda şöyle demişlerdi: “Pişman 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Türkiye'de ise durum çok daha vahim. Almanya'da olduğu gibi ortalama iş süresi enaz 5 yıl olan sportif direktörler kulüplerde 


görev almıyor. Teknik adamlar neredeyse her sene değişiyor. Bu durumu çok daha kötü hale getiren ayrıntı ise birkaç kulüp dışında başkanların da iki ya da üç yılda bir değişmesi. Bir kulübün içerisinde istikrarı sağlayacak herhangi bir akıl kalmadığı için olağan.bir teknik direktör değişimi yapının çökmesine sebebiyet veriyor. 


değiliz çünkü başka şansımız kalmamıştı. 
Oyuncu grubunun büyük çoğunluğu teknik adam ile sorun yaşadığında kulübün başka şansı yoktur. 15 tane yeni oyuncu almak yerine teknik adamı değiştirirsiniz.” Sıklıkla yapılan hata işine son verilen teknik adamın başarılarını arka arkaya sıralayarak yanlış yapıldığı yönünde kulüpleri suçlamaktır. Oysa teknik adam oyunculardan çeşitli nedenlerden dolayı verim alamayacak noktaya geldiğinde kaçınılmaz olan iş akdine son vermektir. 
Başarısızlık kadar başarı da oyuncu ve teknik adam arasındaki ilişkileri zedeleyebilir. 
Mourinho'nun Chelsea'de, Ranieri'nin Leicester City'de ve Magath'ın Bayern Münih'te yaşadığı tam da buydu. Teknik adamın görevini sonlandırma eyleminin tanımı; var olan ve kısa sürede değiştirilmesi mümkün olmayan oyuncu grubu ile verimli sonucun imkansız hale gelmesidir. Dolayısıyla teknik direktörler bir ya da iki oyuncudan şikayet edip onların kulüpten gönderilmesine vesile olabilir ve fakat 10 ya da 12 oyuncu ile sorun yaşandığı zaman gitmesi gereken kişi teknik direktör olur zira asli görevi idare etme konusunda başarısız olmuştur. Aynı teknik adamın 

bir başka oyuncu grubu ile muazzam işler gerçekleştirmesi onun gönderilme kararının yanlış olduğunu göstermez. 


HER ŞEYE RAĞMEN VEFA 
GÖSTERİLMELİ MİDİR? 

Bugüne kadar olan süreçte gördük ki aynı teknik adam ile uzun ömürlü çalışmak 


başarıyı size garanti etmiyor. Öte yandan futbol kulüplerinin gelir kalemi ligde elde ettiği konuma göre çok büyük değişkenlikler gösterebiliyor. Bir takımın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi para kazanması anlamına gelirken orta sıralarda yer alan kulübün ligden düşmesi ise milyonlarca avro gelir kaybı demektir. Geçtiğimiz sezon Leicester City eğer Ranieri'nin görevine son vermeyip Craig Shakespeare'i başa getirmeseydi küme düşebilirdi. Craig Shakespeare Premier Lig tarihinde ilk 5 maçını kazanan ilk İngiliz teknik adam oldu. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarını geçti. Ranieri'ye vefa gösterilseydi Leicester City'nin kaybı milyonlarca avro ile ölçülecekti. Bir dönem Jürgen Klinsmann ile anlaşan Bayern Münih oldukça kötü geçen sezonun bitimine 

altı hafta kala teknik adam değişikliğine giderek Şampiyonlar Ligi biletini kazandı. 
Bu basit ve zamanında yapılmış değişikliğin kulübe getirisi yaklaşık 60 milyon avrodur. 
Dolayısıyla kulüpler sezon içerisinde yeni teknik adam motivasyonu ile kazanılacak olan beş ya da altı maçla mali olarak çok önemli kazançlar elde edebiliyorlar. 


TÜRKİYE FARKI 

Avrupa'da her ligin yapısı farklı. Almanya'da istikrarı teknik direktör değil sportif direktör sağlar. Borussia Dortmund on yıldır belli oranda ekonomik olarak büyüyor. Klopp, Tuchel ya da Bosz'un gelmesi bir şeyi değiştirmiyor zira Zorc ve Watzke ikilisi 

çok uzun yıllardır beraber çalışıyor. Bayern 


Münih'i 40 yılı aşkın bir zaman dilimi 

boyunca yöneten akıl aynıdır. Dolayısıyla 

kısa süreli dalgalanmalar olsa da istikrarlı başarıyı sağladılar. İngiltere'de ise menajer aynı zamanda bütçeyi de kontrol ediyor 

ve dolayısıyla teknik adama sabır istikrarı sağlamak adına daha önemli hale gelebiliyor. 
Yine İngiltere'de en azından kulübün sahiplerinin uzun süreli başta kalması bir noktaya kadar istikrarın etkeni. Türkiye'de ise durum çok daha vahim. Almanya'da olduğu gibi ortalama iş süresi en az 5 yıl olan sportif direktörler kulüplerde görev almıyor. Teknik adamlar neredeyse her sene değişiyor. Bu durumu çok daha kötü hale getiren ayrıntı 

ise birkaç kulüp dışında başkanların da iki 

ya da üç yılda bir değişmesi. Bir kulübün içerisinde istikrarı sağlayacak herhangi bir akıl kalmadığı için olağan bir teknik direktör değişimi yapının çökmesine sebebiyet veriyor. 
Aynı zamanda Türkiye'deki kulüplerde sportif akla ve geçmişe sahip yöneticiler olmadığı için milyonlarca avro yatırım, seneye kulüpte kalması meçhul teknik adamın planına göre yapılıyor. Dolayısıyla diğer liglerin aksine Türkiye'de teknik adam değişikliği istikrarlı büyümenin ve gelişmenin önünde çok önemli engel olarak duruyor. Lakin bu gerçekte çarpık yapılanmanın, kısa süreli başarı modelinin esas alındığı ve aktörlerin çok kısa süre içerisinde başarı göstermezse sahnede kalamayacağı bir sistemin sorunudur. 
Nihayetinde teknik adam ve 25 kişilik oyuncu grubu esastır. Bu ikisinin uyuşmazlığı ise gidecek olanı belirler. 
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ugün, Wenger'in istifa etmesini haklı > olarak isteyen Türkiye'deki Arsenal taraftarlarının 2590'ı Wenger'in kurduğu kadrolar ve 5 yıl öncesine kadar oynattığı futbol sayesinde Arsenal'li oldular. Başta Onur Erdem olmak üzere genç Arsenal'lilerin hiçbirisi buna itiraz etmezler, edemezler! Lakin aynı Genç Arsenal'lilerin bugün Wenger'in istifasını istemesinden de daha doğal hiçbir şey yok. Çünkü Wenger, Chapman'dan beri Arsenal'e teknik direktör olarak en büyük başarılarını yaşatırken, çıtayı çok yükseltti. 
1997-2012 arasında Arsenal'ini adeta Arsenal Wenger'e dönüştürdü. 
Ancak son tahlilde, 
Wenger kendi yükselttiği çıtanın altında, hem de çok altında kaldı. 
Wenger'in son yılları adeta Wenger öncesi 
Arsenal dönemi gibi olmaya başladı. 
1996 sonbaharında 
Wenger göreve geldiğinde Arsenal tarihinin ilk global hocasıydı, daha önce İngiltere ya da 
İskoçya'da çalışmamış, ta Japonya'dan gelmişti. O dönemde dünya futbolunu 
İngiltere futbolundan ibaret zannetme bakarkörlüğüne mahküm olmuş geri zekâlı tabloidler “Wenger Who?” yani “Wenger de kim?” vizyonsuzluğunu kusmuşlardı. Wenger, daha Fransa 1998 Dünya Kupası ve Euro 
2000 şampiyonu olmadan önce kendisinin 
de gelişmesinde büyük katkısı olan Fransa altyapısının altın çağının en parlak ürünlerini, İngiltere'de kimse adlarını bile bilmezken Premier Lig'e Arsenal'e getirip fark yarattı. 
Ancak zaman değişti, eğer 1996 yılında olsaydık, Vieira örneğinde olduğu gibi yeni modeli Kante'yi herkesten önce Wenger alırdı. 
Mbappe de 2017 model Henry olarak Kuzey 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Londra'nın yolunu tutardı. Artık İngiltere'de (Liverpool savunmacı scout'ları hariç) herkesin scout'ları çok iyi. Başta Chelsea ve Manchester City olmak üzere Arsenal'den çok daha zengin takımlar var. Hatta “Arsenal Wenger”in düşüşünün miladı şüphesiz Arsenal'in oyuncularını Chelsea ve Manchester City'e kaptırmaya başlaması oldu. 
İkincisi, Wenger'in İngiltere'deki takımların 690'ının Rugby-Hava Kuvvetleri karışımı “Kick and Rush” yani uzun vur ve koş oynadığı dönemde Arsenal'e oynattığı yerden seri pas futbolu çok büyük fark yarattı. 2017 model Premier Lig'de ise Stoke City bile yerden seri pas futbolunu başarıyla oynayabiliyor. 
Wenger, uzun süre kendisine kazandıran formülü zamanında değiştirmek ya da geliştirmek konusunda geç kaldı. 
Ben genç Arsenallileri haklı buluyorum ama 
Wenger'den önce 
Arsenal'i tutmaya başlayanların “Wenger ne olursa olsun kalmalı” fikrine de saygı duyuyorum. 
Neden mi? Şöyle filmi biraz geri saralım. 
Bizim ortaokuldaki en zeki hocamız 
İrlandalı Thomas 
O'Donoghue'du çünkü 40 erkekten oluşan bir sınıfa aşk romanlarıyla 
Fransızca öğretmeye çalışma saçmalığından ilk o vazgeçmişti. 
LEguipe Gazetesi'ni, France Football Dergisi'ni ilk onun elinde görmüştük. 
Pazartesi sabahı 40 erkek öğrenciye nasıl mı Fransızca öğretirsin? Tabii ki Fransızca futbol okuyup tartıştırarak! Çarşambaları aslında yarım gündü ama biz Thomas'ın peşinde 12'den 4'e kadar bahçede maç yapardık, o kadar kendini bize sevdirmişti. En yüksek notu alana o haftaki France Football'lardan birini hediye ederdi. Beni tanıyanların şaşırmayacağı gibi ben Lamartine'den çok France Football'dan Fransızca öğrendim! 
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Graham 1986'da göreve geldiğinde aslında 3. tercihti. O zaman gerçekten iyi İngiliz teknik direktörler vardı. Bunlardan birisi Lineker'in Barcelona'daki hocası olan ve Arsenal yönetiminin ilk tercihi konumundaki Terry Venables'tı. İkincisi ise o dönemde Aberdeen'i çalıştıran Alex Ferguson'dan başkası değildi. Şimdi Wenger bıraksa herkes Arsenal'in başına geçmeye can atar! O dönemde ise Arsenal teknik direktörlüğü yönetimin ancak 3. tercihini göreve getirebileceği kadar cazip bir iş pozisyonuydu! 


1990'lı yılların başıydı, Thomas bir gün sınıf arkadaşlarımdan birisine şöyle dedi: “Sen aynı Arsenal gibisin, 1-0 yapıp yatıyorsun. İlk sınava çok çalışıp 80 alıyor sonrakilerde hep geriye yaslanıyorsun.” Gerçekten de Wenger öncesi benim izlediğim yıllarda Arsenal, Avrupa'nın en defansif takımlarından birisiydi. 
Uzun süredir evli çiftin hicvedildiği bir BBC sitcom'unda da kadın, kocasına “Aynı tuttuğun takım gibisin, hep 1-0, sonra yatıyorsun. 

Sıkıcı Arsenal'in sıkıcı taraftarı” diye fırça atıyormuş meğerse, Sahiden de 1994 Kupa Galipleri Kupası'nda Alan Smitl'in golünden sonra Arsenal, Parma karşısında 5 savunma 
3 önliberolu öyle bir ultra defansif oyun 
oynamıştı ki Mourinho-Trapattoni-Herrera gibi defansif oynatmakla eleştirilen tüm hocaların oynattığı en savunma ağırlıklı futbol bile yanında Klopp, Guardiola, Pochettino, Bielsa futbolu kalır. Şimdi Graham o futbolu oynatsa adama “Graham Prens ve 7 Önliberolar” adını takarlar! 
İngiltere Premier Lig'in ilk sezonu olan 1992-1993'te George Graham yönetimindeki Arsenal, 40 golle o sezonun en az gol atan takımı olmuştu. Üstelik ligin açık ara en iyi santrforu lan Wright, Arsenal kadrosundaydı! 
lan Wright'ın eski takımı, sezon sonunda küme düşen Crystal Palace bile 42 maçta 48 gol atmayı başarırken Arsenal 40'ta kalmıştı. 

O zaman gol girişimi veya hangi alanda daha çok topla oynandığı gibi “estetik istatistik”ler tutulmazdı. Graham, göreve geldiğinde kendisinden isteneni yapıyordu, 1-0 da olsa önce maç sonra da kupa kazandırıyordu! 


Graham 1986'da göreve geldiğinde aslında 

3. tercihti. O zaman gerçekten iyi İngiliz teknik direktörler vardı. Bunlardan birisi Lineker'in Barcelona'daki hocası olan ve Arsenal yönetiminin ilk tercihi konumundaki Terry Venables'ti. İkincisi ise o dönemde Aberdeen'i çalıştıran Alex Ferguson'dan başkası değildi. 
Şimdi Wenger bıraksa herkes Arsenal'in başına geçmeye can atar! O dönemde ise Arsenal teknik direktörlüğü yönetimin ancak 

3. tercihini göreve getirebileceği kadar cazip bir iş pozisyonuydu! 

Arsenal'in eski başarılı futbolcularından olan 
3. tercih Graham'ın teknik direktörlükteki 

en büyük başarısı ise Millwall'u şimdiki Championship'in o zamanki versiyonu 

2. Division'a çıkartmaktı. 1995'te Graham'ın, Jensen ve diğer bir İskandinav oyuncunun 1992'de gerçekleşen transferlerinde oyuncuların menajerinden para aldığı ortaya çıkacak ve Arsenal yönetimi tarafından kovulacaktı. Belki Arsenal yönetimi bu illegal ödemeyi daha önceden öğrenmişti ancak 

o yıllarda Premier Lig'de başarı baskısı 

tıpkı Londra'nın bir diğer başarılı hocası Redknapp'ın tarif ettiği gibiydi: “Saddam gelip bir takımı şampiyon yapsa onu bile bağrına basarlardı!” 

9 yıl Arsenal'in başında kalan Graham 
gerçekten de tam bir kupa canavarıydı. En son 1979'da FA Cup'ı Liam Brady'nin büyücülüğü sayesinde kazanan Arsenal, bir dahaki kupasını Graham yönetiminde 1987'de Lig Kupası'nı müzesine götürerek elde edecekti. 
1980'lerin ilk 9 yılında sadece 2 kez, 1986 


Noel'i ve 1984 Ekim'inde liderlik koltuğuna oturan Arsenal, 1988 Lig Kupası finalinde mütevazı Luton'a yenilince Graham sorgulandı. 
Ancak son gülen İskoç hoca olacaktı. Arsenal en son 1971'de ligde şampiyonluk kupasını kaldırırken, 1988-1989'un son maçında Nick Hornby'nin haklı olarak ballandıra ballandıra anlata anlata bitiremediği gün geldi çattı! 
Liverpool, Arsenal'in adeta sürüm sürüm süründüğü 8lerde hem İngiltere hem de Avrupa'da fırtına gibi esiyordu. Bir önceki şampiyon yine Liverpool'du, kısa süre önce FA Cup'ı da müzelerini götürmüşlerdi ve Dalglish yönetiminde ikinci dublelerine çok yakın gözüküyorlardı. Çünkü Hillsbrough Faciası'na sebep ertelenen şampiyonluk düğümünü çözecek maç, Liverpool'un sahası Anfield'da oynanacaktı. 26 Mayıs 1989 günü, Graham döneminde “1-0”la eş anlamlı olan Arsenal'in Liverpool'u rakip sahada en az 2-0 yenmesi gerekiyordu. Erkenden de bir gol buldular ancak diğer gol 90 artıda maçın son vuruşunda gelecekti. O tarihi golü atan Michael Thomas daha sonra Liverpool'a transfer oldu ancak tarihe 18 yıl sonra Arsenal'i şampiyon yapan adam olarak geçti! 
Graham yönetimindeki Arsenal 1991'de de ligde şampiyon olmayı başardı. 1992-1993'te Lig Kupası-FA Cup dublesi yapan ilk takım olarak bir tarih daha yazdılar. Ancak o sezon ligde Wright'a rağmen sadece 40 gol atılması ve 1992-1995 arasında Arsenal'in sezon başına gol ortalamasının 48'de kalması bazı Arsenal taraftarlarının kazanırken bile canını sıkıyordu. 
Onlar bile bazen ironi yapmak, bazen rakip 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taraftarlarla alay etmek ve çoğu zaman da kendilerini eğlendirmek için “Arsenal 1-0 kazanır, sıkıcı sıkıcı Arsenal” tezahüratları yapıyorlardı. Sahiden de 1994 Kupa Galipleri Kupası finalini de Arsenal 1-0 kazandı. Ancak sonraki yıl aynı 

kupanın finalinde 

Parma'ya göre çok 

da güçlü olmayan 

Zaragoza'ya 

uzatmalarda 

eski Tottenham'lı 

Nayim'in golüyle 

yenileceklerdi. 

Sonraki yıllarda 

sadece Wenger 

döneminde bir UEFA 

bir de Şampiyonlar 

Ligi finali oynayacak 

ve Avrupa'da 

bir daha yüzleri 

gülmeyecekti. Hatta 

Bayern Münih üst 

üste Arsenal'lilerin 

suratını fena halde 

ekşitecekti! 

Aslında Arsene 

Wenger'i göreve 

getirmek, Arsenal 

yönetiminin en 

vizyonlu kararıydı. Graham'dan sonra Wenger'den hemen önce Bolton'u Premier Lig'e ve Lig Kupası finaline çıkardı diye Bruce Rioch'u göreve getireceklerdi. Rioch, Bergkamp'ı transfer ederken dönemin Premier Lig bonservis rekorunu kıracaktı. 
Ancak bir dahaki yaz Rioch ile yönetim arasında transfer bütçesi konusunda kavga çıkacaktı. Belki de bu yüzden Wenger uzun süre büyük bonservis bedelleri ödemekten 


kaçındı. Ancak Wenger Japonya'dan göreve geldiğinde sadece Fransa altyapısını değil İngiltere Ligi'ni de taktiksel açıdan orada neyin fark yaratacağını da çok iyi biliyordu. 
1980'lerde İngiltere'nin en ünlü oyuncusu önce Lineker sonra 
Gascoigne'di ancak en yeteneklisi Glenn 
Hoddle'dı. Dybala gibi şut çeken, Mesut kadar rahat adam geçen, 
Pirlo gibi mesafe tanımaksızın şahane paslar atabilen bir orta saha düşünün, o düşündüğünüz oyuncunun 80'ler versiyonu Hoddle'di. 
Önce Tottenham sonra İngiltere Milli 
Takımı için anlamsız bir şekilde “fazla teknik, az savaşçı” 
bulunacaktı. Bunun üzerine Monaco'nun yolunu tutan Hoddle, 
Wenger'in elinde çok büyük fark yarattı. Monaco'da bir başka İngiliz, 
Hateley de vardı. Wenger zaten o zaman da İngiltere'yi çok yakından takip ediyordu, hatta gelir gelmez yaşattığı başarılara bakarsak Fransız hoca Japonya'dayken bile İngiltere futbolunu Londra merkezli gerzek tabloidlerde saçmalayanlardan daha iyi biliyordu. Gelir gelmez “Yıllardır beraber oynayan, alttan yetişmiş çok iyi bir savunmamız var” demişti. 
Sahiden de sağdan sola sırayla Dixon, Adams, Bould, Winterburn ünlü filmlerde ofsayt kuralı 


anlatılırken bile referans alınan dörtlüydü. 
Seaman arada uzaktan yumurtladıkları 

hariç faal en iyi İngiliz kaleciydi. Wenger'in fark yaratacağı oyun bölümü ise şüphesiz savunmanın da hücuma dâhil olduğu, daha önde ve daha yerden hızlı pas oyunu oldu. 
Tabii ki bu oyunun katalizörü adeta uzun süre Wenger'in Arsenal'deki Hoddle'ı olan Bergkamp'tı. Hemen arkasındaki Vieira da savunma-hücum geçişlerinde büyük fark yaratacak, Roy Keane'in bile başının belası olacaktı. Wenger 1996'da geldi, su gibi girdiği şişenin şeklini aldı: İngiliz savunması zaten iyiydi, sorun önlerindeki oyunun ezbere kör dövüşü olmasıydı, Vieira'nın yanına Petit'i koyunca Arsenal diğerlerine göre başka bir boyuta geçecekti. Arsenal'in başarısından sonra İngiltere'de herkes Fransız almaya başladı, hatta bir süre sonra Arsenal'in Fransızlarını da almaya başladılar. Hâlbuki Wenger geldiğinde gerzek ırkçılar “Arsenal soyunma odası sarımsak kokuyor!” diye akıllarınca eğleniyorlardı. Kısa süre sonra ise Tony Adams'a alkolü, Merson'a kokâini bıraktıran insan yönetimi ve oyuncu sağlığı organizasyonu Wenger'i tüm Premier Lig için rol model haline getirdi. Wenger'in şimdiki sorunu ise herkesin artık tüm bunları daha fazla para harcayarak yapıyor olması... Bir de Vieira'nın yeri belki 9610 kalite ve devamlılık eksiğiyle de olsa doldu ama Bergkamp'tan sonra ne Nasri, ne de maalesef Mesut, o çok yetenekli oyuncu ile efsane oyuncu arasındaki sürdürülebilir başarıyla eşanlamlı ince çizgiyi yakalayamadı. 

Şimdilik son sözüm şakayla karışık: 4-0'lık Liverpool maçından sonra ben Wenger'in daha da fazla kalmasını isterim ancak ciddi olmak gerekirse sezon sonunda Wenger'in Arsenal'i Liverpool'u geçerse de hiç şaşırmam... 
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İHTİYAR DEMİR LEBLEBİ 


"EUTBOL ÜRETMEDİĞİ PARAYI HARCAMASIN" DİYEREK MEVCUT İŞLEYİŞE KARŞI BAYRAĞI 

İLK AÇANLARDAN OLAN WENGER'İN VARLIĞI BİZE, BİR YANDAN OYUNUN OLMASI GEREKEN “DENGELİ EKONOMİSİ”Nİ HATIRLATIYOR. DİĞER YANDAN, ÖĞRENMEK VE ÖĞRETMEK İÇİN KENDİNİ BİTEVİYE YENİLEMENİN ÖNEMİNİ VE BASKILARA KARŞI AYAKTA KALMA KUDRETİNİ İÇİMİZDE 


BULABİLECEĞİMİZİ DE... 


CEM DİZDAR 


ıpkı takımı yenilmiş taraftar gibi futbolun bir diğer bedbahtı 


da teknik direktördür. 
Çünkü tüm donanımına, geceler boyu kafa patlatıp onlarca gereksiz maçı izlemiş olmasına rağmen geleceği sahadakilerin performansına ve bu vesileyle de yöneticinin 

iki dudağı arasından çıkacaklara bağlıdır. Kriz zamanlarında gözden çıkartılacaklar listesinin en tepesindeki yeri bakidir. 
Onun futbolu bilmediğini gönül rahatlığıyla dile getirecek tribünler 

dolusu insan her daim hazırdır ve her gün doğumhanelerde gelecek yıllar için bu kitleye yenileri eklenmektedir. 

Yani futbol, oyun olmaktan çıkartılıp endüstriyel faaliyete dönüştüğünden beri bu bedbahtlık hali 
“teknik direktör”ün yazgısına dönüşmüş durumda. 

Geçmişteki “antrenör”ün sessizce sahadan çekilip yerini teknokrat nitelikli 
“teknik direktör”e bıraktığını belirten “çoklu düşünür” Eduardo 
Galeano, onun hazin durumunu şöyle anlatır: 
“Gösteri makinesi her şeyi öğütür. Her şey 

bir süre sonra yok olur. 
Tüketim toplumunun tüm ürünleri gibi teknik direktörler de kullanılıp atılabilirler. Seyirciler bir gün, “Çok yaşa' diye ortalığı inlettikleri halde, bir sonraki pazar günü kellesini isteyebilirler.” 


İYİMSER BİR GÜL OLSUN DUDAKLARINDA!.. 

İşte bir ay sonra 68 yaşından gün alacak Arsene Wenger, aynı zamanda “eski model 


Arsenal taraftarı sezonu dördüncü bitirdiğinizde gelip, 'Yirmi yıldır ilk dörtteyiz, artık şampiyon olmak istiyoruz” diyor. Manchester City ve Chelsea'nin 300-400 milyon avro harcamış olmasını iplemiyor. Sadece onları yenmek istiyorlar. Ama iki sene üst üste 
15. bitirirseniz ve bir sonraki sene dördüncü olsanız mutlu olurlar! 


bir antrenör” olarak “teknik direktör öğütücüsü” bu gösteri sisteminin anti-tezi niteliğindedir. Bu yılı da kazasız belasız atlatırsa 
“Premier Lig” gibi paranın su gibi aktığı “global futbol sirki”nde 21 yıl bir takımın başında kalarak genç/ ihtiyar ayrımının hoyratça 

ve zalimce yapıldığı şu dünyada bambaşka anlamlara ulaştıracaktır hepimizi. 
Dünyaya ve haliyle oyuna bakışıyla futbolu kavramamız konusunda büyük ilhamlar alabileceğimiz Wenger, oyunun içindeki kendi durumunu bir röportajında şöyle tanımlıyordu: “Ben sadece eşlik ediyor, yol gösteriyorum. Başkalarının sahip oldukları yetenekleri ifade edebilmelerini sağlıyorum. Ben hiçbir 

şey yaratmadım. İnsanda zaten var olan güzelliğin ortaya çıkabilmesini kolaylaştırıyorum. 

Kendimi bir iyimser olarak tanımlıyorum.” 

(141 Express. Şubat 
2016 Sayı: 141) 
Bilinir, “Kalsın mı, gitsin mi?” sorusu sadece Arsenal taraftarlarının değil neredeyse tüm dünya futbol kamuoyunun meselesi 

haline gelmiş durumda. Onun zaman zaman hakarete uzanan sert eleştiriler karşısındaki dayanaklılığı kimilerini öfkelendirirken, içten içe bu “ihtiyar demir leblebi”ye alt alta imrenmeyle karışık saygı duyulmasına da yol açıyordur eminim. 
Eski öğrencisi Thierry Henry'nin geçen sene, artık Arsenal'in şampiyon olması gerektiği yolundaki sözlerini karşılarken söyledikleri de dünyanın, zamanın ve yaşamın nasıl kavranması gerektiğini 


gösterecek denli berrak: “Zorunluluk ancak ölüm için geçerlidir. Hepimiz bir gün ölmek “zorundayız”. Ben “yapmak zorundayım'dan ziyade 'yapmak istiyorum” demeyi tercih ediyorum. Yaşamdan alınan tat bu. 
“Zorunluluk”, “zorunluluk”, “zorunluluk”... 
Almayayım. Hiçbir şey yapmak “zorunda” değilim. Benim için sporun güzelliği şu: Herkes kazanmak istiyor, fakat sonunda sadece biri kazanacak. Bütün takımların başına birer milyarder koysanız bir tane şampiyon olacak, 19 tane hayal kırıklığı...” 
Biraz bizim topraklardaki sakatlanmış bakış açısına da göndermeler içeren aynı röportajda hayata ve oyuna nasıl yaklaşmamız gerektiğini ise şöyle anlatıyor: “Arsenal taraftarı sezonu dördüncü bitirdiğinizde gelip, “Yirmi yıldır 

ilk dörtteyiz, artık şampiyon olmak istiyoruz” diyor. Manchester City ve Chelsea'nin 300-400 milyon avro harcamış olmasını iplemiyor. Sadece onları yenmek istiyorlar. 
Ama iki sene üst üste 15. bitirirseniz ve bir sonraki sene dördüncü olsanız mutlu olurlar!” 


DAHA ÖĞRETECEĞİ ÇOK ŞEY VARKEN Sanıyorum kendisini İngiltere'de dikiş tutturan ilk antrenör olarak tanımlayan Wenger'e diş bilenmesinin tek nedeni uzun süre şampiyon olamamış olması değil. Dahası var... Modanın etkisi ve baskısıyla ihtiyacı olmadığı tişörte para sayan birinin savurgan ve züppe tüketim alışkanlığının futbola uyarlanmış, “İlle de yeni biri olsun” takıntısı ve öfkesi de var işin içinde. “Yaşlı gitsin gençlere yer açılsın” diyerek “birikim”i hiçe sayan şımarıklık 

da... Sanıyorlar ki, “Biri gelecek ve dünyayı değiştirecek”!.. 

“Futbol üretmediği parayı harcamasın” diyerek mevcut işleyişe karşı bayrağı ilk açanlardan olan Wenger'in varlığı bize, bir yandan oyunun olması gereken “dengeli ekonomisi”ni hatırlatıyor. Diğer yandan, öğrenmek ve öğretmek için kendini biteviye yenilemenin önemini ve baskılara karşı ayakta kalma kudretini içimizde bulabileceğimizi de... 
2010'da astronomik ücret ve bütçeyle Real Madrid'in başına geçme teklifini “Arsenal'e getirdiğim çocuklara söz verdim, ayrılamam” diyerek nazikçe geri çeviren biri Wenger. 
Yerine o göreve gideni tahmin etmek 

zor değil!... Bu örnek bile kimin üzerine konuştuğumuzu anlatmaya yeter sanırım... 
Kıymetli insanları korumaya gayret etmek, oyunun şu yaşam denilen yolculuğu anlamlı kılmak için boynumuza astığı borçlardan biridir... 
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2006-2007/2016-2017 YILLARI ARASINDA KÜME DÜŞEN TAKIM VE TEKNİK DİREKTÖR İSTATİSTİKLERİ 


Değiştirdikleri 
Teknik Direktör 
Sayısı 


116 99 160 


Sezonu Bir 
Teknik Direktörle 
Tamamlayan 
Takım Sayısı 


Tden Fazla 
Takım ile Küme 
Düşen Teknik 
Direktör Sayısı 


SÜPER LİG'İN 
İLK YOLCULARI 


Gençlerbirliği - Ümit Özat 


> ; 
Antalyaspor - Rıza Çalımbay Osmanlıspor - Bülent Uygun Kardemir Karabükspor - Erkan Sözeri 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Avrupa | n çok kazanan teknik rektörü Guardiola'nın 
N yıllık maaşı 


Son 10 sezonda 

1. Lig'den küme düşmüş ve 1:sezonda tek teknik direktör ile alışmış takım sayısı 


Ferguson'ın ğe 
Manchester United'ı © çalıştırdığı 26 yıllık süre içerisinde Real Madrid'de / teknik direktör değişikliği / © © sayısı <a 


ame” Dakika 
Leroy Rosenior'un 
Torguay United'da göreve getirilmesi ile kovulması arasında geçen süre 


sezonda İngiltere 
Premier Lig'de den fazla 

takım ile küme düşmüş teknik direktör sayısı 
Alex Mcleish) 


2016-2017 sezonunda Süper 
Lig'den düşen Adanaspor ile Gaziantepspor'da görev yapan toplam teknik direktör sayısı 


” Son 

10 sezonda 1. 
Lig'den küme düşerken 
7 teknik direktör ile 
çalışmış takım sayısı 


2016-2017 sezonunda Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor'da görev yapan toplam teknik direktör sayısı 
(Hikmet Karaman) 


Mesut Bakkal 

son 13 sezondur görev yapan tek teknik adam 


ile Avrupa'da en 

çok maça çıkan teknik 

direktör Arsene enger.— 


ile en fazla galibiyet alan teknik direktör Alex Ferguson 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iz Ike futbolunda birini eleştirince o 

U eleştirdiğin kişiyle bir husumetin olduğu sanılıyor. O nedenle baştan belirteyim 

aşağıda incelediğim 4 teknik adamla da hiçbir meselem yoktur. Dördünü şahsen tanımışlığım da yoktur. Buna mukabil bu 4 değerli isme de saygım sonsuzdur. Sadece onlardan farklı düşünüyorum ve sanırım anlayışlarına sığınarak onları eleştirebilir ve neden onlardan farklı düşündüğümü onların fikirlerini ortaya koyarak sıralayabilirim. 
“Atom Karınca” lakabıyla bir Beşiktaş efsanesine dönüşmüş Rıza Çalımbay, (ki bir futbolcu için olabilecek en kusursuz soyadına sahiptir kendisi) nevi şahsına münhasır bir futbol oynardı. Sağ çizgiden ilerleyip, orta yapmadan hemen önce topu ayağıyla son bir defa dürtmek yerine, toptan 
2 adım geri açılırdı. Ayrıca sık sık kendi 
ekseni etrafında dönen futbolcuların da 


atası sayılırdı. Topu önüne açmak yerine toptan geri geri uzaklaşan futbolcu Rıza, teknik direktör Rıza olunca da basit olanı yapmak yerine kendine has olanı yapmayı tercih etti. Onun takımlarını öyle 2-3 maç izlemekle çözemezsiniz. Misal, geçen 

yılki Antalyaspor ile o bırakana kadarki Antalyaspor arasında dağlar kadar fark yok mu? İşte bu Rıza'nın farkıdır. Onu anlamak kolay değildir. Futbolcuyken efsanesi olduğu Beşiktaş'a teknik direktör olarak gelince Fransa'da henüz patlama yapmamış Grafite'yi istemişti. Bonservis bedeli çok gelmişti günün yönetimine. O olmayınca Rıza gidip Youla'yı almıştı. Alınamayan Grafite, Le Mans'dan Wolfsburg'a transfer olmuş ve gol krallığı 

da yaşamıştı. Rıza Hoca'nın böyle yüksek potansiyelli bir oyuncuyu bulma kabiliyeti vardı. Ama ikinci seçenek nedense Youla olmuştu. Grafite ile Youla arasında, kalitesi birinci adaydan düşük, ikinciden yüksek adam yoktu yani! Hakkını vermek lazım, Beşiktaş'tan sonra gittiği her takımda iyi transferler yaptı 


Rıza Hoca. Ama standardı bir türlü yoktu yine de. Ya tek atışla tam 12'den vuruyordu ya da hiç olmuyor, karavana gidiyordu. Futbol anlayışı olarak da hep statik kaldı. Taktik açıdan hiç yenilik görmedik ondan. Adam adama markajdan hiç vazgeçmedi. Rakibe önlem almak ayrı ama rakibi kilitlemeye uğraşmaktan kendi oyununu kuramadı. Hiçbir krizi yönetemedi. O geldi, Eto'o krizi vardı. 

O gitti hâlâ Eto'o krizi var. Üstüne Nasri ve Menez krizleri geldi. Hiçbir yıldız oyuncuyla tam uyum içerisinde çalışamadı. 

Santrfordan stopere devşirilen, her ikisini 

de tüm iyi niyetiyle yapmaya çalışırken çok ilginç bir futbolcuya dönüşen Ertuğrul Sağlam da kendine has bir futbol figürüydü mesela. 
Onun başında olduğu takımlar da ne defans takımıydı ne hücum takımı. Ekseriyetle topu çizgiye indirmesini istedi oyuncularından. 
Alanı genişletip, rakip savunmayı dağıtmak asli planıydı. Aslını isterseniz bana göre 

bu tek planıydı. Aynı planla Beşiktaş'ta oynadı, Şampiyonlar Ligi'nde perişan oldu. 
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Herhangi bir kulüp, bu 4 teknik adamdan biriyle görüşürken, “Bizim bütçemiz sınırlı. O yüzden her yıl en az 2 potansiyelli oyuncu bulup, ertesi sezon satmamız gerekiyor. Bunu bize sağlayabilir misiniz?” diyecek mi? Ya da “Biz yarışmacı kalmak aynı zamanda üretken olmak istiyoruz. Varsın olsun ilk 5 yıl Avrupa kupası hedefinden uzak olalım. Ama temeli sağlam atalım. 
Oyuncu yetiştirelim. Sana istediğin sabrı göstereceğiz” diyecek mi? Hepsine hayır. Oldu ki dedi. Bu 4 teknik adam, bu talepleri karşılayabilecek mi? Haydi bu soruyu cevapsız bırakayım, 


UEFA'da Kharkiv karşısında sahadan silindi. 
Bursaspor'u şampiyon yapıp tarih yazdı 

ama ertesi sezon yine belalısı Şampiyonlar 
Ligi'nde averaj takımı oldu. 6 maçta 16 

gol yiyip, 2 gol attı. Bu gollerden biri 6-1 yenildiği Valencia deplasmanında penaltıdan gelmişti. Öteki de sahasındaki son maçta Rangers karşısında alınan beraberlikti. Bütün bu maçlarda aynı stratejiyle sahaya çıktı. 
Taktiğinden tek adım geri atmadı. Hiçbir 

şeyi değiştirmedi. Beşiktaş'tan giderken, “Adam gibi geldim, adam gibi gidiyorum” demişti. Yeni Malatyaspor'dan giderken ise çok sessizdi. Hatta o kadar sessizdi ki neden gittiğine dair Yeni Malatyaspor yönetiminin bile net bir fikri yoktu! 

Bülent Uygun, Fenerbahçe taraftarının gol sevinçlerinde verdiği asker selamıyla bildiği, milli duyguları yüksek bir futbolcuydu. 

Bu muhafazakâr yapısını teknik adamken 

de sürdürdü. Sivasspor'un başındayken başarısını “Sivas'ta Laila yok, La ilahe İllallah var” diye özetledi. Bülent Hoca, futbola yenilik getirmek adına çeşitli bilgisayar programlarından da faydalandı. Hatta Türk futbolunda çığır açacağına inandığı bir yazılım yaptırmış ve adını da kendi adından feyz alarak “Türbülent” koymuştu. Türbülent ne kadar işe yaradı bilmiyoruz ama çığır açmadığı kesin. Hatta alınmasın ama biraz dalga konusu da olmuştu. 

Milliyetçi ve vatansever hocamız Bülent Uygun, son zamanlarda sık sık yabancı oyuncu serbestliğini eleştiren yorumlar yaptı. Ama geçmişine baktığımızda 5 farklı takımda sadece 38 hafta çalışmasına rağmen çoğu yabancı 82 transfer yapmıştı! Seyit Mehmet Özkan zamanında Salih Uçan”ı çıkartan Bucaspor, Süper Lig'e geldiğinde ona emanetti. Bülent Hoca 15'ten fazla transfer yaptı. Takımdaki bütün genç oyuncuları dağıttı. Kulübün transfer bütçesini öyle zorlamıştı ki, Bucaspor bir daha kendine 


gelemedi. 

Ümit Özat'ın futbol felsefesi üzerine çok düşünme şansımız olmadı aslında. Genelde onun sık sık yaptığı sansasyonel açıklamalara bir mana yüklemekle geçti zamanımızın 

çoğu çünkü. Futbolculuğuna dair ise onun birden çok mevkide oynayabilen bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. En ilginç detay 

ise sağ bek oynarken sol ayağıyla, sol bek oynarken de sağ ayağıyla orta yapmasıydı. 
Gençlerbirliği kariyeri üzerinden bir kontra atak hocası olduğu söylenebilir aslında onun için. Ama zaten kontra atak, Gençlerbirliği'nin futbol genlerine işlemiş bir sistemdi. Bülent Uygun'a göre gençlere daha fazla şans 

veren bir isimdi. Ama geliştirici, yönlendirici, öğretici yönünü çok gösteremedi. Maç 

sonu basın toplantılarında rakip hocayla, basınla polemiklerine şahit olduk. En acıklısı ise Ankaragücü'nün başındayken kendi taraftarınca istenmeyen adam ilan edildi. İş öyle bir yere geldi ki maç sırasında sahaya inen bir taraftar Ümit Özat'ın üzerine saldırdı. 
Asla tasvip edilmeyecek bu çirkin saldırı anında Ümit Özat, yerde etkisiz hale getirilmiş taraftarın kafasını tekmeledi. Gençlerbirliği'nde işler bu kadar kontrolden çıkmadı ama çalıştırdığı takımın altyapı hocası için “Bir baltaya sap olmamış adam” demişliği vardı. 
Kadrosundaki futbolcularla da gerilim yaşadı Özat. Bazılarını kadro dışı bıraktı, sonra tekrar affetti. Ama pek bir şey değişmedi. 

Dördü de yakın zamanda görevden ayrılan yerli teknik adamlarımızı inceledim 

kısaca yukarıda. Aslında aklımda olanları derledim sadece. Şimdi bu tabloya baktığımızda 4 teknik adamın da gelişimci olmadığını görüyoruz. Hemen hepsinin kriz yönetiminde sınıfta kaldığını da... Üstelik futbol fikirlerini olgunlaştıramadıklarını, esnetemediklerini, şartlara göre değiştiremediklerini de görüyoruz. Tüm bunların yanı sıra iletişim becerilerinin de 


sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda 

da bir gelişme içerisinde olduklarına dair emare görmüyorum. Dil öğrendiler mi? Çıkıp, herhangi bir takımın başındayken futbol 
fikirlerine dair, maç planlarına dair açıklayıcı 3 
cümle kurdular mı? “Rakibi iyi analiz ettik”ten ötesini duyduk mu? “iyi analiz”in içinde ne gibi bulgular var tanık olduk mu? Peki, ülke 
futbolunun mevcut halinin sorumlusu bu 4 
adam mı sadece? Asla! Ama yılın ilk kurbanları onlar oldu. Ben de onları merkeze aldım. 
Yoksa yazdıklarım Süper Lig'de görev alan 

18 teknik direktörün en az 16'sı için geçerli. 
Geliştirici, değiştirici, yol açıcı olması gereken teknik adamlarımız, durdukları yerden 1 santim ileri gidemedi. Peki yukarıda adını andığım 

4 teknik adam, bir sonraki kulüplerinde yine 
benzer tablolara imza atmayacak mı? Bu teknik adamlarla görüşen kulüp yöneticileri, kendilerinden sezonluk, 3 yıllık, 5 yıllık, 

altyapı gelişimini de içine alan ekonomik ve sportif bir plan yapmalarını bekleyecek mi? 
Herhangi bir kulüp, bu 4 teknik adamdan biriyle görüşürken, “Bizim bütçemiz sınırlı. 

O yüzden her yıl en az 2 potansiyelli oyuncu bulup, ertesi sezon satmamız gerekiyor. Bunu bize sağlayabilir misiniz?” diyecek mi? Ya 

da “Biz yarışmacı kalmak aynı zamanda da üretken olmak istiyoruz. Varsın olsun ilk 5 yıl Avrupa kupası hedefinden uzak olalım. Ama temeli sağlam atalım. Oyuncu yetiştirelim. 
Sana istediğin sabrı göstereceğiz” diyecek mi? 
Hepsine hayır. Oldu ki dedi. Bu 4 teknik adam, bu talepleri karşılayabilecek mi? Haydi bu soruyu cevapsız bırakayım. 

Hal böyle olunca da Rıza Çalımbay, hâlâ orta açmadan önce toptan 2 adım geri çekilmeye, Ertuğrul Sağlam hem santrfor hem stoper olmaya çalışırken ikisi birden olamamaya, Bülent Uygun, futbol sahasında asker selamı vermeye, Ümit Özat da sol bek oynarken 

sağ ayakla, sağ bek oynarken sol ayakla orta yapmaya devam ediyor işte... 
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gözleri, ona “Dünya'da Yılın Futbolcusu” ödülünü kazandıran esas adamı arıyordu. 
Monaco'da ona ve aslında tüm Afrikalı genç yeteneklere Dünya'nın kapılarını açan gizli kahraman Arsene Wenger'e adamıştı ödülünü... Wenger sahnede şimdikinden çelimsiz ve sade haliyle sadece tebessüm ediyordu... 
Alkışlayanlar arasındaki hiç kimse Wenger'in gelecekte ne kadar üretken bir isim olacağını tahmin edememişti muhtemelen... 
Belki de Fransızlar için Jules Rimet'den, Raymond Copa'dan ve hatta Michel Platini'den daha büyük..! 
Arsene Wenger'in 21 yılını tartışıp “artık bırakmalı yerine başkası gelmeli” mevzusunu ciddi bulmuyorum... Neden bulmadığımı anlatmaya çalışacağım ama bir milat da bulamıyorum! 
Çünkü 6 yaşından itibaren tüm hayatı boyunca hep üretmenin, yenilenmenin, üzerine koymanın ve yetiştirmenin tarafında olmuş... Hazıra konup veciz sözlerle şöhret peşinde koşmadan üretmiş, üretmiş, üretmiş... 
En doğrusunun 1994'te benim de yerinde 


| iberyalı George Weah sahneye çıktığında 


izleyip maçlar anlattığım Dünya Kupası yılıyla 


başlaması olduğuna karar vermem güç olmadı. 


Zira her şey onun geçmişte neler yaptığıyla ve gelecekte atacağı adımlarla öyle ilişkiliydi ki pas geçemezdim... 


36 fFitbol 


HER ŞEY YEKINV'NİN 

GOLÜYLE BAŞLADI 

Hayır, tabii ki öyle değil ama Yekini'nin Bulgaristan'a attığı o gole sevinirken Wenger, Afrika için geçmişte attığı adımların ne kadar güçlü olduğuna inanmıştı muhtemelen... 
Fransa'nın neden Bulgaristan ve İsrail'in grubundan çıkıp Amerika'ya gelemediğini 

de biliyordu. Wenger her şeyin geleceği şekillendirmede milat olacağı bir kumpanyanın içindeydi ve kariyerinin belirleneceği bir ay geçirecekti. 

1994 Dünya Kupası kimilerine göre futbola 
Fransız kalmış ABD'nin ilk ev sahipliği, seyircilerin oyuna karşı ilgisizliği ve belki de Roberto Baggio'nun kaçırdığı penaltıyla hatırlanır. Birçoklarıysa Romario-Bebeto'lu Brezilya'nın şampiyonluğunu aklına getirir. 

Bu satırların yazarıysa Dallas'taki uluslararası basın merkezinde harıl harıl çalışan Japon televizyonu ekibinin etkisi altında kalmıştır. Maradona'nın dopingli çıkması, Yekini'nin Afrika haykırışını filelere işlemesi, Hagi'nin Kolombiya'ya attığı efsane gol, Balkan futbolu adına Bulgaristan'ın yarı finale kalması, Escobar'ın bahis mafyasınca öldürülmesi, Lalas'ın saç ve sakalı... 
Amerika 94, kendi ülkesi uzaktan izlerken bir Fransız'ın kupanın bilançosundan kariyeri için harika bir fırsat yakaladığı özel bir turnuvadır. 

Arsene Wenger turnuvanın teknik analizinden sorumlu komitenin 

üyesiydi. Elde ettiği izlenim ve 

raporlar doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nde FIFA adına gelişmekte olan futbol ülkeleri teknik direktörlerine bir sunum yaptı. Japonlar yeni bir lig 
sistemi kurmayı planlıyorlardı ve ABD 94 
onlar için tam anlamıyla bir laboratuvar olmuştu. Toyota'nın sahibi olduğu Nagoya Grampus Eight takımı yetkilileri sunumdan çok etkilendiler. Wenger hayatının teklifini aldı. Bundan sonraki ışıltılı kariyerinin ilk dönemi başlıyordu. 
Wenger'i Japonya'ya giden uçakta bırakıp biraz geçmişine gidelim... 


2. Dünya Savaşı'nın etkileri, doğup büyüdüğü, karakterinin gelişim gösterdiği köyde fazlasıyla hissediliyordu. Wenger Fransız bir ailenin çocuğu olmasına rağmen Alman felsefesinin rüzgarından da etkilenmişti. Yetenekli bir oyuncu olmasa da liderlik özelliği 6 yaşına kadar geri götürülebilir. Yedek parça işindeki ailesi aynı zamanda “Altın Haç” isimli bir bistro işletiyordu. Wenger'in tümevarım ve sadakat duygusu muhtemelen aileden geliyor. 

Doğup büyüdüğü Duttlenheim, Katolik etkisinin en çok göründüğü yerlerden 

birisi. Bu bakımdan içine kapalı ve ortak değerleri bireysel yükselişlerin önünde 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Arsene Wenger turnuvanın teknik analizinden sorumlu komitenin üyesiydi. Elde ettiği izlenim ve raporlar doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nde FIFA adına gelişmekte olan futbol ülkeleri teknik direktörlerine bir sunum yaptı. Japonlar yeni bir lig sistemi kurmayı planlıyorlardı ve ABD 94 onlar için tam.anlamıyla bir laboratuvar olmuştu. Toyota'nın sahibi olduğu Nagoya Grampus Eight takımı yetkilileri sunumdan çok etkilendiler. 


tutan bir yapısı var. Misal gelir düzeyi yeterli olmayan ailelerin çocukları için herkesin ortak sorumluluğu vardır ve kimsenin diğerinin önüne geçmesi söz konusu değildir. 
Bir nevi komünal yaşam atölyesi gibidir Duttlenheim... Wenger yıllar sonra oradaki düzeni İsrail'deki Kibbutz yaşamına benzetir. 
Kibbutz, İsrail'de ortaklaşa kullanılan yerleşim bölgeleri olarak biliniyor. Filozofların etkisiyle kurulmuş, sosyalist ve siyonist temelleri olan ütopik bir yapılanmadır. Hatta komünizmin en güçlü örneklerinden birisi sayılabilir... 

Wenger, 94 Dünya Kupası sonrası verdiği sunumda, tüm ulusların Dünya Kupası 

yılları dışında da futbolun içinde var olması gerektiğini vurgular. Bu belki de çocukluğunda üzerine işlenen sosyalist düşüncenin tezahürüdür. 

Oyunculuk kariyeri sırasında ekonomi ve yönetim bilimleri okur, İngilizcesini geliştirmek ve teknik direktör lisansı almak için kurslara gider. France Football Dergisi'ni düzenli olarak okumaktadır. Almanya'da maçlar izler, analiz yönünü hızla geliştirmektedir. Kapalı bir köy kültüründen evrensel bir mesaj için yola çıkmıştır. 


JAPONYA'DA ÇOK ŞEY ÖĞRENİR Japonya'da işler başlangıçta ters gider. Oysa paylaşımcıdır ve gelişmeye özen gösteren bir samimiyet içindedir. İkinci dönem oyuncularla mesafeyi korur ve yönetim şeklini değiştirir. 
Artık daha az arkadaş canlısıdır. Oyuncuların arzularını sorgulayıcı bir tavır takınmaya başlar. Başarmıştır. İşler iyi gider. Wenger Japonya'da, Avrupa'nın kaybettiği, hayatı güzel yapan değerlerle tanışır. Oyuncularına saha içinde yeteneklerini sergilemeleri için özgürlük verir. Futbolcular saha içinde sürekli dönüp kenara bakmadan oynayıp yaratıcı özelliklerini kullanmalıdırlar. Sahadaki gelişimi kendi özverilerine bağlıdır. Oyuna olan tutkusunu yeniden keşfetmeye başlar. 
Zira Wenger 1993*te Marsilya'nın karıştığı şike skandalı nedeniyle ülkesi ve kıtadan soğumuş, Fransa'dan dönmemek üzere ayrılmıştır. 

Japonların sağlıklı yaşam için beslenme konusundaki prensiplerinden etkilenir. Bunu hayatının geri kalanında önemli bir öğreti 


olarak elinde tutacaktır. 

1996 Ekim ayında yani tam 21 yıl önce Arsenal 
macerasına başlamadan çocukluğundan o yana edindiği tecrübeler ve kendisine yaptığı entelektüel yatırımın karşılığı olarak bambaşka bir insana dönüşecektir. 


ARSENE KİM Mİ? 
Arsenal'e geldiğinde İngiliz basınının “Arsene Who?” başlığıyla ismini ve yeteneklerini sorguladığı Wenger yıllardır sıkıcı futboluyla taraftarların kızdığı ve yıldığı takımda devrim yapacaktır. 

Arsene, İngiliz futbolunun ruhuna aşıktır. 
Taraftarlık duygusunun gücünden etkilenmiştir. Muhtemelen çocukluğundaki o küçük köyün birlikteliğinin büyük boyutlarda yaşanıyor olması ona sıcak geliyordur. Premier Lig hızlı bir büyümeye geçmiştir. Dünya 

orayı izlemektedir ve 94 yılında her ulustan sporcuların sürekli yarışacağı en doğru platformun İngiltere olacağını görmüştür. 
Ekonomi tahsili işine yarayacaktır. Çünkü İngiltere bir finans merkezidir ve futbol burada paranın çevresinde döner. Arsene yetiştiriciliğin erdemine inanmaktadır. O bir “al kullan”cı değil, “yap kullan”cıdır. Anelka'nın transferinden kazanılan paranın Arsenal antrenman tesisleri için kullanılması, Emirates Stadı'nın masraflarının en iyi oyuncuların satılmasıyla karşılanması her teknik adamla yapılacak bir şey değildir. Wenger hemen genç bir takım kurup yola devam etmeyi bilmiştir. Arsene'in çok yönlü bakış açısıyla olur bunlar. Mesela bunları Mourinho ya 

da Ferguson'a aynı kolaylıkla yaptırmanız mümkün değildir. 

1998, 2002 ve 2004 yıllarında Arsenal kariyerinin zirvesine çıkmış, çifte şampiyonluklar kazanmış, Galatasaray'a UEFA, Barcelona'ya Şampiyonlar Ligi finali kaybetmiş bir adamın başarısının tartışıldığı yılları yaşıyoruz. 

Acaba Arsenal bu dönem içerisinde 6-7 ya da daha fazla teknik adamla çalışsaydı daha fazlasına ulaşabilir miydi? 
Chelsea ve Manchester City'nin olağanüstü paralarla dengeleri anında bozduğu, Manchester United'ın temelini erken 


attığı bir yapı Üzerinde yürüdüğü ortamda başarmak kolay olmayacaktı. 

Kasası dolu, tesisleri mükemmel, tanınmışlığı yüksek bir Arsenal'in Wenger sayesinde olduğunu inkar edemeyiz. 

Arsene Wenger, takımı şampiyon yapamadı diye yerine birinin getirileceği adam değildir. 
Gözü şampiyonluktan başka bir şey görmeyen ihtiras kafasının bunu anlaması beklenemez. 
Wenger fikir ve yönetim elastikiyetini sunmuştur Arsenal'e, ego ve kaprisleriyle fırtınalar estirmez. 

İngiltere'ye geldiğinde kaptan Tony Adams'ın tavsiyelerini dinleyip kendi doğrularına eklemesi “ben bilirim” egosundan ne kadar uzak olduğunun bir kanıtı olsa gerek... 
Wenger'i saha kenarındaki şıklığı ve sinirli 


KOVMAK YA DA KOVMAMAK 


tavrıyla tanıyoruz. Oysa genellikle şakacı, kendisiyle alay eden, alay konusu olduğunda yüzünde gülümsemelerle karşılık veren bir adam. Sakarlığıyla meşhur. Takım içinde ünlü Pembe Panter filminin sakar polisi “Müfettiş Clouseau” takma adıyla çağrılıyor. 

Tony Adams, Arsenal ruhunun onun bu espri anlayışı üzerine kurulu olduğunu söylüyor. 
Adams'a göre, “O komedyen formunda, leylek uzunluğunda bilge bir adam”. 
Highbury'de kaldırılan kupalar, Londra'da atılan şampiyonluk turları, Wembley'de kazanılan FA Cup, Lig Kupası zaferleri ve görevi boyunca bir beşincilik dışında sürekli ilk dört sırada yer almak sıradan bir kariyeri göstermiyor. 

Wenger'i okuyup onun için yazılanları dinledikçe Arsenal'in içinde neşeli bir hayat görüyorsunuz. 

Arsenal onun döneminde sıkıcı futbol oynamadı. Wenger'in 1000'nci kariyer maçında Chelsea'ye 6-0 kaybettiği gibi acayip düşüşleri olsa da Arsenal hep ayağa iyi pas yapan, izlenebilir bir futbol takımıydı. 


PREMIER LİG'İN GİDECEĞİ YERİ İLK WENGER GÖRDÜ 

Şubat 2005'te Crystal Palace karşısında sahaya tamamı yabancı oyuncularla çıktığında aslında gelecekte olacakların ilk sahnesini o perdeye koyuyordu. Sert eleştirilere göğüs germek maharettir ve bu onu hem de milliyetçi İngilizlere karşı gösterebilmiştir. O gün için dramatik olsa da bugün için bir ilktir. 
“Bir kulübü temsil eden şey değerleri ve kalitesidir, pasaportlarla bir alakası yoktur” cümlesi onun tarafından bugünün Türkiye tartışmalarına gönderilmiş bir mektup gibidir. 

Irkçı, milliyetçi veya grupçu değil. Beş dili konuşabiliyor ve adalet duygusu gelişmiş... 

İyi bir Katolik olarak yetiştirilmesinin, değerlerinin oluşmasında önemli olduğunu sık 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sık belirtiyor. Her din ve milletten sporcuyla anlaşıp, onlarla empati kurabiliyor olmasını izah edecek çokça tecrübe biriktirmiş. 
Fransa'dan kaçtı belki ama Fransız oyuncuların enerjisiyle kazanmayı bildi. 
Henry, Pires, Desailly ve diğerleri Fransız seyircisine kendini izletmek için yetti. 
Premier Lig'in dünya satışlarının artmasında, gelirin yükselmesinde onun attığı ilk adımların etkisi olmadığını kim iddia edebilir. 
Görecelidir kabul ama Wenger muhafazakar İngiliz teknik adamlarının asla yapamayacağı bir devrimin adıdır. 

Bugün Premier Lig markasına Arsenal'in yaptığı katkının oranı kimsenin inkar edemeyeceği kadar fazladır. 

İslam Çupi'den alıntılayarak söyleyelim: “Arsene Wenger'in büyüklüğü şampiyonluklar ve kupalar büyüklüğü değildir. Başka bir büyüklüktür adı konamaz.” 


WENGER PARANIN DA DOKTORUDUR Emirates'e geçerken Highbury ruhu ve 

kulüp ekonomisini değiştirmenin bedelini ödeyen de o oldu. Elindeki yıldızların yerine genç isimleri kadroya katmak zorunda kalınca, onlara birlikte eğlenerek ve birlikte gelişerek başarmayı formül olarak öğretmeye çalıştı. Herkes Arsenal'i sevmeli ve tutkuyla bağlanmalıydı. Emirates kültürü yavaş yavaş yerine otururken şimdi sadece medya değil sosyal medya canavarlarıyla da mücadelesini sürdürüyor. Yumuşak bir üslupla, dinleyerek, bildiklerini öğrendikleriyle geliştirip egosunu bir parça geri çekerek... 

Belki 70'lerin 80'lerin jargonuydu ama koskoca Highbury kültüründen endüstriyel Emirates kültürüne geçişte elindeki paraya bakarak bunlara sarılması gerekiyordu. 

Arsene Wenger tüm değişimlere karşı hazırlığı olan, planlarını günlük yapmayan, kavgalarında bile tutarlı yönü ağır basan bir teknik adam... Hayır teknik adam değil o bir 


Arsene Wenger, takımı şampiyon yapamadı diye yerine birinin getirileceği adam değildir. Gözü şampiyonluktan başka bir şey görmeyen ihtiras kafasının bunu anlaması beklenemez. Wenger fikir ve yönetim elastikiyetini sunmuştur Arsenal'e, ego ve kaprisleriyle fırtınalar estirmez. 


futbol aklı..! 

Kimileri kasadaki parayı değil sahadaki kupayı isteriz naraları atsa da doğru olan onun yaptığı... Ne yani, Neymar için ödenen paralardan sonra boşuna mı tartışılıyor... 


MARILYN MONROE'YU HAYAL ET! 
Nottingham Forest efsanesini yaratan, İngilizlerin gurur duyduğu ve hatta 7O'lerin sonu 80'lerin başında bizi de başarılarıyla Forest taraftarı yapan Brian Clough oynattığı oyun için “Arsenalli futbolcular oyuna benim hayalimde Marilyn Monroe'ya sarıldığım tutkuyla sarılıyor” derken Arsenal tarzı oyunun birçokları için tatlı bir hayal olduğunu ima etmekten kendisini alamamış... 

Müfettiş Clouseau kimi zaman komik durumlara düşse de sonunda herkesin beğenisini ve sempatisini kazanan bir kahramandır. Arsene Wenger de öyle... 

Saha kenarında hırsla pozisyonları izlerken fermuarını çekmeyi beceremese de, İngilizceyi Fransız aksanıyla zorlasa da sonunda kızın kalbini kazanacak kadar yetenekli... 

Bu yazıda Wenger'in karakterini şekillendiren önemli olayları kısaca yazmaya çalıştım. Özetle o bir takımı alıp oyuncuları sahaya dizerek 

en çok maçı kazanıp şampiyon olma odaklı bir kolaycılıktan ziyade bir kulübü yeniden yaratan gerçek bir deha... 

Mimar Sinan gibi mesela... Çıraklık, kalfalık 

ve ustalık eserleri yanında binlerce irili ufaklı ürünü var. Nihayetinde birkaç ürünle değil ortaya koyduğu evrensel tarzıyla diğerlerinden farklılaşıyor. 

İngiltere liginde elde ettiği üç şampiyonluğu kimse küçümsemesin. Onlar bizim kültürümüzdeki değeriyle Şehzade Mehmet, Süleymaniye, Selimiye camileri kadar heybetli ve unutulmaz... 

Mimar Sinan'ı işten kovamazsınız! 


YEN 


# 


bi dünya... 


“Hayatta daima gerçekleri savunun! 
Yaptıklarınızı takdir eden hiç kimse olmasa bile, vicdanınıza hesap vermekten kurtulursunuz,” 

- Che Guevara 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formasıyla attığı bir golden sonra kalbinin üzerine vurduğu yumruk anı olurdu onu ölümsüzleştirecek kare. İşin gerçeği şu ki o, heykel ya da başka bir aidiyet duygusu için yaşamadı hiç. Hep farklı, hep aykırı bir adam oldu Tümer Metin. Şimdiki gençler onu takım elbisesi ve ceketinin içindeki yeleği ile ekran başında tamamlanmış bir maçın pozisyonlarını yorumlarken tanıyor. Ancak biraz daha eski 
günleri hatırlayanlar için Tümer; 20, TI ya da 67 
numaralı siyah-beyaz bir formanın ayağındaki beyaz kramponları ile meşin yuvarlağı adeta süzülerek sürmesi demektir... 
Sergen Yalçın'ın ifadesi ile “Ters bir adam” Tümer. Herkesin yürüdüğü yolda yürümeyen, herkesin söylediği şarkıları değil kendi tutturduğu melodileri mırıldanan bir adamdır. 
Ümraniye'de bir antrenmanda toplu koşuda tüm takımın ters yönüne doğru koştuğunu gözlerimle görmesem, bu satırlara aktarmazdım emin olun. Evet, Tümer bir koşu çalışmasında deparını takımla birlikte değil ayrı yöne atma kararı vermişti. Sanırım manşeti de bu olmalı yazının: “Terse 
Koşan Adam”. 
Şöyle bir toparlayalım anıları... 
Tümer Metin bir gün 
Murat Kosova'nın sunduğu keyifli bir programa konuk olmuştu, 
NTV ekranlarında. 
Avrupa liglerinden maçların pozisyonları yorumlanıyordu programda, güzel bir formattı. 


- ğer heykeli dikilseydi Beşiktaş (nostalji) 


Bilbao forması ile Etxeberria'nın attığı bir gol görüntüsü verildi ikilinin önüne. O zamanlarda pek alışık olmadığımız tarzda (hâlâ da çok fazla örneğini görmediğimiz şekilde) aldı sözü Tümer. “Tipik bir Etxeberria golü” diye başlayarak an be an pozisyonu yorumladı. 
Kelimeleri farklı şekilde dizebilen bir adamdı o, zaten zeka dolu oyunu da bunun göstergesiydi. 
Konuşmasından giyinmesine, futbolundan kararlarına hep başka bir adam oldu (olmayı seçti)... 
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçişi futbol tarihini etkileyen bir süreç oldu; taşları yerinden oynattı. 
Birçok oyuncu ezeli rakibe transfer olmuştur, olacaktır. Nedenlerini, niçinlerini, nasıllarını tartışmayacağım ancak onun Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gidişi tüm örneklerinden biraz fazla sarsıcı bir etki yaptı futbol dünyasında. 
Bir televizyon programında söylediği ve daha sonra birçok platformda tekrarladığı “Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda oynamam” cümlesi, Fenerbahçe transferinde en fazla karşısına çıkan, kendi içinde kendini en fazla bağladığı başlıklardan biri oldu. 
Yine de Tümer kendine ait bakış açısında yanlış yapmamıştı. Olması gerekenler olmuştu sadece tarihin dizilimi içinde. Bu Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye giderken de böyleydi, Yunanistan macerasında da... 
Zaten kendisi de futbol oynadığı bütün kulüpleri sahiplendiğini, ancak kimseye şirin görünmek için çaba harcamadığını söyledi hep. Kendi sözleriyle, “Birçok futbolcu arkadaşım takım değiştirdi. Mesela Fenerbahçe'ye gitti, Doğuştan Fenerbahçeliyim” 


dedi. Ben Aziz Başkan'a söyledim. O camiadaki herkes benim Beşiktaşlı olduğumu bilir. Ama en büyük Fenerbahçeliden sahada daha fazla mücadele edeceğimi de bilirlerdi ve bana bu şekilde yaklaştılar” diye anlattı o günleri... 
Halen anlaşılamamış ya da pek dile getirilmeyen bir gerçek var. Tümer'in Beşiktaş'tan ayrılışında kalp kanatan yara da o sebeple açıldı aslında. Beşiktaş taraftarı, İlhan'dan Pascal'dan sonra “tribünlerin 

vücut bulmuş hali” diyeceği bir temsilciye kavuşmuştu Tümer'le; ki ayrılık yaşandı. Aşk en ateşli yerindeyken yaşanan ayrılıklar, kalpte yara, yarada kan bırakır. Kan akmaya devam eder ve o yara çok ama çok geç kabuk tutar. İki taraf için de böyle oldu. 

Kendisi de daha sonra İnönü Stadı'na ilk kez Fenerbahçe forması ile çıkarken yaşadığı hissi anlatırken, o gerçek acıyı kelimelerinden geçirdi zaten: “Benim için hayatımın en zor günlerinden biriydi. Sahada 

buz gibi bir adamdım. İşimi yaparken heyecan duygusu 

hiç vuku bulmazdı. Ama o gün dizlerim titredi. Tribünlerin bana yaptığı beste -herkes bilir- çok yaratıcıydı. O besteyi ömrüm boyunca unutmayacağım”. 
Bilmeyenler için “Dolarlı Beste” diyelim biz... 

Bir de “Metin Olmak” adını verdiği bir otobiyografi yazdı. 
Tümer'in maç ve kamp zamanları yaşanan anılarını içeren kitabı, ülkemizde bir futbolcunun kendisinin kaleme aldığı ilk biyografi olma özelliğini taşıyor. Fanatik'te çalışırken kitabı okumuş sonra da haberleştirmiştim. Çok fazla sporcu biyografisi okurum. Benim için bir hobiden fazla, tutku. Bu notu düştükten sonra şunu söyleyebilirim ki, Tümer'in otobiyografisi, müthiş bir dil, anlatım ve içeriğe sahiptir. 
2013'ten beri söylüyorum (henüz etkisini göremedim ama) umarım başka oyunculara 


kendi hayatlarını paylaşmaları için bir örnek olabilir. (Dünya üzerinde birçok yerde olduğu gibi bizde de sporcu biyografileri artmalı.) 

Yeri gelmişken Tümer'in kitabından iki de anı paylaşayım: 

“2005-2006 sezonunda takımın başında Rıza Çalımbay vardı. Kayserispor maçından önce bir yönetici beni ziyaret etti. Rıza Hoca'nın işler kötü giderse 75. dakikada beni oyundan alıp, tribünlerin bana tepki göstermesini ve puan kaybını üzerime atacağını söyledi. Devre arasında hocanın gözünün içine bakarak, “Hocam sakın beni çıkarma” dedim. Dakika 75, maç 0-0. Oyuncu değişikliği için tabela kalktı. 
TI numara. Bütün stat anında “Tümer Milli Takım'a” diye tezahürat yaptı. İçeri girdiğimde hocanın üzerine yürüdüm.” 

“Lucescu beni çağırıp, “Chelsea maçını kazanmamız lazım, kendini hazırla' dedi. Maç için Almanya'ya gittik. Toplantıya girdik. Hoca 11'i açıkladı; yoktum. İki dakikasını rica ettim, 15 gün önce başka şeyler söylemiştiniz. Maça saatler kala kadroda olmadığımı söylüyorsunuz” dedim. Durdu 

ve Türkçe olarak 'Sen işçi, ben patron. Ben ne söylüyor o oluyor” dedi.” 

Ne kadar konuşulmayan, 

ne kadar seslendirilmeyen konuları almış kaleme kitapta Tümer. İşte bu yüzden artmalı sporcu biyografileri... (Tercihen otobiyografi olmalı.) 

Aslında bu ay dergi için çok farklı konular 

vardı kafamda. Birkaç not da almıştım 

küçük defterime. Bir seyahat anısı ya da bir karşılaştırma yazısı düşecektim satırlara. Ancak Tümer'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım beni bir anda hızlı bir zaman yolculuğuna çıkardı. (Haliyle yazılar sonraki aylara kaldı.) Yine kendine özgü tarzı ile lafını esirgemeden yazdı. İnternetinizden harcamayın, 


fitbol 


ben hatırlatayım. Tümer 2017 yılının Eylül ayında Instagram hesabında özetle şu sözleri kullandı: 

“Hayatınız sadece Beşiktaş veya Fenerbahçe'den ibaret olabilir lakin benim değil, ben bana bahşedilen bir yeteneğin farkına varıp kendimi o meşakkatli yola adamış biriyim... Bizim iş de (farkındaysan iş dedim, sizlere lafım muhasebeci emlakçı garson vs arkadaşlarım) klasik bir tabir vardır “futbol nankördür” tövbe ben diyemem, keza hayatımdaki her şeyi meşin yuvarlak sayesinde kazandım ama gel gör ki “insanlar 
nankör”. Uzun lafın kısası Eminem'in 8 

Mile filmi final sahnesindeki gibi sizden önce ben söyleyeyim rahat edin; Beşiktaş”ı tutuyorum evet ama iş ahlakı gereği Türkiye'nin en güzide kulüplerinden olan Fenerbahçe'ye iyi hizmet ettiğimi ve tüm camianın takdirini kazandığımı biliyorum. 
(Üstelik Beşiktaşlılığımı hiç saklamadan başardım bunu.) Beşiktaşlıyım ve bununla gurur duyuyorum, bunu değiştirmeye ne senin gücün yeter ne de bir başkasının, böyle biline... Pişmanlık konusu; hayatımda “keşke'lerin yerine “iyiki”leri koyduğumdan bu yana huzurluyum. Ve asıl konu; kabul ediyorum beste müthiş yaratıcı ve Çarşı'ya 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Tümer'in Fenerbahçe'ye transfer olduğu gün o zaman adı Beşiktaş Store olan Kartal Yuvası'ndan 


yakışır cinstendi, zaman zaman kendi kendime bile mırıldanırken keyif alırım. 
Dolarları merak ediyorsanız hiç endişeniz olmasın, hepinizin sülalesine yeter de artar bile! Saygılarımla TM.” 

Son bölüm sert bir ifade olabilir, eleştiri de alabilir. Ama yine kendine özgü, net, sert, “Ne derler” diye düşünmeyen... Tipik bir Tümer golü yani. Tümer'in Fenerbahçe'ye transfer olduğu gün o zaman adı Beşiktaş Store olan Kartal Yuvası'ndan kendine “Tümer 11” yazan bir forma alan çocuğu hatırlıyorum mesela. 
Belki de hayatının ilk hayal kırıklığını o gün yaşadı. Belki de ilk kez o gün bu hayatta kimseye sonsuz güven duygusu beslememesi gerektiği farkındalığını yaşadı. Bir babanın oğluna, “Para için sevgisini bırakıp gidecek ne kadar çok insan olduğunu bize hatırlatan üzücü bir olay bu, o kadar” yorumunu hatırlıyorum. Bu öykü aşk ile nefret arasındaki çizginin nasıl bir anda farklı yönlere doğru aşılabileceğini de net biçimde betimledi bizlere. Evet sadece üzüleni ya da hayal kırıklığına uğrayanı olmadı. Çok fazla kızanı da, çok fazla öfkeleneni de oldu (hâlâ da var). 
Ama o gol sevincini hep kolundaki dövmeye vurarak yaşadı, öfkeli seslere cevabını hep kolundaki dövmede yer alan mesaj verdi: 


kendine “Tümer 11“ yazan bir forma alan çocuğu hatırlıyorum meselâ. 
Belki de hayatının ilk hayal kırıklığını o gün yaşadı. Belki de ilk kez o gün bu hayatta kimseye sonsuz güven duygusu beslememesi gerektiği farkındalığını yaşadı. Bir babanın oğluna, “Para için sevgisini bırakıp gidecek ne kadar çok insan olduğunu bize hatırlatan Üzücü bir olay bu, O kadar” yorumunu hatırlıyorum. 


“Only God Can Judge Me” - Beni sadece Tanrı yargılayabilir. 

Mehmet Demirkol hep, “Kahramanınızla tanışmayın hayal kırıklığına uğrarsınız” der. 
Tümer için de bir gerçektir bu. Nolan'ın Batman filminde enfes bir tümce vardır. Bir cümleden öte bir felsefi bakıştır hatta bu: “Ya bir kahraman olarak ölürsün ya da kendinin kötü adama dönüşmesini izleyecek kadar uzun yaşarsın”... Tümer süreci görecek kadar uzun yaşadı aktif futbolun içinde. O bir kötü adama değil belki ama bir kahramandan, bir antikahraman'a dönüştü diyelim... 

Bu yazı bir Tümer taşlaması ya da bir Tümer güzellemesi değil. Bu kendi takımında bile aklına esip terse koşan bir adamın, bir Fitbol hikâyesinde yine kendine özgü bir şekilde sürdürdüğü varlığının, bu satırların yazarının gözünden kısa bir filmi sadece. Bir Anti-Kahraman hikâyesi... (Sanırım başlığa bir ek geldi: Anti-Kahraman) 

Farklı bir adamdı Tümer Metin, hâlâ da öyle, O bu oyunun içinde hep tartışmalarla, farklı duygularla yer alacak; o yüzden bu yazı da öyle büyük büyük cümlelerle bir sonuç odağı ile bitmeyecek. Tıpkı öykünün kendisi gibi karmaşık duygular içinde karmaşık bir halde noktalanacak. 
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NANDO 


KAAN KAVUŞAN 


1964 yılının, 31 Mart'ını 1 Nisan'a bağlayan 
gecesinde Brezilya İşçi Partisi'nden seçilmiş devlet başkanı Joao Goulart, ordunun tüm kuvvetlerinin tam mutabakatıyla bir darbe sonucu devrildi. Sam Amca, Goulart'ın ABD'nin emperyalist politikalarına karşı koyup Çin Halk Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği ile stratejik ve ekonomik anlaşmalar yapmasını pek hoş karşılamamıştı. 

Ama tabii ki bardaktaki son damlayı taşıran şey, Brezilya petrolünü kamulaştırma 

kararı oldu... 

İşte böyle bir ortamda, ABD'nin net desteğiyle siyasi iktidarı ele alan ordu, Goulart'ın tam tersi bir politik söylem tutturmak zorundaydı. Bu yüzden her darbede olduğu gibi pek çok sol görüşlü insan işkenceden geçirilirken, sayıca daha fazlası da toplumsal izolasyona maruz kaldı. Bunlardan biri de futbolcu Nando Antunes Coimbra'ydı ve tek suçu bir okuma-yazma seferberliği kampanyasına katılmaktı. Brezilyalı efsane Zico ve Fenerbahçe'de de birlikte çalıştığı abisi Edu'nun bir boy büyüğüydü... 
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a 1972 OLİMPİYATLARI BAŞLADIĞINDA COIMBRA AİLESİNİN EN YETENEKLİ o ÜYESİZICO HİÇ BEKLENMEDİK BİR ŞEKİLDE YILDIZI OLDUĞU KADRONUN DIŞINDA KALMIŞTI. 1970 DÜNYA KUPASV'NDA İSE ZICO'NUN KENDİSİNDEN 


6 YAŞ BÜYÜK GOL KRALI AĞABEYİ EDU TAKIMA ALINMAMIŞTI. ÇÜNKÜ 
AİLEDE “SOLCU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN” BİR FUTBOLCU DAHA VARDI... 


OKUMA-YAZMA KAMPANYASI 
YÜZÜNDEN 

Ancak Nando da kardeşleri Edu ve Zico, ağabeyi Antunes'e rağmen hiç boş oyuncu değildi. Yetenekli olduğu söyleniyordu ve zeki biriydi. 1964 yılında felsefe okurken, “Ulusal Okuma-Yazma Planı” adlı bir kampanyada ablası Zeze ile birlikte eğitmen olarak 

yer aldılar. Bu planın organizatörlerinden birisi, eleştirel pedagojinin babası sayılan sol görüşlü Paulo Freire'ydi. Daha sonra “Ezilenlerin Pedagojisi” adlı kitabıyla ün salacak olan Freire'nin dışında, kampanyaya Katolik kilisesi de destek veriyordu. Uzun lafın kısası, sadece sol değil, geniş bir mutabakatın ürünüydü bu plan. 

Darbeden sonra bu durum hemen unutuldu. 
Freire sınır dışı edilip sürgüne Bolivya'ya gönderilirken, gözler de hemen yakınlarında bulunan insanlara çevrildi. Nando işte tam 

bu sırada ordunun gözüne battı. Yine de iki senede beş milyon Brezilyalıya okuma-yazma öğreten programdan dolayı başına bir şeyler geleceğinden pek haberi yoktu herhâlde. 
Fluminense'de futbola başladıktan sonra bugünkü adı Vitoria olan Espirito'ya 

geçen genç oyuncu, ilk sürprizle karşılaştı. 
Kovulan hocasının yerine geçen antrenör bir yüzbaşıydı. Bir sonraki hafta kulüp başkanı onu odasına çağırarak “kendisini sevdiğini ama yapacak bir şeyi olmadığını, takımdan çıkarıldığını” söyledi. Sonra Ameârica'ya 

geçti; kardeşleri Edu ve Antunes ile birlikte oynamaya başladılar. Birden teknik direktörün 


aklına “üç kardeşi aynı anda forvette oynatmasının takımda sıkıntı yaratacağı” geldi. Böylece Madureira'ya kiralandı Nando da. Yine tuhaf olaylar dönmeye başladı. Takım başkanı ondan “kulüpten gitmesini istediğini, kendisinde pek iş olmadığını” söyledi. Oradan da yollandı. “Sezona iyi başlamıştım. Siyasi ilişkiler sebebiyle olduğuna emin değilim ama başka bir açıklaması da yoktu. O günlerde ordunun peşimde olduğu aklıma takıldı” diyordu Nando. 


İKİ KARDEŞ: DİKTATÖRLÜK VE CUNTA 

1968 yılına gelindiğinde kendini Ceara'da 
buldu ve çok iyi bir sezon geçirdi. Zico, abisini izlediği o günleri anarken şöyle diyordu: “Çok yetenekli bir hücumcuydu 

ve iyi bir driblingciydi. Dikine gitmeyi seviyordu. İnsanlar 6-0 kaybetseler 

bile “abin şov yaptı! derlerdi.” Bu şovlar Portekiz takımı Belenenses'in dikkatini 

çekti. Yöneticilerle anlaştı ve Portekiz'e doğru yola çıktı. Havaalanında inip kulübe geldiğinde, yöneticiler anlaştıkları miktarın yarısını ödeyebileceklerini söylediler. Belli 

ki Nando'nun vazgeçip ülkesine dönmesini bekliyorlardı. Nando ne yapacağını düşünürken üç ay geçti, durum sürüncemede kaldı. Bir gün soyunma odasına Portekiz Siyasi Polisi geldi. Ülke faşist Salazar'ın diktatörlüğü altındaydı ve Brezilya cuntasıyla arası pek iyiydi. Polis ona Brezilya'da zararlı tavırlar takınan biri olduğunu anlatmaya başladığında, Nando henüz 22 yaşındaydı. 


NANDO 


“O gün bütün gece ağladım” diyen Nando, bir yöneticiyle yemeğe katıldı. Portekizliler onu burada sürgün olarak tutmakta inat ediyorlardı artık. Özetle “gidemezsin” diyen yönetici sonunda eşinin ısrarlarıyla Nando'yu Brezilya'ya yolladı. Çantasını lobiye bırakacak ama geri almadan havaalanına gidecekti. Böylece kaçtığının anlaşılması biraz daha uzayacaktı. 


Ablasıyla birlikte uzun süredir gözlem altındaydılar. Şans eseri olarak Botafogo'nun efsane futbolcularından solcu Alfonsinho ile Zeze aynı apartmanda yaşıyordu ama onların bundan haberi yoktu. Bir de kuzeninden bahsettiler ona. Cecilia, “Devrimci 8 Ekim Hareketi” adındaki bir grubun “elebaşıydı”. 


PORTEKİZLİ AMİRAL: “SENİ 
AFRİKA'YA SAVAŞA YOLLARIZ” 

Bir gün kulübün başkanı Amiral Americo Thomaz onu yanına çağırdı ve “İstediğimiz sözleşmeye imza at” dedi. Nando kabul etmedi. Amiral acımasızdı: “Baban bir Portekizli. İstersek seni Afrika'daki savaşa bile yollarız.” 

“O gün bütün gece ağladım” diyen Nando, bir yöneticiyle yemeğe katıldı. Portekizliler onu burada sürgün olarak tutmakta inat ediyorlardı artık. Özetle “gidemezsin” diyen yönetici sonunda eşinin ısrarlarıyla Nando'yu Brezilya'ya yolladı. Çantasını lobiye bırakacak ama geri almadan havaalanına gidecekti. 
Böylece kaçtığının anlaşılması biraz daha uzayacaktı. Brezilya'ya döner dönmez, Sosyal Politika ve Düzen Bakanlığı tarafından hemen gözaltına alındı Nando. 
Rio de Janeiro'nun gizli bir muhitinde 5 gün boyunca bir bodrum katında esir tutuldu. 
“İki gün boyunca yüzümüz duvara dönük 


olarak, ellerimiz kafamızın üstünde bekledik. 
Bir karabinerin süngüsü (Nazilerin dünya savaşlarında kullandığı tüfekler) sırtımıza dayanır, küfürler edilirdi. Her saat başı da birini işkence odasına götürürlerdi.” 

Edu ve Antunes kardeşlerini aramak için askeri otoritelere gittiklerinde, öyle ısrar ettiler ki onlar da tutuklandılar. “Antunes sürekli beni de içeri alın, diyormuş” 

diye anlatıyor Nando. Ancak şans o ki, albaylardan biri America takımının taraftarı ve Edu'nun hayranıydı. Böylece üç kardeş de serbest kaldı. Zico ise abisini gördüğünde tanıyamamıştı: “Eve giderken abilerim onu sürekli uyarıyordu, kendinde değil gibiydi. 
Komşular o halde görmesin diye başka bir akrabamızın evine gitmek zorunda kaldık.” 
Çıkar çıkmaz babasının müşterisi olan bir general, “Madem ki oğlun böyle biri değil, o zaman onun dosyasını temizleyeceğim ancak Portekiz'e dönmeli ve Gil Vicente'de oynamalı” deyince Nando'nun sürgünü devam etti. 

İki sene sadece antrenmanlara çıktı 

ve bir futbolcu olarak kariyeri gözden kaybedildi adeta... 


ZICO VE EDU'YA ÖDETİLEN BEDEL 
Bu arada, yıl 1970 olmuştu ve Dünya Kupası yapılıyordu. Edu iyi oynuyor olmasına rağmen Milli Takım'a seçilemedi. Eleme maçlarından sonra komünist olduğu bilinen 


Joao Saldana görevden alınıp yerine Zagallo getirildi. Saldana bir generalin Dario adlı bir futbolcuyu takıma alma istediğini reddettiği için kovulurken, Zagallo aynı futbolcuyu takıma çağırıyor ve kupaya götürüyordu. 
Edu'yu çağırma niyetiyse, o sıralar ligin 

gol kralı olmasına rağmen besbelli ki 

pek yoktu. Hatta Edu o sene basın birliği tarafından Latin Amerika'da yılın futbolcusu seçilmesine rağmen! 1972 yılında ise ülkenin en çok gelecek vaat eden yeteneği olarak görülmesine rağmen Zico, Olimpiyat Oyunları'nın kadrosuna alınmadı. Nando, “Ablam ve ben kampanyada çalıştığımız için ailemiz zarar görüyordu” diye açıklıyor durumu bugün. İşte tam da bu yüzden daha 
26 yaşındayken futbolu bırakarak otoritelere 
ailesine daha fazla zarar vermemeleri mesajını iletmek zorunda kaldı. Brezilya'ya dönüp ticaretle uğraştı. 

2003 yılında darbecilerin gidişinin yaklaşık 
40 yıl sonrasında “cunta kurbanı” olduğunu 
açıklayarak Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 
Mahkeme araştırmaların ardından 7 yıl sonra Nando'nun kariyerinin gerçekten de askerlerin baskısı yüzünden sona erdiğine karar vererek tazminat ödemeyi kabul etti... 

Bugün herkes “Beyaz Pele” Zico'dan bahsediyorsa, bunda herkesten çok Nando'nun fedakârlığının ve çektiği acıların payı var belki de... 


AN IŞI 


İtalya teknik direktörü Marcello Lippi ve kaptan Fabio Cannavaro, 
9 Haziran 2010 
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İNSANLAR, SİZ DAHİ OLANA 
DEK RAHAT VERMİYOR 


BU AYIN TEST SORULARINI, EFSANE FUTBOL ADAMI JOHAN CRUYFF'UN HAYATINI ANLATTIĞI “BENİM OYUNUM” ADLI MÜKEMMEL KİTAPTAN HAZIRLADIM. SEVGİLİ ALGAN SEZGİNTÜREDİ'NİN ÇEVİRDİĞİ KİTABI BİR SOLUKTA OKUDUM. DOMİNGO YAYINLARI'NA VE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM. (BENCE KİTABIN ÖN VE ARKA KAPAK GÖRSELLERİ YER DEĞİŞTİRMELİYDİ, ÇÜNKÜ 

HEPİMİZ ÖN KAPAKTAKİ GİBİ DURUP POZ VEREBİLİRİZ AMA ARKA KAPAKTAKİ VÜCUT DİLİ SADECE ÇOCUKLUĞUMUN KAHRAMANI CRUYFP'A AİT.) 


VEDAT ÖZDEMİROĞLU 


1. Aşağıdakilerden hangisi Johan Cruyff için yapılan nitelemelerden biri değildir? 


a) Topçu Oğlan b) Ham Elmas c) Bataklık Portakalı 


ç) Sarı Fare 


2. Cruyff teknik direktörken, antrenmanlarda sürekli öksürük tutma numarası çeken ve öndeki grubun arkasında kalıp ikinci gruba katılarak herkesten bir tur daha az koşmayı planlayan futbolcu kimdir? 

a) Frank Rijkaard 

b) Marco van Basten 

©) Ruud Gullit 


ç) Dennis Bergkamp 


3. 1966-1967 sezonunda FC Nürnberg çalıştırıcısı Max Merkel, Ajax için hangi yorumu yapmıştır? 


a) Ajax, rüyaların takımıdır... 
b) Ajax'ın forması çok ilkel... 
c) Ajax'ın altyapısında haddinden fazla çilli var... 


ç) Ajax'ı temizlik ürünü sanırdım... 
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4. Ajaxwtan Barcelona'ya transfer olduğunda Cruyff”'un “Cidden kırıldım o zaman” dediği olay nedir? 


a) Amsterdam'a girişinin yasaklanması. 


b) Annesine arka sıralardan, direk arkasına gelen bir koltuk verilmesi. 


c) Kulüpten alacağı olan parayla yönetim kurulunun iki gün parti yapması. 


ç) Tribünden kafasına minik İspanyolca sözlük atılması. 


5. Hollanda Milli Futbol Takımı, Adidas'la, Cruyff ise Puma'yla anlaşmıştır. Formasındaki çizgilerden birinin silinmesiyle sonuçlanan krizde Johan Cruyff kendini nasıl savunmuştur? 
a) İyi de formadan çıkan kelle benimki! 

b) Aman ha, Puma peşime adam takar! 


c) Yemin ederim üstüm çıplak çıkarım sahaya! 


ç) En iyisi Nike ile anlaşalım! 


6. Hollanda'nın Arjantin'e 3-1 yenildiği 1978 Dünya Kupası finali için Cruyff hangi yorumu yapmıştır? 


a) Ben olsam da yenilirdik o seyirciyle... 
b) Televizyona şut çekip kırdım maçtan sonra... 
c) Oyun, skor değil, aklımda sadece konfetiler kaldı... 


ç) Oynasam kazanır mıydık? Açıkçası kazanabilirdik bence... 


7. 1977'nin 17 Eylül akşamında Cruyff ailesi televizyonda basketbol maçı seyrederken kapı çalınır. Gelen bir kuryedir. 
Devamında aşağıdakilerden hangisi olur? 

a) Kurye, Altın Krampon getirmiştir... 

b) Kurye, Cruyff'un ilk kez gördüğü ikiz kardeşidir... 


c) Kurye, Cruyff'un alnına tabanca dayamış ve yere yatmasını söylemiştir... 


ç) Kurye, kurye değil, kılık değiştirmiş Pele'dir... 


8. “Hayatımda kimseye o... çocuğu türü bir küfür savurmadım” diyen Cruyff'un en ağır hitabı aşağıdakilerden hangisidir? 


a) Denyo b) Manyak c) Sersem 


ç) Keranacı 


9. Cruyff, Barcelona'da hangi işe milyonlarca dolar yatırmış ve dolandırılmıştır? 


a) Küvet imalatı b) Pastane zinciri c) Siyah gül üreticiliği 


ç) Domuz yetiştiriciliği 


10. Cruyff, kondisyonerlere “Benim için iki şey önemli: Futbolcuların 


prensip olarak 120 dakika oynayabilmeleri ve eğlenebilmeleri” dedikten 


sonra, konuşmasını hangi cümleyle bağlamıştır? 
a) Baktım olmuyor, kendim çıkar oynarım! 

b) Polis falan değilim ben! 

c) Kondisyon düşerse sizi çok heyecanlandırırım! 


ç) Soru sorsam bile cevap istemiyorum şu an! 


T1. Cruyff, “Bir oyuncu benden bir şeyler öğrenmelidir” sözünü nasıl sürdürmüştür? 


a) Ya da ben ondan öğrenmeliyim. 
b) Öğrenmezse anne veya babasıyla görüşürüm. 
©) Öğrenmezse vedalaşırız, yoluma devam etmem gerekir. 


ç) Öğretemezsem işi bırakırım. 


12. Anlaşamadığı futbolcular için “İşin fenası bu tür oyuncular en nazik, en iyi, en sevimlileridir” diyen Cruyff, cümleyi nasıl bağlamıştır? 


a) Ama kurtulmanız gereken de onlardır! 
b) Ne yapalım, ben de sevimliyim! 
c) Bu yüzden onları tekrar kadroya alırım! 


ç) Futboldan soğuma sebebim işte budur! 


13. 1992-1993 sezonunun Kıtalararası Kupa finalinde Sao Paolo'ya 2-1 


yenilen Barcelona'nın başındaki Johan Cruyff, maçla ilgili hangi yorumu 


yapmıştır? 

a) Bizim kıtanın en büyüğü gene biziz! 

b) Tele Santana'nın çalıştırdığı takıma yenilmek ibadettir! 
c) Hakem eyyamcı bir kişiydi! 


ç) Ezileceksen Rolls Royce altında kalmak en iyisi! 


14. Cruyff, futbolcu olan oğlu Jordi'yi kayırdığını söyleyip duranlar için hangi tabiri kullanmıştır? 


a) Terbiyesizler b) Bilirkişiler c) Tamtamcılar 


ç) Muhitsizler 


15. Johan Cruyff”un “Neslimdeki herkesi etkiledi” dediği müzik grubu, aşağıdakilerden hangisidir? 


a) The Animals b) Talking Heads c) The Beatles 


ç) Manga 


16. Barcelona, Cruyff?un menajerliğinde hangi kurumdan karşılıksız forma reklamı almıştır? 


a) Birleşmiş Milletler b) UNICEF 
©) Dünya Sağlık Örgütü 


ç) Greenpeace 


17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Cruyff”'a ait değildir? 
a) Kulübün en önemli parçası CEO değil, ilk on birdir. 


b) Bir Alman'dan Hollandalı gibi oynaması gerektiği talebinde bulunamazsınız. 


c) Ajax'ta futbolun toplantılarla ilgisi yoktur. 


ç) Gerekirse yakınlarımı alıp mekan basmayı da bilirim. 


18. “Bir soru sorduğumda öğrenmek istediğim şeyi öğrenmek isterim çünkü...” Johan Cruyff'un cümlesi nasıl tamamlanmıştır? 


a) Her şeyi zaten bilen biriyim. 
b) Nihayetinde bilgi, zekadan önemlidir. 
c) Öyle kolay kolay soran biri değilim. 


ç) Cevap vermeyen insan beni delirtir. 


19. Aşağıdakilerden hangisi Cruyff'un kazık yemediğini yazdığı bir kişidir? 


a) Wim Jonk b) Rinus Michels c) Piet Kaizer 


ç) Marco van Basten 


20. Aşağıdakilerden hangisi, Cruyff”un On Dört Kuralı içinde yer almaz? 
a) Saygı 

b) Sosyalleşme 

c) Bireysellik 


ç) Yaratıcılık 


21. “Anlaşılamadığım çok oldu. Futbolculuğumda, hocalığımda ve sonrasında yaptıklarımda. Ama olsun; Rembrandt ve van Gogh da anlaşılmamıştı. Öğreniyorsunuz sonuçta” diyor Johan Cruyff ve kitabını hangi cümleyle bitiriyor? 

a) Benim resimlerim de bir gün ortaya çıkacak. 

b) Anlaşılmamak en güzeli. 

c) İnsanlar, siz dahi olana dek rahat vermiyor. 


ç) Yirmi iki adam, bir topun peşinden koşuyor 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GEÇMİŞTE TARAFTARLAR 10 NUMARA İSTER YA DA 10'UN ÜZERİNDEN FUTBOL KEYİFİNİ YAŞARDI. 
ARTIK BAŞTA TÜRKİYE OLMAK ÜZERE TARTIŞILAN KONU DEFANSİF ORTA SAHALARIN NİTELİĞİ OLDU. FUTBOL SAHADA BİR ADIM GERİYE GİDEREK KALBİNİ DEFANSİF ORTA SAHAYA EMANET ETTİ. 


ORHAN ULUCA 


ulüpler yaz boyunca çok önemli 
İK erir gerçekleştirdi. Gündemde 

olanlar ise genelde gole yakın ofansif isimler oldu. Misal Manchester United'ın Lukaku transferi çok fazla konuşuldu tıpkı Galatasaray'da Gomis ve Belhanda gibi. İki takım da kötü bir sezonu geride bıraktıktan sonra yeni döneme harika başlangıç yaptı. 
Bir tarafta Gomis diğer tarafta Lukaku golleri attı, takımları da puanları toplayarak tabelanın en üst köşesine yerleştiler. Her iki takımda da görece az konuşulan isimler ise gerçekte yeniden inşa edilen bu takımların belki de en kilit isimleri oldular: Fernando ve Nemanja Matic. Savunma önünde oynayan bu isimlere Badou N'Diaye'yi de katabiliriz. 
Öylesine kritik noktada duruyorlar ki onların performansı gerçekte her şeyi değiştiren asıl etken oldu. 


“CHELSEA MATIC'İ DEĞİL BELKİ DE ŞAMPİYONLUĞU VERDİ” 

S Sport'ta yayınlanan “Premier Analiz” programında Uğur Meleke şöyle demişti: “Belki de Chelsea Matic'i değil şampiyonluğu verdi.” Geçtiğimiz sezon Chelsea, Premier Lig'in en fazla hızlı hücum sonucu gol bulan takımıydı. Üstelik bir sonraki rakibine bu alanda açık ara fark atmış ve 11 kontra golüne imzasını bırakmıştı. Bu sezon ise Manchester United bu konuda liderliği ele geçirdi. Tam 

bu noktada Chelsea'den sezon başı transfer ettikleri Nemanja Matic kilit bir role sahip. 
Benzer durum Galatasaray'da N'Diaye için 

de geçerli. Bu isimleri golde, golün bir ya da iki önceki pasında dahi göremeyebilirsiniz. 
Futbol izleyicisinin algılaması en zor mevkisi olan savunma önü futbolcusu her şeyden önce doğru yerde ve zamanda harekete geçerek gelen atağı kesme başarısını gösteriyor. 

Matic atağı kestikten sonra doğru yere ve en önemlisi dikine oynayarak takımı savunmadan hücuma “oyalanmadan” geçirerek “verimli organizasyonun” mimarı konumunda oluyor. 
Onun atacağı pasın rakibin yerleşmesine 

izin vermeyecek ölçüde olması önemli. 

Eğer bu oyuncu doğru zamanda ve doğru yerde olmazsa takım golü yiyebilir. Aynı pozisyonun devamında doğru pası doğru yere çıkararak hızlı hücumu etkin kılıyor. 
Kısaca takım gol yemekten gol atmaya doğru bir geçiş sergilerken bunun mimarı Nemanja Matic oluyor Manchester United takımında. 
Hücum oyuncularına alan ve zaman bırakan eylemi gerçekleştiriyor. Takım savunmasına ise muazzam katkı yapıyor. 


MODERN FUTBOLUN KALBİ 
DEFANSİF ORTA SAHA 

Alex henüz Fenerbahçe ile yollarını ayırmadan önce oğlunun geleceği ile ilgili şöyle bir açıklama yapmıştı: “Ben 10 numara oynadım ama umarım o defansif orta saha olur. Çünkü gelecek orada.” Gelişen ve değişen futbol Alex'i haksız çıkarmadı. Geçmişte yerleşik savunmaya karşı çözüm üreten, bireysel yeteneği diğerlerinden fazla olan 10 numaralar artık set hücumları karşısında çaresiz. Etki 
alanı sınırlı. Gerek golcüler gerekse de 10 
numaraların işlevsel olması için modern futbolun iki temel unsuruna ihtiyaçları var: Zaman ve alan. Alanı bulmak için rakibinizin kendi yarı sahanızda size hücum ediyor olması gerekiyor. Zamana sahip olmak için o rakip yerleşim almadan hücumu başlatmanız... 
Geçiş futbolunu son dönemde popüler kılan ayrıntı da burada. Topu kaptığınız noktada topa sahip olan oyuncu genelde defansif orta sahalar olur. Bu oyuncuların atacağı ilk pas hücumculara alan ve zamanı bahşedecek ya da etmeyecek. Öyle bir konuma geldiler ki durduğu yer ve yaptığı doğru müdahalelerle takımını gol yemekten kurtarırken aynı zamanda etkili hücum organizasyonu yine 

bu oyuncunun oyun zekası ve teknik becerisinde saklı. 


GÜZEL FUTBOLUN ADRESİ 

Tek bir maçını dahi izlemediğiniz bir takımın kadrosuna bakarak keyifli futbol oynayıp oynamadığını anlamak için bakılacak tek yer takımların savunma dörtlüsünün önlerine koyduğu iki oyuncunun niteliği. 
Atiba-Oğuzhan ile Atiba-Necip farkı futbolun güzelliğini belirler. Guaresma, Cenk ya 

da Belhanda-Gomis sonuçtur. Yıllar yılı Fenerbahçe'de tartışılan isimlerin Topal 

ve Souza olması da şaşırtıcı değil. Benzer şekilde Galatasaraylılar da Selçuk İnan'ı 

bu açıdan değerlendirerek eleştiriyor. 

Yine Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile olan keyifli futbolunun en önemli ayrıntısı Tolgay ya da Oğuzhan gibi gerçekte on numara oynayacak, oyun görüşü ve zekası yüksek, teknik becerisi iyi olan oyunculara sahip oluşudur. On yıl önce 10 numaralar tartışılırken bugün başta Türkiye olmak üzere bütün büyük takımların eleştirel açıdan yaklaştığı mevki savunma önü oyuncuları oldu. Yıllar önce Carlo Ancelotti, Pirlo'yu geriye çekerek Gattuso ile Milan'ın defansif sıkıntısını çözmüştü. Bugün Atiba-Oğuzhan ile Beşiktaş ve pek çok takım bunu yapıyor, son derece de başarılı oluyorlar. 
Benzer şekilde Galatasaray bu sene farkı N'Diaye ile yarattı. 


Geemişte yerleşik savunmaya karşı çözüm üreten, bireysel yeteneği diğerlerinden fazla olan 10 numaralar artık set hücumları karşısında çaresiz. Etki alanı sınırlı. Gerek golcüler gerekse de 10 numaraların işlevsel olması için modern futbolun iki temel unsuruna ihtiyaçları var: Zaman 

ve alan. Alanı bulmak için rakibinizin kendi yarı sahanızda size hücum ediyor olması gerekiyor. Zamana sahip olmak için o rakip yerleşim almadan hücumu başlatmanız... Geçiş futbolunü'son dönemde popüler kılan ayrıntı da bukada: 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90*5'te golü atıp, kupayı getiren oyuncunun hikayesi yazılır da, o maçı tribünden izleyen 16 yaşındaki Ahmet'in hikayesi yazılmaz mı? Gece yatarken bile sırtından o formayı çıkarmayan ve rüyasında en az üç defa gol anını gören, ikisinde golü kendi atan Ahmet'in... 

Ya da o kaçan penaltı sonrası dizlerinin üstüne çöküp öylece kalan santrforun hikayesi yazılır da, aynı penaltıda tribünde taş kesilen, kahveyi üstüne dökmesine rağmen hiçbir şey hissetmeyen Aslı'nın hikayesi yazılmaz mı? 
Bal gibi yazılır. 

Bu sayfalarda her ay taraftar hikayeleri okuyacaksınız. Yeşil sahanın hikayesi en gerçekçi olan aktörleri onlar. 
Çünkü bir tribün, içinde olduğu temaşanın en değerli parçasıdır. Oyunu sadece sahadaki 22 futbolcu oynamaz, tribündekiler de oynar. Olmayan toplara kafa vurur, kaçan pozisyon için çığlık atarlar. Futbol, 22 kişinin değil aynı anda milyonların oynadığı bir oyundur. Bir topun peşinden tüm dünyanın çılgınca koşmasına futbol denir. 
Futbolun taraftar hikayelerine hoş geldiniz: 


TARAFTAR 
HİKAYELERİ 


Karadeniz'in hırçın dalgalarının karakterine işlediği bir tribün gelir gözlerin önüne, Trabzonspor deyince... Şehrin coğrafyası ve iklimi kadar sokaklarındaki insanlarının karakterleri de kentin takımının genlerine işler. İşte tam olarak da böyledir Trabzonspor, caddelerindeki insanlarına bakıp takımı tasvir edebilirsiniz... Türk futbolunda kent takımı kültürünün en coşkulu yaşandığı yerdir; çocukların Trabzonspor efsanelerinin adları ile büyüdüğü, kadınların oyunu erkekleri kadar iyi bilip belki daha tutkulu taraftarlar olduğu, erkeklerinin ise bordo-mavi bir 

hayat sürdüğü Trabzon için sayısız hikaye anlatılır. Onlar anlatmakla kalmadılar, yazdılar. İşte Trabzonsporluların 

kaleminden Trabzonsporluluk... 


Bu bir ilandır 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utbol tartışmasız insanlık tarihinin - gelmiş geçmiş en popüler spor dalı. 

Hatta günümüzde futbol spor dalı olmaktan ziyade, ekonomik bir sektör, bir endüstri. 
Taraftarların gözünden baktığımda, yediden yetmişe herkesin futbola dair söyleyeceği pek çok şeyi var. Her taraftarın ayrı bir futbol tanımı, her futbol takımının da ayrı bir hikayesi var. Kimine göre hobi, kimine göre tutku, kimine göre ise toplumun afyonu. Bu cevaplar hemen hemen her yerde geçerli iken, “Trabzonspor nedir? Trabzonspor ne anlam ifade eder?” sorusunun tek cevabı Trabzon'un kendisidir. 
Aslında bu ifadeden Trabzonlu olmayanların Trabzonspor'u tutamayacağı anlamı rahatlıkla çıkabilir, lakin durum pek de öyle değildir. Şehir takımı kültürü zayıf olan Anadolu'da genel olarak futbol kültürü üç büyük İstanbul takımı üzerinden inşa edilmiştir. Bu kültü yıkan, kentli taraftar kültürünün oluşmasına öncülük eden nadir kulüplerimizdendir Trabzonspor. 
Dolayısıyla Anadolu'nun birçok kentinde üç büyükleri tutmayıp, hayatında belki de Trabzon'un yakınında bile geçmemiş olsa da Trabzonspor'un taraftarı olan azımsanmayacak sayıda insan vardır. 
Anadolu'nun en büyüğü olmanın Trabzonspor taraftarı için birçok avantajı ve dezavantajı vardır. Ligdeki konumu, 


puan durumu ya da performans istatistiği ne olursa olsun, Trabzonspor'un rakipleri Avni Aker'e geldiklerinde saygı duyarlar. 
Tarihine, efsanelerine, tribünlerine, şehrine... Bu saygıyı varlığını sürdürdüğü tüm o yıllar boyunca biriktirerek kazanmıştır Trabzonspor. Bu takımın taraftarı olmak işte o saygıyı hak eden tarihin hikayesinde yer almanın gururudur. 
Trabzonspor bana göre “yensen 

de yenilsen de gönlüm hep sende” şiarının bizzat kendisidir. Düşünün 

ki ilkokuldasınız futbol ile yeni tanışıyorsunuz. Her gün okulda arkadaşlarınızla maç yapıyor ve aklınız erdiğince futbol konuşuyorsunuz. 
Arkadaşlarınızın tuttuğu takımlar her sene şampiyon olurken, siz sadece kendi doğrunuzda durmakla övünüyorsunuz. 
İstanbul takımlarını tutan Anadolulu arkadaşınız gelir size hava atar ve siz 

de dersiniz ki; “Zaten hepiniz Şişli'nin göbeğinde doğdunuz kardeşim, biriniz de kentinizin takımını tutun.” Çok gecikmeden cevap gelir: “Biz zaten şehrimizin takımını tutuyoruz, o bizim ikinci takımımız.” 

Trabzonspor benim için, Trabzonspor taraftarı için hep T'dir. 

Sorunlar her zaman sineye çekilir, her zaman kente, kentin özgünlüğüne 

vurgu yapılır. Muhtemelen birçok takım için mecazen “Bu sene de şampiyon olamazsak bu takımı bırakırım” sözü zikredilmiştir. Bu söz Trabzonspor'un şampiyonluk konusundaki istikrarlı başarısızlığına rağmen kullanılmaz. Ben de dahil olmak üzere savunulan yegane tez şudur; “Trabzon kendi çocuklarına sahip çıksın, fırtına gibi oynasın, şampiyon olmasa da olur.” 

Bugün Yusuf Yazıcı'yı, Abdülkadir Ömür'ü izlerken bir Trabzonsporlunun kalbi başka türlü atar, bir gün hepsi şehrin çocuklarından kurulu o takımın hayalini düşler. Yusuf yeğenimdir, Abdülkadir kardeşim... Bu başka bir bağdır, taraftar olmaktan başka bir duygudur. 

Futbol ya da futbol endüstrisi gün geçtikçe daha da büyüyor. Bana göre bu şartlardaki en sadık taraftar kitlesidir Trabzonspor taraftarı. Ekonomik anlamda rakipleri olan İstanbul takımlarının oldukça gerisinde olmasına 


karşın hâlâ daha Muğla'dan, Kars'tan, Kastamonu'dan taraftar edinebilmekte. 
Günümüz futbol endüstrisi buna markalaşma ya da varlığın, kulübün marka değeri denmekte, biz ise buna “yensen de yenilsen de gönlüm hep sende” diyoruz. 

Herkese sevgiler. 
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sevmiş bir adam... Futbolu felsefesi için, üzerinde düşünmek 

için, içinde insan var diye... Ve işte sırf bu yüzden, futbola, Trabzonspor üzerinden tutulmuş bir adam... Adı, Kazım Koyuncu... 
33 yaşında kanserle mücadelesini kaybedip aramızdan ayrılan 
müzik adamı Hopalı Kazım Koyuncu... 
Trabzonsporlu Kazım Koyuncu... 
Tribün adamıydı Kazım Koyuncu... Fırsat buldukça maça giderdi. 
Avni Aker Stadı'nın tribünlerinden geçip de Kazım Koyuncu ile maç anısı olmayan Trabzonsporlu taraftar sayısı yok denecek kadar azdır. Şarkıcıdan tribün adamı olunca, o ambiansı yansıtan bir şarkı yazdı, “Uy Aha”... Şarkıyı alıp yönetime götürdü, teslim etti, karşılığında hiçbir şey talep etmeden. Şarkısı Trabzonspor'un gol müziği oldu, Avni Aker'de her gole bordo mavililer Kazım'ın sesi ve melodisiyle coşuyorlar... Her golde Kazım'a sarılıp seviniyorlar. 


- utbolu, futbol olduğu için değil, temsil ettiği değerleri için 


biridir, hem araştırma şirketlerinin sonuçları söyler bunu hem 

de tribünlerin resimleri... Trabzon'da kadınlar takımlarının ilk TPini ezbere bilir, golleri ve maç sonuçlarını takip eder, takıma dair tüm gelişmeleri yakından izler, şehirde futbolculara rastladıklarında gerekli yorum ve eleştirilerini iletirler. Trabzon'da kadın ile futbolun ilişkisi çok eskiye dayanır. O yıllarında gazetelerinin spor sayfalarına göz atıp ne demek istediğimizi daha iyi anlatalım: Trabzon Amatör Ligi takımlarından Yolspor'un 1968'li yıllardaki tribünlerinde karşılaştığımız Nazmiye Güç, bir yandan tribünde oturup maç izlemekte, bir yandan yün eğirmektedir. Sorarlar Nazmiye Teyze'ye ne düşünüyorsun tribünler hakkında diye, 


Pr kadınların tribünlerde en fazla yer aldığı takımlardan 


Bir röportajında Trabzonspor tutkusunu anlatırken şu cümleleri kullanıyordu: “Trabzonspor, sadece bir yöre takımı değildir. Bu yüzden 
Urfalı, Diyarbakırlı, Mardinli Trabzonspor taraftarı var. 
Trabzonspor, sadece Trabzon'u değil tüm Karadeniz'i aştı. 
Benim için Trabzonspor, Türk futbolunun en evrensel değeri ve en önemli unsurudur.” 
Kazım Koyuncu kazandığı 

için değil, savaştığı için sevdi Trabzonspor'u... 


“İdmanocağı sahaya çıktı mı yer gök inlerdi, şimdiye bak ses bile çıkmıyor” diye dert yanar. 

Trabzonspor'un efsanelerinden Hami Mandıralı'ya bir röportajda Trabzon'un futbol tutkusu ve coşkusu ile ilgili soru soruluyor, Hami de anlatmaya başlıyor: 

Bir gün Trabzon'da yolda yürürken bir araba duruyor yanında, içinden bir iki adam ile yaşlıca bir teyze iniyor. Teyze yaşlı gözlerle Hami'ye “Senin için her gün dua ediyorum evladım, Allah ayaklarına zeval vermesin” diyerek boynuna sarılıyor. Aradan yıllar geçmiş bu 

olayı anlatırken gözleri parıldayan Hami Mandıralı'nın yüzündeki o ifade, şehir ile taraftarın, futbolcu ile tribünün nasıl birbirinin içine geçtiğinin güzel bir kanıtı olsa gerek. 
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*knik dire Ü ison, maç taktiğini Tut yor... 
Kas imi 7 
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golü 


Çe Tosun, 2017-2018 sezonuna fırtına gibi girdi, golleri 


ve performansıyla konuşuldu. Ayın golü de Cenk 

Tosun'dan geldi ancak bu defaki kaleyle değil kalplerle buluştu. Diyarbakırlı Beşiktaş taraftarı, 16 yaşındaki Cumali Yaman, halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen ve genetik bir hastalık olan epidermolozis bullosa ile dünyaya geldi. Çok zor bir çocukluk geçiren Cumali, yaşıtları gibi okula gidip eğitim hayatına da devam edemedi. Onu hayata bağlayan en büyük aşkı Beşiktaş oldu. Çocukluğundan beri tuttuğu takımının hiçbir maçını kaçırmayan Cumali'nin en büyük hayali, Vodafone Park Stadı'na gitmek ve futbolcularla tanışmaktı. Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkilileri, Cumali'nin bir videosunu çekip sosyal medyada yayınladı. Beşiktaşlı yetkililer, dernek ile iletişime geçip Cumali'yi Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçına davet etti. Cenk Tosun'un sürdüğü tekerlekli sandalye ile seremoniye çıkarak hayatının en mutlu gününü yaşadı. Futbolcularla tanışıp formasına imzalattıran Cumali'nin sevinci, Beşiktaş'ın maçı 2-0 kazanmasıyla iki kat arttı. Hayatının en güzel anlarını İstanbul'da geçiren Cumali, daha sonra tekrar Diyarbakır'ın yolunu tuttu. 
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Girona'ya konuk oldu. Tüm gözler son haftalarda 

golleri ve performansı ile manşetlerdeki yerini geri alan Messi'nin üzerindeydi. Girona teknik direktörü Pablo Machin ise defansif orta saha oyuncusu Pablo Maffeo'ya Messi'ye adam markajı görevi verdi. Maffeo, Messi'yi durdurdu ancak Girona Barcelona'yı durduramadı. O kadar ki Maffeo'nun performansı İspanya'da günün konusu oldu ve karikatürlere bile ilham verdi. Manchester City'den kiralık olarak Girona'ya gelen 20 yaşındaki Maffeo'nun performansından etkilenen bir diğer isim de Messi'ydi, maçtan sonra aralarında kısa bir sohbet geçti, bu esnada ikilinin forma değiştirmesi bekleniyordu. Ancak Maffeo, Messi'nin elini sıkıp arkasını döndü ve kaleci Ter Stegen'e gitti, formasını aldı. İspanyol gazetecilerin maç sonunda Maffeo'nun maçla ilgili fikirleri kadar merak ettikleri bir şey daha vardı; neden Messi'nin formasını almamıştı? Maffeo'nun cevabı ayın asistiydi: “Messi dünyanın en iyi oyuncusu, onu marke edebilmek için elimden geleni yaptım. Maçtan önce en yakın arkadaşlarımdan biri benden Ter Stegen'in formasını istedi. Messi her zaman Messi'dir ama arkadaşlar dünyadaki en önemli şeydir.” 


ayın. 


dSISLİ 


| alLiga'nın 6. haftasında Barcelona deplasmanda 
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MASSIMO CARRERA 


Maribor maçında Promes'i yanlışlıkla oyundan aldım. Bacağını gösterdi, sakatlandı sandım. Başka bir şey göstermiş. 


MANCINI 


Muhabir: Arjantinli futbolcularda neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? 


Mancini: Aslında ben Arjantinli ERMAN TO ROĞLU 


ka 


dınları daha çok severim. 


Çok seks yapıyorsun diye fazla 


ERMAN TOROĞLU çocuğun olmuyor. Futbolda da 


böyle. Fazla atak yapınca çok atacaksın diye bir şey yok. 


Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 


“madara” olur. 


BÜLENT UYGUN 


Şampiyonluk hayalimi 


Osmanlıspor ile 


gerçekleştireceğim. 
(5. haftada istifa 


etti.) 


AHMET ÇAKAR 


Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri, Türkiye'nin yegane yan sanayi derbisidir. 


SUMUDICA 


Golü attıktan sonra oyuncular yedek kulübesine geldi, onlara biraz oyalanın 

dedim. 


GAFLIK 


JULIAN NAGELSMANN 


Carlo Ancelotti'ye 

büyük saygı duyuyorum. 
Kazandığı kupa sayısı benim dolabımdaki iç çamaşırlarımın sayısından fazla. 


GUARDIOLA 


Ederson'da kırık kemiğe rastlanmadı, önemli olan da bu. Belki de bu olaydan sonra daha yakışıklı olacak. 


ZICU KYLIAN MBAPPE 
Inter'de Mourinho'nun pazartesi “Guardiola'yı reddetmedim, sabahları antrenmana sarhoş Manchester City'nin teklifine hayır gelen oyuncusu vardı. Sabah dedim. 
antrenmanını akşama alarak sorunu çözdü. 

BARTOMEU 

MOURINHO 

Muhabir: Neymar olayından ne 

öğrendiniz? Barça, PSG, Bayern gibi takımlar için ilk 

Bartomeu: Serbest kalma Şampiyonlar Ligi maçı ısınma 

bedellerini yükseltmemiz niteliğinde. Bizim gibi 2. seviye 

gerektiğini... takımlar için önemli. A KLOPP © N 
Hayatımda çok az 5 fark yedim. Hoş değil 
ama abartmaya gerek yok. Kimse bu & 7 


maçı hatırlamayacak.” & 
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ISCO 


MALAGA 
SIHIRBAZI: 


BİR FOTOĞRAFIN ÖYKÜS 


TARİHLER 2 EYLÜL 2017'Yİ GÖSTERDİĞİNDE 1SCO, INIESTA VE BUSGUETS GİBİ İKİ BÜYÜK TECRÜBEDEN LİDERLİĞİ ALARAK İTALYANLARA BİR FUTBOL RESİTALİ SUNDU. DE ROSSI, VERRATTI, BONUCCI, CANDREVA... ÖNÜNE KİM GELİRSE GEÇTİ. İSPANYA MAÇI 3-0 KAZANIRKEN GOLLERDEN İKİSİNDE ONUN İMZASI VARDI. 


KORAY DURKAL 


zun süreden beri yazmak istediğim 
U bir oyuncuydu. Ama her seferinde beklettim. Ta ki İspanya Milli Takım formasıyla İtalya maçında rakiplerini peşinden koşturan çalımlarıyla baş döndüren performansına kadar... 
Yıllardır hak ettiği değeri bir türlü göremediği Real Madrid'de Zidane ile birlikte yeniden doğan Isco'dan bahsediyorum. 
Asıl adı Francisco Roman Alarcon Suarez olan yıldız oyuncu için her şey Malaga'daki çıkışıyla başladı. 
Malaga'ya bağlı Benalmadena'da doğan Isco futbolla da burada tanıştı. Ablası ve arkadaşları evde oyunlar oynarken Isco elinde futbol topu sokak sokak geziyordu. 


— Her bir mahallede kendine yeni rakipler — buluyor, onlara meydan okuyordu. Komşuları 


— 
. 

— 

2 


bile onu her zaman bir futbol topunun peşinde koşarken görüyordu. 

Nereye gitse futbol topunu ayağına aldığı her an sadece rakiplerini değil izleyenleri de büyülüyordu. Okuldan çıkışta asla evine dönmüyordu. Ailesi bile alışkındı onun gelmemelerine. Bir yerlerde mutlaka 

maç yapıyordu. 

PDM Benalmadena altyapısına giden Isco ardından Atletico Benamiel'le anlaştı. Herkes onun Malaga'ya transfer olacağını düşünürken Valencia'ya imza attı. Malaga ile olan aşkın kavuşması içinse 5 yıl beklemesi gerekecekti. 
Topraklarına dönüşü de muhteşem oldu Isco'nun. Henüz 20 yaşında İspanya'da Golden Boy seçildi. En büyük hayali bir 

gün Barcelona'da oynamaktı. Ama önce Manchester City ardından Real Madrid'den gelen teklifler yıldız oyuncunun başını döndürdü. Florentino Perez'in astronomik teklifine “evet” diyen Isco, Bernabeu'nun 


yıldızı olmak için Madrid'in yolunu tuttu. 
Isco için “hantal yürüyüşlü çocuk” 


yakıştırmaları yapılıyordu. Dizleri bükük, kalça geriye doğru çıkmış, neredeyse yere düştü düşecek bir haldeki görüntüsüne rağmen topu ne zaman ayağına alsa kontrolü kimselere kaptırmıyordu. 

Iker Casillas ve 
Sergio Ramos onu ilk gördükleri gün 
“Magia” (Sihirli) 
lakabını taktılar. 
Real Madrid'deki 


4-3-3 sistemi onun oyun tarzına uygun değildi. 
Takımda yer bulabilmesi zordu, ancak sınırlı 


Isco yeterli şansı bulamadığı ve sürekli oynayamadığı için ayrılmayı düşünüyordu. Hatta Xavi'nin gidişiyle birlikte Iniesta'nın yanına partner arayan Barcelona ile adı çoktan anılmaya başlamıştı. 
Real Madrid taraftarları, Isco”nun kulüpten ayrılma ihtimaliyle adeta çılgına döndü. 


sayıda şans elde edebiliyordu. Ancelotti, bunun geçici bir sorun olduğunu söylese 


de Isco bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. O dönem 
Ancelotti'nin yardımcılığını yapan 
Zidane bile Isco'nun stilini kendisine benzetiyordu. 

Isco yeterli şansı bulamadığı ve sürekli oynayamadığı için ayrılmayı düşünüyordu. Hatta 
Xavi'nin gidişiyle birlikte Iniesta'nın yanına partner arayan Barcelona 


ile adı çoktan anılmaya başlamıştı. Real Madrid taraftarları, Isco'nun kulüpten ayrılma 


ihtimaliyle adeta çılgına döndü. Takımın başına geçen Zidane taraftarları dinledi ve Isco'yu kazanarak sisteme dahil etmenin yolunu buldu. Ve Isco için her şey yeniden şekillendi. 
Zinedine Zidane'ın oyun sistemini klasik 4-3-3'ten 4-4-2'ye çevirmesiyle birlikte 

Isco, ortada Casemiro, Luca Modric ve Toni Kroos'a katıldı. Oynadıkça özgüveni daha da artan Isco bu performansını Real Madrid'le sınırlı bırakmadı, Milli Takım'a kadar taşıdı. 
Tarihler 2 Eylül 2017'yi gösterdiğinde 

Isco, Iniesta ve Busguets gibi iki büyük tecrübeden liderliği alarak İtalyanlara bir futbol resitali sundu. 

De Rossi, Verratti, Bonucci, Candreva... Önüne kim gelirse geçti. İspanya maçı 3-0 kazanırken gollerden ikisinde onun imzası vardı. 

Sırada en büyük hayali var. İspanya'ya 2018 
Dünya Kupası'nı kazandırarak ismini Iniesta ve Xavi gibi efsanelerin yanına yazdırmak. 
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ŞEKERLEMESİ 


Ny 


ği 


Fotoğraf: Getty Images 
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Gökhan Gönül 
Şili 
Uluslararası 
Gol 

Gezgin 

Copa America 
Cagliari 
Teknik 
Bedava 
Martina'nın babası 
Akıllı 

Cueca 


KARŞILAŞTIRMA 


OZ > 7 bp» S5 


Sabri Sarıoğlu 
Brezilya 
Ulusal 

Asist 

Evcimen 
UEFA Avrupa Ligi 
Sevilla 

Çabuk 

4 milyon avro 
Aile babası 
Bilgili 

Samba 
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BENİM 17'İM 


EN İYİ LL'İM 


BEŞİKTAŞ'IN EFSANESİ OLDUĞU KADAR BAŞKA RENKLERE GÖNÜL VERMİŞ FUTBOLSEVERLERİN DE SAYGI VE SEVGİSİNİ KAZANMIŞ, MİLLİ FORMAMIZIN EN GÜZEL OYUNCULARINDAN FEYYAZ UÇAR'DAN BU AY BENİM 17'İM SAYFAMIZA KONUK OLMASINI RİCA ETTİK. HER BİR OYUNCUYU TEK TEK YORUMLARKEN ASLINDA 11 AYRI HİKAYE ANLATTI. FEYYAZ UÇAR 1TPİNİ BİTİRDİ, EKLEDİ: “BENİM 1VİMDE METİN İLE ALİ YOK. BENİM OLMADIĞIM YERDE BULUNAMAZLAR.” BİZ DE SİZLERİ 


AYRI DÜŞÜNEMİYORUZ HOCAM... 


FEYYAZ UÇAR 


1- RASIM KARA 

Bizler başlarken Rasim Abi kariyerinin sonlarındaydı. Sadece 1 sezon birlikte olabildik. 
Takımına inanılmaz güven veren bir kaleciydi. 
Ayrıca defansı yönetmedeki başarısı kalesinde daha az gol görmesine yardımcı oluyordu. 


2- RECEP ÇETİN 

Kalecisinin kademesine bile girebilen ender defans adamlarındadır. Yurt dışından çok iyi takımlardan birçok kez teklif almıştır ancak bu pek bilinmez. Mütevazılığı futbol yeteneklerinin daha da önündedir. 


3- ZEKERİYA ALP 

Zekeriya Abi bizden önceki yıldız oyunculardandır. Bek oynamasına rağmen ofansa da katkı sağlamaya çalışan ve böylece Türkiye'de futbol anlayışına katkı sağlayan bir isimdir. Futboldan sonra da Türk sporuna çeşitli görevlerde hizmet etmiş ve hepsini layıkıyla yerine getirmiştir. 
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4- GOKHAN KESKİN 

Haddini bilerek oynamakta üstüne tanımam. 
Alamayacağı topa girmez, pozisyon hatası yapmaz, bireysel hataları yok denecek kadar azdır. Ağır bir oyuncu olduğunu kimseye hissettirmeden uzun yıllar Beşiktaş defansının temel oyuncusu olmuştur. 


5- ULVİ GUVENEROĞLU 

Gördüğüm en çabuk defans oyuncusuydu. 
Ayrıca motorik özellikleri rekor seviyesindedir. 
Basit oyunu ve diğer arkadaşlarının kademesine girme özelliğiyle vazgeçilmezdir. 


6- RIZA ÇALIMBAY 

Türk futbol tarihi ondan çok koşanını görmemiştir. Bunun yanında takım kaptanlığındaki başarısıyla uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet etmiştir. Aslında takımın gizli lideridir. Hiçbir zaman ön plana çıkmıyordu ama teknik adamlığında ön planda olması zaten kaçınılmaz. Tebrikler Kaptan! 


7- NECDET ERGUN 

Efsane sağ açıktır, defans arkasına toplu topsuz attığı deparlar ve yaptığı ortalar hâlâ hafızalardadır. İdolümdü. 


8- SANLI SARIALIOĞLU 

Sanlı Abi çalışkanlığı ve takım oyuncusu olma özelliği ile Beşiktaş tarihinin en büyük orta saha oyuncusudur. Futbolu birlikte oynayamadık ama Beşiktaş'ın menajerliğini yaptığında futbolu ve Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğine bizzat şahit oldum. Ona şükran borçluyum. 


9- BORA OZTURK 

Bora Abi tanıdığım en fedakar oyuncuydu. 
Kendisini yedek bırakan bir futbolcuya 

bu kadar destek veren başka bir oyuncu olduğunu zannetmiyorum. Nur içinde yatsın. 


10- YUSUF TUNAOĞLU 

Genç takımdayken Serpil Hamdi Tüzün'ün yardımcılığını yapıyordu. Gösterdiği hareketleri yapmamızın mümkün olmamasının yanı sıra ayağından top almayı da beceremezdik. Topa bu kadar hakim bir oyuncu görmedik. 


11- SERGEN YALÇIN 

Tabii ki gönüllerdeki 10 numaradır ama Yusuf abimden daha iyi olduğunu düşünmüyorum. 
Sergen ile beraber oynadığım her dakikadan keyif aldım. Futbol zekası üst seviyedir. Onun gibi kafasından geçen her şeyi yapabilen başka bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. 


BENİM 1W'İM 


FİTBOL'UN EN İYİC1 1) 


Ocak 2018'de serbest kalacak 11 


SENİN EN İYİ(1 1İ'İN 


Süper Lig'de sezona en iyi başlayan Ti 


NERDE ÇOKLUK 


CEM FANTE 


BC'nin ünlü komedi şovu Saturday 
N Night Live'ın yaratıcısı Lorne Michaels, anılarını anlatırken; “Yetkilerim genişleyince bana “Ne güzel. Sana yardımcı 

olacak yetenekli insanları işe alıp işin bir kısmını delege edebilirsin! dediler” diye söze başlar. 

Onlara verdiği cevap, size belki ukalaca gelecek ama ben zihin açıcı buldum. 
“Dünyada bu işi 


YÖNETMEK İÇİN YANLIŞ KİŞİLERİ SEÇTİK DEMEKTİR. 


BU KESİNLİKLE BİR “BÜYÜKLERİMİZ HER ŞEYİN İYİSİNİ BİLİR, 

O MAKAMLARA GELDİLERSE VARDIR BİR BİLDİKLERİ” YAZISI DEĞİL. HATTA BEN KULÜBÜ/TAKIMI YÖNETENLERİN DOĞRU KİŞİLER OLUP OLMADIĞINDAN ÇOK ŞÜPHE DUYARIM. ANLAMAK İÇİN NEYE BAKARIM BİLİYOR MUSUNUZ? ÇOĞUNLUĞU DİNLEYİP 


DİNLEMEDİKLERİNE... ÇÜNKÜ DİNLİYORLARSA KULÜBÜMÜZÜ 


için gösterdiğimiz sevgi ve yaptığımız 

maddi-manevi fedakârlıklar, bizleri büyük bir 

bütünün değerli ve vazgeçilmez 

parçaları yapar. 

Fakat bizim takımımızı seçtiğimiz -ya da 

onun bizi seçtiği- günlerden bugünlere 

futbol çok değişti. Biraz semirdi mesela. 

Sponsordan yana kısmeti açıldı. Nur topu 

gibi bir endüstri oldu. 

Aylık elli bin lira ciro yapan bakkalını 

“sokaktaki yüz kişiye sorduk” metoduyla 

yönetelim deseler, sizi kaşar kestiği bıçakla kovalayacak 


yapabilecek kaç kişi var biliyor musun? Dokuz. 
Diğer sekizinden birini, gelip altımda çalışmaya nasıl ikna edeceğim?” 
Futbol; üzerine konuşuldukça, 

akıl yürütüldükçe, derdi de mutluluğu da birlikte köpürtüldükçe keyif veren bir eğlence. 
Bunu bir nizam-intizama bağlamak da kimsenin haddi değil. Fakat sosyal medyada bu konuşmanın genelinin yürüdüğü öyle 

bir “ton” var ki; bende çok temelde bir yerlerde, bir şeyleri yanlış anladığımız hissi uyandırıyor. 

Evet, yine şikâyet edeceğim. Çünkü neden etmeyeyim? 

Saha içine uzanan “bunu nasıl görmüyorsun?” tarzı, hem suçlayıp hem de “bakın, ben nasıl görüyorum” vurgusuyla kendi öneminin altını çizme hallerinden tutun, bilet fiyatlarına, oradan “sevmediğimiz oyuncunun neden derhal gitmesi gerektiği” konusuna kadar her talebimizin önüne kalkan yaptığımız, “kulübün sahibi taraftardır” meselesinden bahsediyorum. 
Kulüplerin hem varlık sebebi hem de yaşam damarı gerçekten de taraftarlardır. Gönül verdiğimiz renkler 


Bizim takımımızı seçtiğimiz 
-ya da onun bizi seçtiğigünlerden bugünlere futbol çok değişti. Biraz semirdi mesela. 
Sponsordan yana kısmeti açıldı. 
Nur topu gibi bir endüstri oldu. 


amcaların, 500 
milyon TL yıllık gelire ulaşan şirketlerin yönetiminde söz sahibi olma talebi de pek dinlenmez oldu tabii. 

Yanlış anlamayın buna bayılıyor değilim. 

Futbolun bu kadar ürünleştirilmesi hiç hoşuma gitmiyor. Fakat bu gerçekleştikten sonra -yani iş bir kere başımıza 

gelmişse- buradan çıkışın “yönetimlerin amatörleşmesi” olmadığını, size 

garanti ederim. 

Kulüplerimizi ve takımlarımızı yönetenlerden beklentilerimiz büyük. Çok doğal olarak, konu ister teknik direktörler olsun ister yöneticiler, o görevlere vizyon sahibi, girişimci, başarılı, zeki; kısaca sıra dışı insanlar gelsin istiyoruz. 

Sonra da bu insanlardan bu kurumları “ortalamanın düşüncelerine uyarak yönetmelerini” talep ediyoruz. 

Tabii aslında demek istediğimiz bizi, çoğunluğu dinlesinler değil; 

“beni” dinlesinler. 

Fakat işte bunu her birimiz hissedip, 

hep bir ağızdan talep edince duyulan ses, ortalamanın sesi oluyor. 

Tabii biz bunu önemsemiyoruz. 

Başkaları olabilir, ama kendimiz kesinlikle sıradan değiliz. 

Üstelik ayrıcalık hak ediyoruz, çünkü takımımızı en çok biz seviyoruz. 

Bu bakış açısının çoğunluğu yansıtmadığını, 


NERDE ÇOKLUK 


Ülke; “kalabalığın hoşuna bu gider” 


diye çıkarılan Allah'lık 


spor gazeteleriyle, 


kahve sohbeti gibi spor programlarıyla, 


transfer edilen 


balon futbolcularla 


ve para saçıp Zora düşen kulüplerle doluyken, yani 


popülizmin sonuçları ortadayken; pek de 


haksız olduğumu sanmıyorum. 


meseleyi biraz karikatürleştirdiğimi düşünenleriniz olabilir. “Her insan tabii ki kendisini özel hisseder ama durum hem bu kadar uç, hem bu kadar genele yayılmış değildir” diyebilirsiniz. 

Ben de o zaman sizden bir fenomeni açıklamanızı isterim. 

Her takımın merakla beklenen maçları olur. 
Sınırlı sayıda bilet, satışa çıkmasıyla beraber bir anda tükenir. Bunun hemen sonrasında sosyal medya bilet alamayanların şikâyetleriyle yıkılır. En çok da fiyatın yüksekliği gündeme gelir. Bilete 200 TL ödeyen taraftarlar, fiyat 
100 TL'ye düşse almaktan vazgeçmeyeceğine, 
hatta talep kat kat fazla olacağına; yani bilet almak iyice imkânsızlaşacağına göre, bu isyan neden olur? 

Çünkü isyan eden herkes; orada olmayı, orada olacak renktaşlarından daha çok hak ettiğine inanır. 

Bu kadar çok hak iddia edenin olduğu bir ortamda da -sloganın çıkış noktası çok 

doğru, çok insancıl olsa da- “kulübün sahibi taraftardır” dendiğinde neden hafiften tüylerim ürperiyor, sanırım anlamışsınızdır. 

Bu kesinlikle bir “büyüklerimiz her şeyin iyisini bilir, o makamlara geldilerse vardır bir bildikleri” yazısı değil. Hatta ben kulübü/takımı 


yönetenlerin doğru kişiler olup olmadığından çok şüphe duyarım. 

Anlamak için neye bakarım biliyor musunuz? 
Çoğunluğu dinleyip dinlemediklerine. 

Çünkü dinliyorlarsa, kulübümüzü yönetmek için yanlış kişileri seçtik demektir. 

Bende, birçok başka acayipliğin yanında; “herkesin kabul ettiği doğrular” diye dayatılanların altında ne var diye bakma inadı var. Şüpheci yanım kötümserliğimden. 
Genel düşüncenin aksine ben, insanların çoğunluğunun bir konuda ittifak etmesinin, o olgunun doğruluğuna dair önemli bir şüphe yarattığına inananlardanım. 

Yani çoğunluğun “bu doğrudur” diye sarıldığı ne görsem, “bu kadar kişi birden doğru dediğine göre bir sıkıntı var, acaba nerede yanılıyorlar?” diye bakmaya başlıyorum. 
Konulara böyle yaklaşınca da, bir konuda karar alınırken, “çoğunluğun güdüsüyle hareket etmenin hayırla sonuçlanmayacağı” inancına sıkı sıkıya bağlıyım. 

Ülke; “kalabalığın hoşuna bu gider” diye çıkarılan Allah'lık spor gazeteleriyle, kahve sohbeti gibi spor programlarıyla, transfer edilen balon futbolcularla ve para saçıp zora düşen kulüplerle doluyken, yani popülizmin sonuçları ortadayken; pek de haksız olduğumu 


sanmıyorum. 
Bu; “yönetici sınıfı üstün bir sınıftır, bizim aklımız o işlere ermez” demek değil. Genel vasatlığın yansımalarını spor yöneticileri ve karar vericilerinde de gördüğümüz muhakkak. 
Hatta futbol ekosistemindeki en işlemez çark oldukları da söylenebilir. 

Birkaç kulübün mevcut yönetim sistemiyle başarılı olması, sistemin doğru olduğuna işaret etmez, olsa olsa görevde doğru kişilerin olduğunun delilidir. 

Başkanların temsil ve strateji oluşturma işiyle uğraştığı; holding bilançoları ile yarışan büyüklüğe ulaşmış kulüplerin de yönetim kurulu tarafından denetlenen, başkan tarafından seçilmiş birinci sınıf profesyonellerce yönetildiği model, 

çağın ideali. 

Taraftarlar olarak talebimizin de bizim seçtiğimiz yönetenlerin, bizim doğal bir yansımamız olduğunu ve hep de öyle olacağını kabullenip; “bizi dinleyin” 

yerine, “kalifiye profesyonellerle çalışın ve onları dinleyin” olması, hem yerel futbol düzenimizin uluslararası standartlara yaklaşması -hem de benim akıl sağlığımı koruyabilmem- için ideal alternatif gibi gözüküyor. 
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2G LZ? MAN 


BAZI ŞEYLER ŞEKİL | İl” 
omre e İN 1954 DÜNYA KUPASI FUTBOLUN HEYECANI 
İLE EŞLEŞMİŞTİK. 
YENİLEN MİLLİ 
TAKIMIMIZ 
İSTANBUL'DA GALİP 
GELİNCE DÖNEMİN 
KURALLARI GEREĞİ 
TARAFSIZ BİR SAHADA pes 
ÜÇÜNCÜ BİR MAÇ lü ii 
DAHA YAPILMASI in Va 


NEYSE ki DAKİKADA BURHAN SARGIN ÇOK GÜZEL BİR VURUŞLA DURUMU EŞİTLİYOR. 


ÇAPRAZDAN VURUŞUYLA 2-1 ÖNE GEÇİYORUZ. 
ml” Ür m 


EE SAK egr İN go” 


| İKİNCİ YARIYA DAHA MORALLİ BAŞLIYORUZ VE SUAT MAMAT'IN & m | BU GOL RAKİBİMİZİ ATEŞLİYOR VE BİR KÖŞE VURUŞLU SONRASI DURUMU 
A TEKRAR ESİTLİYORLAR. 


SONRASINDA DAHA SERT OYNAYIP KALECİMİZ VE AYNI ZAMANDA KAPTANIMIZ TURGAY ŞEREN'İN SAKATLANMASINA SEBEP OLUYORLAR. 


NER 


al RE 
“Fa ni Eli m” "rı 


MAÇIN EN KRİTİK DAKİKALARINA YEDEK KALECİMİZLE İSPANYA KALEMİZE ATAK ÜSTÜNE ATAK YAPSA DA ŞÜKRÜ ERSOY DEVAM ETMEK ZORUNDA KALIYORUZ. GOLE İZİN VERMİYOR. 
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GÖRE KAZANANI YAZI-TURA 


HAKEM SON DÜDÜĞÜ HEYECANIN DORUKTA OLDUĞU ANDA YAZI-TURA ÇOCUK PARANIN YAZI OLAN KISMINI İŞARET EDER VE ÇALIYOR. O YILKİ KURALLARA İİİ SEÇİMİ İÇİN TURGAY SEREN KENARDAKİ BİR MİLLİ TAKIMIMIZ YAZIYI SEÇER. 
İ ÇOCUĞA SESLENİR. 


. RADYOLARI BAŞINDA MİLYONLAR SEVİNÇ GÖZYAŞLARINI TUTAMAZ. 


| DÜNYA KUPASINDAYIZ! 
TÜRKİYE DÜNYA KUPASINA KATILIYOR! 
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LEYTON 


ORIENT EXPRESS 


WEMBLEY'DE CHAMPIONSHIP LİGİ PLAY-OFF FİNALİNDEN VANARAMA ULUSAL LİG'E, HEMDE O KADAR HIZLI DÜŞTÜLER Kİ KURTARMASI İMKANSIZDI. 133 YILLIK LEYTON ORIENT'İNKİ GERÇEK BİR FUTBOL KABUSUYDU, BU KABUSUN BİR DE ADI VARDI: FRANCESCO BECCHETTİ... 


MAZHAR YASİN 


I ngiltere Championship Ligi, Premier Lig kadar olmasa da çekişmeli ve heyecanlı müsabakalar vadeder. Çünkü burada 

mücadele eden 24 takım da, dünyanın en çok 

izlenen liginde, dünyanın en iyi kulüplerinde forma giyen en iyi futbolcularla rekabet etmek ister. 2013-2014 futbol sezonu tamamlandığında, sonraki sezon bu ligde yarışacak 23 takım belliydi. Championship'e yükselecek son takımın belirleneceği 

1. Lig play-off final maçında Leyton Orient, 

Rotherham United ile karşı karşıya geliyordu. 

Tüm sezon boyunca başarılı bir grafik 

çizen ancak topladığı 86 puana rağmen 

üçüncü sırada kalan Leyton, devre arasına 

2-0'lık üstünlükle girmişti. Wembley'de şampiyonluk kutlaması hazırlığı yapan yaklaşık 20 bin The Os taraftarı, ikinci yarıyı başlatan düdüğün, aynı zamanda, 133 yıllık kulüp tarihindeki en dramatik dönemin de başlangıcı olduğunun farkında değildi. 

Maç 2-2 sona erdi, uzatmalarda da eşitlik 

bozulmadı. Leyton, penaltılarda 4-3 kaybetti 


2 


ei 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ve Championship'e yükselemedi. Uzun yıllardır başkanlık görevini yürüten Barry Hearn, 

bu maçtan bir süre sonra kulübü İtalyan işadamı Francesco Becchetti'ye 4 milyon sterlin karşılığında satma kararı aldı. Kulüp iyi gidiyordu, yatırımlarla birlikte Cnampionship'e ve daha sonra kim bilir belki Premier Lig'e kadar yükselebilirdi. Ama öyle olmadı. Kulüp, 2014-2015 sezonunda bir alt lige düştü. Kaliteli kadrosu, Brisbane Road'u her maç dolduran taraftarı ve köklü geçmişiyle Doğu Londra kulübünden beklentiler daha yüksekti. Fakat hedefler sonraki sezon da tutmadı. 

Ve bir sonrakinde de... 

Becchetti idaresindeki Leyton Orient sürekli futbol dışı konularla gündeme geliyordu. 

Yeni başkan, yönetim kurulundaki önemli pozisyonlara ve kadroya İngilizce bilmeyen İtalyanları doldurmaya başladı. Kaybedilen bir maçtan sonra futbolcular başkanın emriyle, kaldıkları otele kilitlenmişti. Arnavutluk hükümeti İtalyan işadamının, dolandırıcılık ve para aklama gibi suçlardan yargılanması için iade edilmesini talep etmişti. Becchetti'nin vukuatları bununla da sınırlı değildi üstelik. Bir maçtan sonra yardımcı antrenöre tekme atıp ceza almıştı. Kadro seçimlerine ve taktiklere 
sürekli müdahale ediyordu. Üç yılda toplam 10 
teknik direktörle çalışmıştı. Kulüpte finansal 


problemler de baş göstermişti. Ne vergiler ne de maaşlar zamanında ödeniyordu. 

Play-off finali oynanan sezon kadroda, haftalık 2.500 sterlinden fazla kazanan futbolcu bulunmazken, Becchetti'nin transfer ettiği vasat vatandaşlarına bunun 3 katını ödemesi mali dengeleri alt üst ediyordu. Durum öyle vahim hale gelmişti ki, Orient taraftarları kulübün iflas etmemesi için bir fon (Leyton Orient Fans Trust - LOFT) oluşturarak kendi aralarında para toplamaya başladı. Tüm bunların sonucunda, kaçınılmaz olan nihayet gerçekleşti. Leyton, bir dönem ülkemizde Denizlispor ve Trabzonspor formaları 

da giymiş olan Ömer Rıza'nın teknik direktörlüğünde, 2. Lig'den düştü. Kulüp 

T12 yıl sonra profesyonel futbol liglerine veda ediyordu. Taraftarlar iç sahadaki son maçın 80. dakikasında Brisbane Road'un çimlerine indi. Tek bir şey istiyorlardı: Başkan Becchetti'nin istifası. 

253 Haziran'da taraflı tarafsız tüm 
futbolseverlerin beklediği güzel haber 

geldi. Francesco Becchetti, kulübü ünlü 

bir dondurma şirketinin CEO'su ve yaşam boyu Leyton taraftarı olan Nigel Travis öncülüğündeki bir konsorsiyuma sattı. 

Neyse ki satış öncesinde aleyhinde açılan davalardan kurtulabilmek adına tüm borçları 


Becchetti idaresindeki Leyton Orient sürekli futbol dışı konularla gündeme geliyordu. Yeni başkan, yönetim kurulundaki önemli pozisyonlara ve kadroya İngilizce bilmeyen İtalyanları doldurmaya başladı. Kaybedilen bir maçtan sonra futbolcular başkanın 


emriyle, kaldıkları otele kilitlenmişti. 
Arnavutluk hükümeti İtalyan işadamının, dolandırıcılık ve para aklama gibi suçlardan yargılanması için iade edilmesini talep etmişti. 


LEYTON 


ödemiş ve kulübü öyle devretmişti. Yeni maçta yakaladığı seyirci ortalamasıyla geçen çöküş yaşadı ve bu yazı yazılırken Ulusal başkan Travis, kulüp efsanesi Martin Ling'i yılın aynı dönemini geride bıraktı. Kulüple Lig'de 13. sırada bulunuyorlardı. 

sportif direktörlüğe getirmekte gecikmedi. bağı olan herkes ağız birliği yapmış gibi aynı Önlerinde hayli uzun bir yol bulunuyor. 
Yönetim kurulunda bir taraftar temsilcisi şeyi söylüyor: “İlk hedefimiz tabii ki tekrar Buna rağmen, futbolu, sonuçtan bağımsız bulunmasına ve taraftarların topladığı yaklaşık (o profesyonel futbola dönebilmek ama önce seven bir taraftar grubuna sahip oldukları 
175 bin sterlinin de acil durum sigortası olarak sağlam temeller atıp bir daha bu duruma için şanslılar. Belki de bu sayede Orient 
kullanılmasına karar verildi. düşmemek adına önlem almalıyız.” Dünyanın (Express treni misali hedefe geç de olsa Takımlarını asla yalnız bırakmayan taraftarlar, (en eski futbol kulüplerinden biri olan Leyton varacaklar. Darısı benzer akıbete uğrayan Vanarama Ulusal Lig'de iç sahadaki ilk 5 Orient üç yıl gibi kısa bir sürede büyük bir Türk kulüplerinin başına... 
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FİL YUTMUŞ 


BOA YILANI 


e & bi zl 
YUSUF YAZICI 


Mr v5 


FUTBOLUN ASLINDA BİR 
HİKÂYE OYUNU OLDUĞUNU 
BİLMEYEN, GÜNÜ KONUŞMAK 
ADINA SAYILAR DENİZİNDE 
BOĞULUP, YILLAR SONRA 

O SAYILARIN HİÇBİR 

MANASI KALMADIĞINI FARK 
EDEMEYECEK KADAR OYUNA 
KARŞI DUYGULARINI YİTİRMİŞ İNSANLARIN ARASINDA 

BİR YILDIZ GİBİ PARLADI 
YUSUF YAZICI. MESSI HANGİ GEZEGENDEN GELİYORSA, 
YUSUF DA O GEZEGENE 
KOMŞU BİR YERLERDEN 
GELMİŞTİ; B 613 OLABİLİR 
MESELA... 


SERKAN AKKOYUN 


enüz altı yaşımdayken bir Dünya 
— Kupası seyrettim. Amerika'daki 

kupanın final maçına denk gelmiştim. 
Maçta neler olduğunu hatırlamıyorum. Ancak İtalya ile Brezilya arasındaki o meşhur penaltı çekişmesi hâlâ aklımda. Spiker son penaltıda Roberto Baggio'nun adını öyle bir söylemişti ki, unutmama imkân yok: “Roberto Baggio kaçırdı, Brezilya şampiyon!” 
O zamanlar penaltı vuruşları hakkında uzun uzun düşündüm ve mahalle maçlarından önce kendi kendime penaltı çekmeye başladım. Ne zaman bir büyük geçse onu durdurup, penaltı atışımı 


Büyük bir heyecanla katıldığı Trabzonspor seçmesinin 


atacakları dayaktan ve futbolu bırakıp derslerime çalışmam gerektiğinden bahsedip durdular. Ben de onların dediğini yaptım ve bir daha hiç penaltı çekmedim. 

Büyüyünce gazeteci oldum, hem de spor gazetecisi. Bu sayede birçok futbolcuyla tanıştım. Eminim içlerinde penaltı kaçıranlar da vardır. Ne zaman futbol dünyasından biriyle aynı masaya oturursam, “Roberto Baggio'nun penaltı kaçırdığı Dünya Kupası finali kaç kaç bitmişti?” diye sorar, onları ufak bir sınava sokarım ama her seferinde de aynı cevabı alırım: “Bilmiyorum...” 

Ben de onlara ne Amerika'daki Dünya Kupası'ndan ne Roberto Baggio'dan ne çocukluğumdan ne de inşaattan çaldığım tahta direklerden bahsederim. Futboldaki sistemlerden, futbolcuların kazandıkları paralardan, Ronaldo'nun yeni sevgilisinden, Fatih Terim'in Alaçatı”daki kavgasından, Arda Turan'ın Milli Takım'a alınmamasından konuşur, yüzlerindeki “futboldan anlayan biriyle oturuyor olmanın verdiği” mutluluk ifadesini izlerim. 

İşte Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'yı 

A Takım'da oynatmaya başladığı sezona kadar böyle geçti günlerim. Futbolun aslında bir hikâye oyunu olduğunu bilmeyen, günü konuşmak adına sayılar denizinde boğulup, yıllar geçince o sayıların hiçbir manası kalmadığını fark edemeyecek kadar oyuna karşı duygularını yitirmiş insanların arasında bir yıldız gibi parladı Yusuf Yazıcı. Messi hangi gezegenden geliyorsa, Yusuf da o gezegene komşu bir yerlerden gelmişti; 

B 613 olabilir mesela... 

Erdoğdu mahallesinin sokaklarında 

top oynayan bir çocuktan, Avrupalı 

futbol avcılarını peşine takan bir masal kahramanına dönüştü Yusuf. 
Babası, belki de benim tahtaları çaldığım inşaatta 


izletir ve ardından N A da çalışan bir asil bulduğunu 21. saniyesinde kenara i insafeiyci EV Selimi. alındığında hayatının ilk büyük hanimannesi Büyüklerse şokunu yaşadı. O, kendisine dualarıyla döşedi bana “Kalenin 2 bir koyun çizilmesini beklerken hayallerine metre üstünden kavuşmak için 


vurdun. Gol olmaz bu” diye cevap verirlerdi. Hâlbuki gol olsun diye şut çekmiyordum; 
Roberto Baggio gibi üstten auta atıyordum. 

Daha sonra büyüklerin çektiğim şutun 
Roberto Baggio penaltısı olduğunu anlamaları için inşaattan çaldığım üç tahta direkle kale yaptım. Artık şutlarımın, üst direğin üzerinden auta gittiği gayet net bir şekilde anlaşılıyordu. Şu büyüklere her şeyi açıklamak gerekiyor. Ancak onlar anlamak yerine, inşaatta çalışanların beni bulurlarsa 


kâğıtta gördüğü şey sadece bir sandıktı! Ama sonra anlaşıldı mesele; o kadar iyiydi ki Yusuf, 
takıma seçilmesi sadece 20 
saniye sürmüştü. Yani kâğıtta bir koyun vardı, sadece sandığın içine gizlenmişti! 


ilerlediği yolların taşlarını. Büyük bir heyecanla katıldığı 
Trabzonspor seçmesinin 

21. saniyesinde kenara alındığında hayatının ilk büyük şokunu yaşadı. O, kendisine bir koyun çizilmesini beklerken kâğıtta gördüğü şey sadece bir sandıktı! 
Ama sonra anlaşıldı mesele; o kadar iyiydi ki Yusuf, takıma seçilmesi sadece 20 saniye sürmüştü. Yani kâğıtta bir koyun vardı, sadece sandığın içine gizlenmişti! 

Onu önce Dünya Şampiyonu olan 

Erdoğdu Lisesi takımının kaptanı olarak 


Altyapıda oynarken Göksu Alhas'ın verdiği ama evdeki çöp torbasıyla karıştığı için atılan “kaliteli” kramponlarının arkasından nasıl ağladığını bir o, bir de omuzunda teselli bulduğu annesi bilir... O yüzden A Takım'a çıktığında yaptığı ilk iş, topladığı kramponları altyapıdaki futbolculara dağıtmak oldu. Her insanın bir haritası olmalı. Yusuf'un var. Çünkü haritalar sadece gidilecek yerleri bulmamıza yaramaz; nereden geldiğimizi de hatırlatır. 


tanıdık. O kadar basit ve yalın bir futbol oynamıştı ki turnuva boyunca, bizim gibi gösteriş meraklıları fark edemedi onu. 

Oysa Trabzonspor A Takımı'na yükselince, önemli zannettiğimiz işlerimizden kafamızı kaldırmak zorunda kaldık. Çünkü onun bir hikâyesi vardı 


ve o hikâye çok önemliydi. Yaz tatilini köyünün yaylasında çobanlık yaparak geçiren Yusuf, Semih Kaplanoğlu'nun meşhur üçlemesindeki tarifle gelişiyordu: Annesi ya da anneannesinin, süte kattığı bal ve yumurtayla beslenerek. Ecnebilerin dediği gibi; simple is the best...* 
Altyapıda oynarken su molalarını su içmek yerine yan sahada idman yapan A Takım'ı izlemekle geçiren Yusuf, “bir gün ben de orada olacağım” dedikten sadece birkaç yıl sonra oradaydı. Ama futbol dünyası ne yayla ne de Erdoğdu sokakları gibiydi. 
Profesyonel futbol dünyası, her yeri baobap ağacıyla çevrili olan Küçük Prens'in gezegeni gibiydi... 
Baobap, gövdesi 
50 metre genişliğe 
kadar uzanabilen ve metrelerce aşağıya kadar inen köklere sahip bir ağaç türüydü. Bulunduğu yerde hareket alanı bırakmayacak boyutlara ulaşabilse de baobabın 


Na, 


a, i gövdesi bir demir çubuğun bile ” e) -— zorlanmadan gireceği kadar inceydi. 
i i » l İşte futbol dünyası da dışarıdan 


e bakınca bu kadar heybetli görünen ancak kabuğu ince ve doğal olarak içi boş kişilerle doluydu. 

Oysa Yusuf farklıydı. 

Geldiği yeri ve buraya gelirken yaşadıklarını unutmayacak kadar iyi beslenmişti, hafızası kuvvetliydi yani. 


KÜÇÜK PRENS 


e — 


Li ENB 


Fanse, ANK 


Altyapıda oynarken Göksu Alhas'ın verdiği ama evdeki çöp torbasıyla karıştığı için atılan “kaliteli” kramponlarının arkasından nasıl ağladığını bir o, bir de omuzunda teselli bulduğu annesi bilir... O yüzden A Takım'a çıktığında yaptığı ilk iş, topladığı kramponları altyapıdaki futbolculara dağıtmak oldu. Her insanın bir haritası olmalı. Yusuf'un var. Çünkü haritalar sadece gidilecek yerleri bulmamıza yaramaz; nereden geldiğimizi de hatırlatır. 
Maçlarda taraftarının söylediği tezahüratlara eşlik eden Yusuf Yazıcı'nın yolu Erdoğdu'dan başladı, oradan Avni Aker'e uğradı ve şimdi de Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne geldi. Bu yolda bazen bir Kral çıktı karşısına, iki maçını bile izlemeden hüküm verdi hakkında. “Şu büyükler çok tuhaf” dedi, yoluna devam 

etti. Sonra bir narsistle karşılaştı. “Yıldız” diyorlardı ona. Parlamıyordu, etrafına ışık verdiği falan da yoktu ama demişlerdi 

bir kere. Hep övülmek istiyor, alkışlarla yaşıyordu. “Bu büyükler ne tuhaf” dedi Yusuf, devam etti. Kapısını çaldılar, ellerinde çantalarla; içleri para dolu. Tanımıyorlardı Yusuf'u daha. Böyle kandıracaklarını zannediyordu futbolun tüccarları. “Büyükler gerçekten çok tuhaf” diyen Yusuf, durmuyor, ilerliyordu. Bir zamanların ünlü yıldızının içler acısı halini görünce “tuhaf” demekle yetindi. 
Büyükler bazen çok tuhaf oluyor Yusuf, sen onlara aldırma. 

Zaten yaşam koçu ve psikoloğu bulunan Yusuf'un onlara pek aldırmadığı ortada. “Kendi en iyimden azını yapmamam gerekiyor” diyen bir futbolcu için aksi de düşünülemezdi. Laf aramızda, Yusuf'un bu cümlesini kurmayı bırakın duyunca anlamakta bile zorluk 


*En iyisi en basitidir. 
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KÜÇÜK PRENS 


Yolundan dönmen, hayallerinin peşinden 


koşmaman için heybelerinde ne varsa 


dökecekler. Sen fil yutmuş boa yılanı çizeceksin, onlar “e bu şapka” diyecekler. Bu bazen Mehmet Ekici sakatlanmamış olsaydı tüm sezon boyunca yedek kulübesinde kalacağın gerçeğiyle anlaşılacak, bazen de “ortada Türk futbolcu mu var ki oynatayım” diye sızlanan Milli Takım teknik direktörünün seni iki maçta da ilk 18'e almamasından... 


yaşayacak futbolcular var... Neyse ki Yusuf onlardan çok uzak bir yere ait. Dedim ya, belki de B 613. Ama daha yolu var. Yusuf henüz tilkiyle tanışmadı, gül bahçesine girmedi, 


coğrafyacı ve fener bekçisinden gereken dersleri almadı. 

O zaman ona bazı öğütler verelim, olur ya okur belki bu satırları... Sonuçta şu an için aynı gezegendeyiz... 
Yusuf kardeşim öncelikle şunu 

sakın aklından çıkarma; seni anlamayacaklardır. 
Yaptıklarını beğenmeyip, 

“boş ver” diyenler olacak. Yolundan dönmen, hayallerinin peşinden koşmaman için heybelerinde ne varsa dökecekler. 
Sen fil yutmuş boa yılanı çizeceksin, onlar “e bu şapka” diyecekler. 
Bu bazen Mehmet Ekici sakatlanmamış olsaydı tüm sezon boyunca yedek kulübesinde kalacağın gerçeğiyle anlaşılacak, bazen de “Ortada Türk futbolcu mu var ki oynatayım” diye sızlanan Milli Takım teknik direktörünün seni iki maçta da ilk 18'e almamasından... 
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Futbol dünyası çok büyük yetenekler gördü. Kimisi devleşti, kimisi kayboldu gitti. Ama sen kendi tilkini evcilleştireceksin. 
Yeteneklerinin kimseye benzemediğini görecek, özel olacaksın. O zaman kendi gülünü, binlerce gülün arasında bile olsa tanıyacaksın. Senin tilkin, senin ayak seslerini duyduğunda mutluluktan çıldıracak. Ama bunun için sabır ve disiplinle çalışacaksın. 


Kendine bir fener bekçisi bulacaksın Yusuf. 
Gece olunca feneri yakan, gündüz olunca söndüren bu bekçiyle dost olacağını zannedecek ama o gezegende günle gece 
arasındaki sürenin 1 
dakikaya indiğini fark edeceksin. Gözün yaşlı, dostundan ayrılmak zorunda kalacaksın belki fakat bir de ders alacaksın: 
Bir gün aşkların bittiğini, hatıraların kaldığını işte böyle öğreneceksin. 
Coğrafyacılar sadece dağları 

kayıt altına alırlar 
Yusuf kardeşim, çiçekleri değil. Çünkü dağlar yerinden oynamazlar. Oysa senin yeteneklerin çiçektir. Kendini koruması için sadece dört dikeni olan bir çiçek. “Gelip geçici” 
der bazı futbol ulemaları bu yetenekler için. 
Kayıt altına almazlar. Aldırma. Onlar genç yazarları da tanımadan, bilmeden, verdikleri emekleri, döktükleri terleri umursamadan hedef gösterip eleştirirler ya neyse... 

Peki, soralım onlara; çiçekler gelip geçici midir gerçekten? 


Gün gelecek bülbül olacaksın. Çünkü gül bahçesinde bulacaksın kendini. O zaman, “E ben hiç özel biri değilmişim” diyeceksin ama yanılıyor olacaksın! Bu senin kendi gülünün kıymetini anlaman ve aslında ne kadar özel olduğunu fark etmen için girdiğin bir sınav olacak. Futbol dünyası çok büyük yetenekler gördü. Kimisi devleşti, kimisi kayboldu gitti. 
Ama sen kendi tilkini evcilleştireceksin. 
Yeteneklerinin kimseye benzemediğini görecek, özel olacaksın. O zaman kendi gülünü, binlerce gülün arasında bile olsa tanıyacaksın. Senin tilkin, senin ayak seslerini duyduğunda mutluluktan çıldıracak. Ama bunun için sabır ve disiplinle çalışacaksın. 
Eğer çalışmazsan senin düşüşünü görmek isteyen çöl yılanlarını mutlu edersin. Unutma ki Küçük Prens dünyaya ilk geldiğinde onu bir çöl yılanı karşılamıştı. Bu her zaman böyledir; Âdem ve Havva'dan beri! O elmayı yeme Yusuf. Bu futbol dünyası öyle bir yer ki 

bir bahçede bin gül yetiştirir ama hâlâ aradığını bulamaz. Biraz güzel kokana yılanı gönderir, elma ikram eder. Sen zaten bu hikâyeyi biliyorsun. 

Futbol dünyasını büyükler yönetir Yusuf 

ve onlar biraz tuhaftır. Sen bu dünyanın Küçük Prensi'sin. Gezegeninde cam 

fanusla koruduğun bir çiçeğin var; 

müthiş yeteneklerin. 

Peki, sandıktaki koyun dışarı çıkınca, çiçeği yiyecek mi? Saint-Exupery'i kitabında sorunun cevabını yazmadı. Belki sen yarım kalan hikâyeyi tamamlarsın... 
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VAROLUŞ AMACINDA DAHİ CİDDİ EKSİKLER BULUNAN FFP, VAAT ETTİĞİ GELİŞMELERİN BİRÇOĞUNDA NET BİÇİMDE SINIFTA KALDI. BÜYÜK KULÜPLER ARTIK DAHA DA DEVASA BİR PARA HAVUZUNUN İÇİNDE YÜZÜP TARİHLERİNİN EN SAVURGAN DÖNEMİNİ ZARAR ETMEDEN YAŞARKEN, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ KULÜPLERİ ALTYAPI YATIRIMLARI YAPMAYA VE GELECEKLERİNİ DÜŞÜNMEYE TEŞVİK EDEN BİR ORTAM DA ASLA YOK. PEKİ FFP NEREDE YANLIŞ YAPTI? 


MUSTAFA AKKAYA 


inansal Fair Play (FFP) yıllar önce (— öürdeme geldiğinde tüm futbol 

kamuoyunda hafif tedirginlikle karışık bir teyakkuz hali söz konusu olmuştu. Edinilen ilk izlenimlere göre artık kulüpler orta vadede zarar edemeyeceği için ayağını mecburen yorganına göre uzatacak ve her istediği oyuncuya parayı basamayacaktı. Artık daha adaletli bir futbol dünyası bizi bekliyordu zira finansal yapılanmasına dikkat eden kulüpler, kendilerini yakalamaya çalışan kimi açgözlü rakiplerinin de gerektiğinde frene bastığını görecekti. Kısacası hâlihazırda yüksek gelir elde edebilen elit kulüpler harcamalarını kontrol altına alacak, büyümeye çalışan orta ve küçük ölçekli olanlar ise bol keseden harcamak yerine altyapı ve tesis yatırımları ile uzun vadeli büyüme peşinde koşacaktı. 
Doğrusu şu ki FFP'nin amacı hiçbir zaman büyük kulüpler ile diğerlerini finansal olarak eşit hale getirmek olmadı. Hatta bu yaptırımlar, küçük ve orta ölçekli kulüplerin büyüklerle rekabet etmesini kolaylaştırmadığı için daha ilk günden eleştiri de aldı. UEFA'nın resmi sitesinde yapılan açıklamada da buna değinildi ve orta ölçekli kulüplere geleceği düşünerek altyapı yatırımlarına yönelmeleri “tavsiye edildi”. Aynı mecrada “futbolun uzun vadede faydası için sorumlu harcama” anlayışının teşvik edildiğini de açıkladı UEFA. 
Zira o günlerde Leeds United, Portsmouth ve Glasgow Rangers gibi kulüpler finansal zorluklar sebebiyle iflas noktasına gelmişti. 
UEFA da bu gibi kulüplerin taraftarlarını yanlış yönetimlerden korumak adına FFP'yi hayata geçirdiğini savunuyordu. 
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Futbolu zengin patronlardan ve serbest piyasa mantığından korumaya çalışan Platini ve ekibi gayet kararlı görünüyordu. Dönemin başkanı Platini oyunu salt ticaretten kurtarmaktan bahsederken, Gianni 
Infantino da açgözlü harcamaları ve finansal çılgınlığı bitirmeye çabalayan 
FEP'nin futbolun kültürünü iyi yönde efeTelmsidolfelini! 
vurguluyordu. 
Bugünün UEFA 
Başkanı Aleksander 
Ceferin de o 

dönem FFP'yi büyük bir başarı olarak niteleyenler arasındaydı. 


KRAL ÇIPLAK 
Peki gerçekten öyle mi oldu? Bugün 

bir oyuncuya 222 
milyon avro verip transfer etmek ve hatta ondan birkaç hafta sonra başka bir yeteneğe 180 milyon avro harcayabilmek mümkün görünüyor. Gözünü kırpmadan iki futbolcuya 400 milyon avro sayabilen Katar sermayeli bu kulübün yıllık geliri, 2016 yılını içeren son Deloitte raporuna göre 520 milyon avro seviyesinde. Üstelik 

bu tutarın içindeki 305 milyon avroluk ticari gelirlerin ucu da ne tesadüftür ki Katar'a uzanıyor ve fazlasıyla şüphe çekmesine rağmen somut bir yaptırımla karşılaşmıyor. 
Artık kalburüstü bir oyuncuya verilen 

30 milyon avro pek sırıtmıyor. Çünkü 


Gözünü kırpmadan iki futbolcuya 400 milyon avro sayabilen Katar sermayeli 
bu kulübün yıllık geliri, 2016 
yılını içeren son Deloitte raporuna göre 520 milyon avro seviyesinde. Üstelik bu tutarın içindeki 3505 milyon avroluk ticari gelirlerin ucu da ne tesadüftür ki Katar'a uzanıyor ve fazlasıyla şüphe çekmesine rağmen somut bir yaptırımla karşılaşmıyor. 


piyasanın ekseni bu rakamı normal gösteriyor. Aynı şekilde geçen yıl Pogba'nın 
105 milyon avro ile kırdığı transfer 
rekorundan bu yaz bahsedilmiyor, zira bu rakam şimdiden listede dördüncü sıraya düştü bile! 
Platini FFP sayesinde futbolu serbest piyasa mantığından kurtaracaklarını söylemişti ama belli ki bir öngörü hatası yapmış! Üstelik ufak bir hata da değil. 
Nitekim bu paraları harcayan kulüpler zarar etmemeyi de başarıyor. 

Kısacası varoluş amacında dahi 

ciddi eksikler bulunan FFP, vaat ettiği gelişmelerin birçoğunda net biçimde sınıfta kaldı. 
Ne Platini'nin hayalindeki serbest piyasa mantığı ortadan kalktı ne de Infantino'nun yorumladığı gibi finansal çılgınlık son buldu. 
Tam tersi, tüm bunlar günden güne katlanarak futbol ekonomisini içinden çıkılması daha zor bir hale getirdi. Büyük kulüpler artık daha 

da devasa bir para havuzunun içinde yüzüp tarihlerinin en savurgan dönemini zarar etmeden yaşarken, küçük ve orta ölçekli kulüpleri altyapı yatırımları yapmaya ve geleceklerini düşünmeye teşvik eden bir ortam da asla yok. Peki FFP nerede 

yanlış yaptı? 


NE OLDU? 

UEFA, FFP yaptırımlarını belirlerken kulüplerin zarar etmemek adına daha 

az harcamasını ve böylece uçarcasına yükselen transfer bedeli ve maaş trendinin önüne geçmeyi hedeflemişti. Ancak kulüp gelirlerinin yerinde saymak yerine dramatik biçimde yükselerek bu yaptırımlara 

cevap verebileceğini hesap etmedi. Veya görmezden geldi. Nitekim 2015 yılına adım atar atmaz Premier Lig maçlarının televizyon yayın hakları, bir önceki anlaşmaya göre tam 
9671 artışla satıldı. İngiliz kulüplerinin zaten 
yıldız oyuncu yetiştirmediği bir ortamda onları Avrupa'nın diğer kulüplerinden hazır halde ithal etmeleri gerekiyordu. Doğası gereği yıldıza ihtiyaç duyan Premier Lig, zarar yazmaktan kaçıp bir yandan da ilgi çekiciliğini korumak adına pazarlık masasına eli kuvvetli 
olarak oturdu ve istediğini aldı. Tıpkı 1992 
yılındaki kuruluşunda olduğu gibi Premier Lig yine futbol ekonomisinin yönünü değiştirdi. 
2015 başındaki o anlaşmadan sonra Avrupa'da 
yeni yayın ihalesini bekleyen tüm büyük futbol ülkelerinin elbette ağzı sulandı. Nitekim futbola olan ilgi azalmak bir yana dursun, adım adım büyümeye devam ediyor ve deniz aşırı ülkelere de yayılıyordu. Hal böyleyken kulüplere ciddi meblağlar akıtan yayın kuruluşları, bu harcamaları benzer şekilde yüksek reklam bedelleri doğrultusunda sponsor firmalardan karşılayabiliyordu. 

Zira futbol ilgisinin hiç yerinde saymadığı bir ortamda bu firmalar, çemberin içinde kalabilmek adına artık kulüplere de daha yüksek bedellerle sponsor olabiliyordu. 
Özetle Premier Lig'in 9671'lik yayın geliri artışıyla işaret fişeğini patlattığı gidişat, Platini'nin gülünç bir açıklamayla engellemeye çalıştığı serbest piyasa mantığıyla kısa 

sürede diğer Avrupa ülkelerine de sıçradı 

ve ticari anlaşmaları beraberinde sürükledi. 
Bu gelişmeler, kâr edemeyen kulüplerin maliyetlerini kısması bir yana dursun, daha anlaşmalar yapıldığı anda ellerini ceplerinin daha da derinlerine sokmasına sebep oldu. 
Zira Infantino'nun FFP sayesinde önünü kesmek istediği o finansal çılgınlık, kulüp gelirlerinde ciddi bir artışın önünü açtı ve orta vadede kâr edebilen bir tabloyu UEFA'ya sunmayı kolaylaştırdı. Evet belki kulüpler artık daha az zarar yazıyor ancak ortada futbolun faydası için sorumlu harcama yok, serbest piyasa mantığı da ortadan kalkmadı (zaten kalkamazdı), altyapıya yatırım da teşvik edilmiyor. Tam tersine, oyun hiç olmadığı kadar ticarileşti ve hatta ucu belirsiz anlaşmalar işin içine girdi. Kısacası özellikle sermaye sahibi kulüpler FFP'nin etrafından dolanarak istediği gibi at koşturmaya devam edebildi. 


PSG VAKASI 

Peki, Paris Saint Germain zarar etmemeyi başararak iki oyuncuya nasıl 400 milyon avro verebildi? Sonuçta kulüp 2016, 2017 ve 
2018 ile biten sezonların toplamında sadece 
5 milyon avro zarar yazma hakkına sahip. 


Bonservis bedellerinin oyuncunun sözleşme süresine bölünerek her N yılın hesabına yazıldığını düşünürsek, 

5'er yıllık imzalar atan Neymar ve 

Mbappe'den her yıl için 80 milyon avro 

ek maliyet gelecek. Üstelik maaşlarına 

hiç değinmiyorum bile! Kapatılamaz N gibi görünen bu açıklar, aslında PSG'ye 

iki noktada ciddi fırsat yaratıyor. 

Öncelikle bu sayede Avrupa transfer Ni 

piyasasını dramatik olarak yükseltmiş > N oldu Fransız ekibi. Jose Mourinho'nun deyimi ile Neymar transferi öncesi Lukaku'nun değeri tam da United'ın ödediği üzere 85 milyon avro iken, sonrasında kabaca 150 milyon avroya yükseldi. Yani PSG'nin kadrosundaki diğer yıldızların değeri de başka hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan artmış oldu! Bu yaz 
Matuidi, Aurier 

ve Jean-Kevin 
Augustin'in satışından bile toplam 60 milyon avro elde eden 

PSG, yenilenmiş piyasa ortamında 

Di Maria, Lucas 
Moura ve Pastore gibi as kadroda düşünülmeyen üç isimden pekala 

150 milyon avro 
kazanabilir. 

Değeri iyice artmış bir piyasada dahi 
400 milyon avroluk 
açığı sadece oyuncu satarak kapatmak akıl kârı değil. Sonuçta Avrupa'nın zirvesini hedefleyen bir takımın kadro derinliğine ihtiyacı olacak. İşte bu noktada “şirket değeri” artan PSG, daha yüksek tutarlı ticari anlaşmalara imza atabilecek. Öte yandan kulübün sponsorluk gelirlerinin ciddi bir kısmı, başkan El Khelaifi'nin ülkesi olan Katar'dan geliyor. Bu da PSG'nin gerçekten 

o meblağları hak edecek büyüklükte bir kulüp olup olmadığı sorusunu ve ticari hile olasılığını doğuruyor. Nitekim yine son 
yayımlanan Deloitte raporunda PSG, 2016 
yılına dair 305 milyon avroluk ticari gelirleri ile 364 milyonluk Manchester United ve 

343 milyonluk Bayern'in ardından 3. sırada. 
Yani Real Madrid ve Barcelona'dan daha fazla! UEFA bu sisli ortama dair soruşturma açmış olsa da kulübün potansiyeli öne sürülerek sonuçsuz kalmıştı. Tüm bunlar doğrultusunda PSG, yeni finansal takvimde toplam gelirlerinde 920-9640 arasında bir artış beklediğini açıkladı! Yani 520 milyon avroluk ciro, 150 milyonluk tahmini bir artışla 

700 milyon avro sınırlarını zorlayacak. İşte 
şimdi Neymar ve Mbappe'ye verilen paralar gerçekçi geldi mi? 


Finansal Fair Play ilk gündeme > i 


Avrupa transfer piyasasını dramatik olarak yükseltmiş oldu Fransız ekibi. 

Jose Mourinho'nun deyimi ile Neymar transferi öncesi Lukaku'nun değeri tam 

da United'ın ödediği üzere 85 milyon avro iken, sonrasında kabaca 150 milyon avroya yükseldi. Yani PSG'nin kadrosundaki diğer yıldızların değeri de başka hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan artmış oldu! 


Platini ve Infantino'ya “Bir gün bir kulüp iki oyuncuya 400 milyon avro verebilir mi?” 
diye sorsalar muhtemelen “İşte bu deliliği engellemeye çalışıyoruz” derlerdi! Hayır, engelleyemediler. Avrupa futbolunu daha da ticarileştiren, büyük kulüplerin savurganlığını artırıp bunu sadece kârlı ve fakat kirli bir düzene sokabilen, altyapıya yatırımı zerre özendirmeyen FFP tam anlamıyla sınıfta kaldı. 
Yepyeni, tutarlı, faydacı ve çok daha âdil bir düzenleme gelmedikçe 400 milyon avronun iki değil tek bir oyuncuya verileceği günler o kadar da uzak olmayabilir. 


ÇÖKÜŞ 


ÇOCUK SOLUK SOLUĞA DIŞ 
KAPIYI KAPATARAK EVE 
GİRDİ. “BABA YETİŞTİM Mİ 
MAÇA?” BABA OĞLUNUN 
BAŞINI OKŞADI. “HANIM, 
AYNI BABASI OLACAK BU 
ÇOCUK. KAÇIRMIYOR DÜNYA 
KUPASI'NIN AÇILIŞINI...” 


MERT EREZ 


okağın rabarba korosu mahalleyi 
S inletirken baba mahallenin çocuklarına 

sol bacağı gibi aksak bir küfür savurdu. 
“Hay sizin sülalenizi... Maç izlettirmiyorsunuz adama.” Televizyonun sesini biraz daha açtı. 
Otuz yedi ekranda sahaya çıkan Fransa ve Senegal'in kadrolarını okudu içinden. Anne perdeyi araladı. Hanımeli Apartmanı'nın ikinci katındaki kiralık yazısını sökmüşlerdi. 
Yeni kiracılar bugün yarın gelirdi. Allah vere de iyi birileri çıksınlardı. Sonuçta yüz yüze bakacaklardı. Pencereden bakarken oğlunun kapıdan girdiğini gördü. Çocuk soluk soluğa dış kapıyı kapatarak eve girdi. “Baba yetiştim mi maça?” Baba oğlunun başını okşadı. “Hanım, aynı babası olacak bu çocuk. 
Kaçırmıyor Dünya Kupası'nın açılışını...” Çocuk televizyona dikkat kesildi. Anne pencereden dönüp çocuğa keskin bir bakış attı. Çocuk parmak uçlarını halının desenlerinde gezdirirken, bir an kıpkırmızı kesiliverdi. 
“Türkiye'nin maçları hariç bir daha okulu kırmak yok” dedi saçlarına aklar düşmeye başlamış anlayışlı kadın. Annelerin neden her şeyden haberi oluyor diye düşündü çocuk. Bu sırada maçın ilk düdüğü çaldı. 
Baba oğul maç seyrederken kadın kendini mutfağa kapadı. Fransa ilk şutunu çekti açılış maçının. “Ne diyorsun futbol okulu işine baba? Arkadaşlarımın hepsi gidecekmiş. 
Yazdıralım mı beni de?” Adam bir elini sol ayağının üzerine koydu. “Sen önce derslerine bak oğlum. Okumak iyidir. Koşma top peşinde.” Babasının sol dizini henüz genç bir futbolcuyken sakatladığını ve bu yüzden hâlâ aksadığını biliyordu. Üstelemedi. Senegal o an net bir gol kaçırınca baba içten bir nida ile unuttu sol bacağının hazin öyküsünü. Futbol insana gerçekten her şeyi unutturuyordu. 
Sokağı geçip evin penceresinden odaya dolan bir gürültü spikerin heyecanlı sesine karıştı. 
Bir kamyonet inleye inleye park etti sokağın karşısındaki Hanımeli Apartmanı önüne. 
Oğlan sesi duyunca, bir kulağı maçta, kalktı yerinden. Perdeyi aralarken Fransa net bir gol kaçırdı. O da dönüverdi televizyona yeniden. 
Maç biraz sakinleyince pencereden dışarıya uzattı ince bedenini. “Yeni kiracılar gelmiş baba. Dayımlar vermiş evi” dedi. “Anana söyle. Benim dayınla işim olmaz.” Oğlan pencereden uzattı kafasını. Yapılı, yanık 


tenli iki adam indi kamyonetten. Kamyonetin kasasını açtılar. Birkaç parça koltuk, bir iki kolilenmiş eşya gözüktü içinden. Sonra bir taksi yanaştı kamyonete doğru. Apartmanın birkaç metre ötesinde durdu. Önce bir adam sonra bir kadın ve genç bir kız indi taksinin içinden. Oğlan kaldı öylece pencerede. 

Çivi saplanmış gibi oldu göğsüne, nefesi kesildi. Düşmemek için diğer elini de 

koydu pencerenin kenarına. İyice uzandı kafası Hanımeli'ne doğru. Taksi gitti. Adam 

ve kadın bir şeyler konuştu kamyonetten 

inen adamlarla. Kız uzun elbisesinin eteğini düzeltti çekinerek. Birkaç saniyeliğine açılmıştı bacakları. Oğlan kıpkırmızı, kalıverdi pencerede. Kalbinin sesini bütün mahalleye duyurmaktan korktu. Kız apartmana doğru yürürken, çekildi pencere kenarından. 

Ne olduğunu anlamadı. Az önce maç 

izlemek için soluk soluğa eve koşan 

çocuk unutuvermişti Dünya Kupası'nı. 
Nefesini düzeltmeye çalıştı temiz havanın 

da yardımıyla. Ömründe böyle bir hissin varlığından haberi olmamıştı. Zaten ömür dediği de on yıl süren kısa bir göz açıp kapamasından ibaretti henüz. Kapadı pencereyi. Aklı Hanımeli Apartmanı'nda kaldı. 
“Apartmanda da Piç Hasan oturuyor, Allah vere de görmesin kızı. Ağzının suyu akar kız gördü mü” dedi kendi kendine. Perdeyi çekerken, spiker sesinin yüksekliğini her bir kelimede daha da artırarak yüksek perdeden böldü oğlanın düşüncelerini. “Goo000o0l.” Oğlan golü fark etmedi bile. Aklı yediği golde kalmıştı. “Papa Diop'un golü ile Senegal 1-0 önde” diyordu spiker ses tellerini zorlayarak. 
“Oğlum napıyorsun pencerenin önünde? 
Maçı seyretsene. Kaçırdın tarihi golü” diye 
uyarınca babası anca öyle fark etti 2002 
Dünya Kupası'nda ilk golün atıldığını. 

Gitti oturdu televizyonun karşısına. Fransa yeniden yaptı santrayı. Maça daldı baba oğul bir müddet. Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldığında anne öğle yemeğini başlatacak yemekleri odaya taşıdı. “Dayımların daireye yeni kiracılar geldi” dedi oğlan hemen, gözleri parladı. “Sökmüşlerdi ilanı. Bugün geldiler demek ki, Kaç kişilerdi?” diyerek pencereye gitti anne. Kapının önünde kamyoneti 

gördü. Hâlâ taşınan birkaç eşya vardı. Kadın çok durmadı pencerede. Oğlan sorusunu yanıtlarken kadın yemek masasına geri döndü. 
“Bir karı koca, bir de... Kızları vardı. Benim yaşlarımda.” Baba yerinden kalktı. Sol bacağının üzerine yük vermemek için tutundu koltuğun bir köşesine. Masanın televizyonu gören sandalyesine oturdu. “Şimdi anladım maçı neden izlemediğini” dedi yemeğinden bir kaşık almak için hazırlanırken. Yine kızardı oğlan. Alelacele birkaç lokma tıkıverdi ağzına. Konuşmak istemedi. Konuşursa saçmalayacağını biliyordu. Sustu herkes. 
Anne bir ara kıkırdayıverdi oğlanın haline. 
Baba devre arasında TRT'yi yokladı göz ucuyla. Daha vardı ikinci yarıya. Oğlan maçı beklerken dayanamadı bozdu sessizliği. “Aşağı 


“Papa Diop'un golü ile Senegal 
1-0 önde” diyordu spiker ses tellerini zorlayarak. “Oğlum napıyorsun pencerenin önünde? 
Maçı seyretsene. Kaçırdın tarihi golü” diye uyarınca babası anca öyle fark etti 2002 Dünya Kupası'nda ilk golün atıldığını. 


mahallenin çocukları saçlarını Ronaldo gibi kestirmişler. Hepsi birden. Bizim mahalledekiler de Ümit Davala gibi yapalım diyorlar. Kavga etmişler aralarında. Takım kuracaklarmış. 

Maçı kim kazanırsa onların istediği olacakmış.” 
Anne oğlunun boş tabağını tazelerken 

kanun hükmündeki bakışlarından birini 

bıraktı masanın ortasına. “Ben istemem öyle zibidi işler. Sen girme sakın iddiaya.” Çocuk eliyle tuttu saçlarını. Uzun ve ince saç telleri arasında gezdirdi ellerini. “Yok zaten iki 

takım da beni almak istiyor. Ama ben daha kararımı vermedim. Kim daha çok cips teklif ederse...” Baba yemeğinin üzerine bir sigara yaktı masada. Külllüğü çekti önüne. TRT'de sonraki günlerin maç programı dönüyordu. 
“Boş ver cipsi falan. En iyisisin sen mahallenin. 
A! hepsinden birer lira. Anca böyle oynarım de.” Oğlanın aklına yattı bu fikir ama anne 

taş koydu önüne fikrin. “Siz iyice delirdiniz baba oğul. Oğlan sokakta dilenci gibi para mı toplayacak herkesten.” Baba güldü geçti bu çıkışa. Oğlanın aklı “Acaba mahalle maçını o kız da izleyecek mi?” sorusu ile meşguldü o sıra. Dinlememişti hiçbirini. Sonuçta artık kız da bu mahallenin çocuğu idi. Belki maçta gol atarsa etkileyebilirdi onu. Annesine “E/ine sağlık” dedi. Masadan kalktı. Pencerenin yanından geçerken gözü bir anlığına Hanımeli Apartmanı'nın ikinci katına ilişti. 


2002 


Kara kuru bir adam geçti perdesiz camın önünden. Eşyaları bıraktı odaya. Terini silip geri gitti. O an televizyondan ikinci yarının başladığını işaret eden düdük sesi yükseldi. 
Baba oğul geçti yine televizyonun karşısına. 
“Fransa böyle oynarsa kaybeder bu maçı” dedi ve gülerek karnını ovaladı baba. Yemek fazla gelmişti anlaşılan. Oğlan ayaklarını uzattı televizyona karşı. Hangi saç şeklinin onu daha yakışıklı göstereceğini düşündü. 

İki saç da birbirinden çirkin geldi gözüne ama kızın onu seyredebilmesi için iki saçtan birini tercih etmeli ve takımlardan birini seçmeliydi. Duvardaki saate baktı. Okulun çıkış saati gelmişti. Eğer okuldan kaçmasaydı ikinci yarının sonlarına anca yetişecek daha da önemlisi kızı mahalleye geldiği o ilk anda göremeyecekti. İlk görüşte aşk mahalle aşklarının tabiatında vardı. Babanın gönlü yavaş yavaş Senegal'e doğru kaymaya başlarken Fransa bir gol daha kaçırdı. Anne mutfaktan seslendiğinde çocuk odadaki yemek masasının Üzerinde kalmış tencereyi mutfağa taşımak için yerinden kalktı. O odaya dönerken Fransa'nın atakları karşısında Senegal kapandıkça kapanıyordu. Maç böyle biterse Dünya Kupası büyük bir sürpriz ile başlayacaktı. Maç öyle bitti. Dünya Kupası sürprizle başladı. Son Dünya Kupası'nın kazananı bu turnuvaya mağlup girdi. Hep güçlüler kazanacak değildi ya. Baba da alışkındı mağlubiyetlere. Şaşırmadı. Bacağının ağrıdığını fark etti. Kendi mağlubiyetini hatırladı. Oğlanın aklı kızdaydı. O an pencereden bakmasa, bir çift göze mağlup olmanın ne demek olduğunu bilmeyen bir çocuk olarak maçı izliyor olacaktı hâlâ. Sesini çıkarmadı. Kanalı değiştirdiler. Hangi kanalı seyredeceklerine henüz karar verememişken bir ses geldi pencereden. Oğlan koştu pencereye. Aşağıda bekliyordu onun kadar bir oğlan. Önlüğünün önünü açmış, sıcaktan kızarmış yanakları ve meraklı gözleriyle sordu tüm mahallenin duyacağı bir bağırma ile. “Kaç kaç bitti maç?” “Fransa yenildi” “Ya dalga geçme oğlum.” “Valla yenildi lan.” “Neyse. Ben Murat'lara gidiyorum. 
Sen de gel birazdan.” Oğlan gitti yoluna. 
Kapandı pencerenin perdesi. “Baba ben Murat'lara gidebilir miyim? Eve gelince yaparım ödevimi.” Baba baktı göz ucuyla. 
“Şuradan benim ağrı kesiciyi ver de öyle git” dedi. Oğlan “Çok ağrıyor mu?” diye sordu. Her zaman çok ağrırdı. Verdi ilacı babasına. Annesine çaktırmadan çıktı evden. 
Baba içti ilacını, kanalları değiştirmeye devam etti. Anne kapının sesini duyunca çıkıverdi. 
“Gene gitti di mi derslerini halletmeden?” 
Baba bacağını ovalarken kapadı televizyonu. 
Anne, olan olmuş dedi. Uzatmadı. “İçtin mi ilacını?” Baba başıyla onayladı. “Çay koydum. 
Demlensin de içelim” dedi. Mutfağa gitti. Baba kapadı gözlerini. Bir sonraki maç başlayana kadar uyumak istiyordu. Kadın mutfakta 

çay demlerken o bacağının ağrısını düşünüp uyuyakaldı. 
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VIALLI 


GIANLUCA 
VIALLI VE 
FUTBOLUN 
PASAPORT 
MESELESİ 


ourinho'nun topu 8 kez üst üste 
M saydıramadığı halde hoca oluşunun 

aynı cümle içinde kullanıldığı eylül ayının son günlerinden umut dolu ekim ayına merhaba! Yeni açılan sezonla futbol oyunu bize zirveler vaat etsin diye beklerken kendimizi yerli-yabancı tartışmasının içinde bulduk! Dibe vurduk diyorum ben buna. 
Bir sınırlama taraftarı değilim. Ya da sınır koyulsun dayatmacılarından asla olmam. 
Ne var ki dibe vuruşu zamanlamayla açıklayabiliyorum. Haziranda niye başlamadık konuşmaya? Tam bir sezon başlıyor ve biz keyfini sürecekken içeriğine saldırmaya başlıyoruz. Bizim için önemli olan oyunun coşku ve tutkuyla oynanması mı yoksa takımımızın mutlak puan üstünlüğü sağlaması mı? Her ikisi de olabilir diyorsanız neden zafere giden yolu yürüyeceğimiz insanların pasaportları konu ediliyor. 
Bu tartışmaların arasında sık uğradığım kitabevlerinden birinde “Futbol Taktikleri Tarihi” isimli kitabın Türkçe versiyonuyla karşılaşınca heyecan yaptım. Alıp hemen evdeki okuma koltuğuma kuruldum. On sayfa sonra zihnimde ışıklar yanmaya başladı. 
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Aslında her şey belli bir mantıkla tarih sırasına koyulmuş, oyunun kahramanlarından alıntılarla güçlendirilmiş bir akış içinde anlatılıyor. Lakin üzerinden bilgi ve görgü üretmem için uzun bir okuma dönemine ihtiyacım var. Birden 

bire aklıma kütüphaneme tesadüfen eklenen özel bir kitap geldi. İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Gianluca 
Vialli'nin 11 sene önce 3 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkardığı “The Italian Job” 
isimli eser uzun süredir ilgimi bekliyordu. Vialli çalışmasını Jose Mourinho, 
Sir Alex Ferguson, 

Arsene Wenger, Sven 

Goran Eriksson, Marcello 
Lippi ve Fabio Capello 

gibi futbol adamlarıyla yaptığı röportajlarla süslemiş. İtalyan ve İngiliz futbollarının neredeyse 

tüm yönleriyle kıyaslandığı kitabın tamamını okuyup bir dergi makalesi 

haline getirmem kolay olmayacaktı. Ben günümüz 
Türkiye tartışmalarına 

yeni bir katkı nasıl sağlayabilirim diye 


EAA Aİ 


düşünerek bazı bölümlerin altını çizdim. 

Öyle ya, İngiliz ligi tüm popülaritesiyle kendisinden bahsettirirken, İtalya ligi 

yeni bir çehreye bürünüyordu. İtalya son birkaç senedir bol gollü, çekişmeli, sürprizli maçlarla dikkat çekmeye başladı. İngiliz futbolu paranın sınırları zorlayıp yıldızları ayağına getirmesiyle başkalaşıyordu. Peki bundan 10-15 yıl önce 
İtalyan ligi yavaş yavaş popülaritesini yitirip 
Premier Lig uçuşa geçerken aslında ne olmuştu? Vialli bunu anlatmış olabilir miydi? 
Conte'nin Juventus'u yeniden yarattığı, ardından 
Chelsea ile kükrediği yılların, Vialli'nin Juventus futbolcusuyken Chelsea'ye transfer olup sonra teknik adamlığa yükselmesiyle paralel bir kurgusu olabilir miydi? Premier Lig'de takım çalıştıran ilk İtalyan, üç yıl boyunca yakın dostu 
İngiliz gazeteci Gabriele 
Marcotti ile fark yaratan bir iş ortaya çıkarmış 


THE 


VIALLI 


Sir Alex Ferguson “Gecekonduların 


olduğu bir bölgede yaşardık. 
Kadınların genellikle çamaşırlarını astıkları 2 direğin arasından attığımız her şut gol sayılırdı. 20 metre ileride bulunan dükkanların bodrum katlarını soyunma odası olarak kullanırdık” diyor. Marcelo Lippi ise mayısın başından eylülün sonuna kadar doğup büyüdüğü Toskana'nın Viaregğgio sahillerinde futbol oynuyordu. 


olmalıydı. Hayal kırıklığına uğramadım. 
Gerçekten popüler futbolun bugününü iyi anlamak için öncelikle okunması gereken kitaplardan biriyle karşılaşmıştım. Conte'ye bu yolu açan Vialli miydi? Ya da İngiltere yabancı futbolcu cennetine dönerken aslında başka bir zenginlik mi giriyordu içeriye? 

Vialli aslında her şeyi bu paragrafla özetlemiş: “Futbol üzerinde çok fazla konuşuyoruz. 
Hepimiz! Oyuncular, hocalar, medya ve taraftarlar. 24 saat spor yayın yapan TV kanallarımız var, radyolarımız, günlük spor gazetelerimiz ve spor barlarımız var. Bu kadar çok konuşuyor olmamızın sebebi bu kadar geniş ve renkli olması elbet. Kim kazanır kim kaybeder, nedeni nedir, hangi takım ya da oyuncu daha iyi, faul müydü değil miydi, bizi nasıl hissettiriyor... Bunların hepsi harika! Fakat genellikle altında yatan yalanları, palavraları görmüyoruz. Neden futbolu istediğimiz gibi görüyoruz? Neden bazı yerlerde belli tipte futbolcu yetişiyor? Neden bazı taraftarlar belli tipte futbolcuyu kendilerine daha yakın görüyorlar? Neden bazı ülkeler aynı tipte oyun şemaları kullanmayı tercih ediyorlar? 
Eğer hepimiz aynı noktada başlıyorsak, aynı spekitrumdan”* geçip farklı renklere nasıl ayrılıyoruz? Tabi ki tek başıma tüm dünyayı araştırmak gibi bir şansım yok. Ancak ben 

2 yeri anlatabilirim. Doğduğum, geliştiğim 
İtalya'yı ve sonrasında kariyerime devam ettiğim, yönettiğim, evlendiğim ve aileye karıştığım İngiltere'yi. Yani en iyi bildiğim 

2 yeri anlatabilirim. Futbol yaşanan ve 
yaşayan bir şeydir. Kendi içindeki tutarlılığı değiştirilemez ancak radikal bir şekilde hareket eder, değişir, gelişir. Son dönem değişimleri küreselleşme ve modern hayatın dayattıklarıyla olmuştur. Ulusal ve coğrafi 


kimlikleri aşındıran kitlesel kültürdür.” 

Vialli 10 sene önce küreselleşmenin bugün içinde bulunduğumuz iklimi yaratacağını öngörmüş. Futbolu bir canlı organizmaya benzetmiş. Büyüme ve değişim kaçınılmaz demiş. En iyi olmak için kimliğinizin hızla melezleşeceği ilişkilere gebe olduğunu satırlara dizivermiş: “Bir çocuğun futbola başlangıcını gören herkes o küçük bacağın uzayıp topa vuruş anını ve topun yuvarlanma büyüsünü bilir, hisseder. Klişe olduğunu biliyorum ancak çocuk ile topun buluşma 

anı herkes için aynıdır. İtalyan çocuk için de İngiliz çocuk için de Venezuelalı çocuktan farklı değildir. Bir düşünün, dünya işin içine girdiğinde futbolun yolları ne kadar değişebilir. 
Benim gibi hayatının tamamını kaplayacak birinde futbolun ilk anlarını düşünün, başlangıçları ne kadar farkı olabilir ki? Aileyle arkadaşlarla ve hatta ikizinle oynarken olabilecek farklılıklardan bahsediyorum. 
İklim, kültür, sosyal sınıf, ekonomik şartlar hepsinin etkisi farklıdır. Bu saydıklarım futbol dünyasını değiştirir. Ancak kötü şeyler değillerdir. Aksine bunlar futbolu zenginleştirir. Bu farklar olmasaydı İtalyan futbolu, İngiliz futbolu veya Brezilya futbolu diye bir şey olmazdı. Bütün bu terimlerin anlamlarına karşı hislerimiz var. Futbolun farklı ülkelerde birbirinden farklı olduğunu biliyoruz, bununla ilgili bir sürü fikrimiz var. 
Alman futbolu disiplini temsil eder, İtalyan futbolu savunmayı. İngiliz futbolu direkttir, Brezilya futbolu saf yeteneklerden oluşur. 
Ancak bana bu kıstaslar hep eksik gelmiştir. 
Çünkü hızla değişen şeyleri bu kadar kısa yoldan anlatmak uygun gelmiyor. Biraz daha derine inmek istiyorum. Yapabildiğim en iyi şekilde bütün bu şeylerin ne olduğunu ve nasıl 


*Işığın prizmadan geçerken yedi renge ayrılmasından meydana gelen renkli şerit 


geliştiğini anlamak istiyorum. Nasıl, ne zaman ve ne şekilde bütün bu değişikliklerin geliştiğini kavramak istiyorum. Nereden geldiğimizi, nasıl geliştiğimizi ve nereye gideceğimizi anlamak istiyorum. Ve belki de bazı efsaneleri yıkmak, bazılarını çözümlemek ve bazen de farklı iki 
yol sunmak istiyorum... $imdi 5 kıtadan, 5 
farklı ülkeden 10 yaşlarında 5 çocuğu aynı odaya koyduğunuzu düşünün. Bu çocuklar ne konuşacak? Yardım almadan nasıl anlaşacak? 
Ortak noktaları ne olabilir? Şimdi koşulları değiştirin. Muhtemelen konuşacakları çok fazla şey olurdu. Muhtemelen konsol oyunu oynuyorlar, TW'de aynı filmleri izliyorlar, 

ya da radyoda veya müzik çalarlarında 

aynı müzikleri dinliyorlardır. Aynı fast food restoranından benzer yemekleri yiyorlardır. 
(Gerçi İtalyan anneler fast food'a çok karşı!) 
Ve eminim hepsi David Beckham'ı tanıyor, biliyordur. 10 yaşındaki halimi düşünüyorum kendi akranlarımla ne konuştuğumu... 
Bugünkü çocuklardan çok farklıydı konuştuklarımız. Biraz film, müzik konuları benzerdi, ortak kültürlerimiz daha küçüktü. 
İlk maçlarımızı arkadaşlarımızla yollarda, avlularda, bahçelerde organize olmamış 

halde oynardık (kuralsız). Pele'nin Bauru favelalarında topuyla yaptığı hareketler muhtemelen doğrudur. Her profesyonel futbolcunun kendine âit bir hikâyesi vardır. 

Sir Alex Ferguson “Gecekonduların olduğu 

bir bölgede yaşardık. Kadınların genellikle çamaşırlarını astıkları 2 direğin arasından attığımız her şut gol sayılırdı. 20 metre ileride bulunan dükkanların bodrum katlarını soyunma odası olarak kullanırdık” diyor. Marcelo Lippi ise mayısın başından eylülün sonuna kadar doğup büyüdüğü Toskana'nın Viareggio sahillerinde 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futbol oynuyordu. “Havalar soğuduğundaysa ormana gider çamların arasında oynardık. Bazı ağaçlar kale direği olur bazıları ise geçmemiz gereken rakipler. Bazen ayakkabılarımızla oynardık bazense yalınayak. Biz futbolu orada öğrendik. Bazıları gibi okullarda değil” diye anlatıyor başlangıç hikayesini... Ray Wilkins'in de anıları benzer; “Her gün okulun ardından aynı yerde buluşurduk, evimizin karşısındaki parkta. Tatil olduğu zamanlarda ise her 


koydukları zenginlikte geçmişin deneyimleri ve görgüsü var. Vialli bire bir konuştuğu 

ünlü futbol karakterlerinden aldıklarını çözüme yönelik ipuçları olarak tartmış ve ortaya koymuş. Kendine çıkarımlar yaparak ilerlemiş... “Benim hikayemde ise sadece dekor farklı, evimizin arkasında bulunan bahçede oynardık. Bence çocukluğunuzda oynadığınız yer hangi tip bir futbolcu olacağınıza karar veriyor. Bizim bahçemiz dikdörtgendi, kısa 


sabah 9'da bir araya kenarlarda garajın gelirdik. Kimsenin kapısı ve bahçenin 

eç kaldığını > 4» Mİ sonu yer alırken m Iyi bir futbol takımı için Italyan va lm Hava kararınca gibi savunacak, Alman gibi Yani uzunluktan herkes evine giderdi, disiplinli topun kıymetini bilen, çok genişliğe sahip biz kardeşimle Brezilyalı gibi yaratıcı, Portekizli olan bir yerde evin koridorunda gibi hırslı, Afrikalı gibi güçlü ve oynuyorduk. Ben her Game geye atletik kahramanlara ihtiyacınız O 77727 forvettim, ederdik. Koridorun kendimi tüm hücum bir ucundaki sokak var. Evrensel oyunu yerel hattı boyunca kapısı bir kale diğer deneyimlerin evriminden çıkan topla buluşma ucundaki mutfak en iyi örneklerle oynayabilirsiniz. o zorunluluğunda kapısı ise rakip Yani ya bancıyı sınırlarsanız hissederdim. Her beke li aslında ülkenizin sınırlarını da dış O 24/ustuğumda da evde oynadığımız z ai : topu ceza sahasına futbolda top yerine gelişmelere, oyunun büyümesine yolluyordum. 
balon kullanırdık. kapatıyorsunuz demektir! Sanırım Böylece geniş alanda Annem diğerine Türkiye'nin sorunu da burada çok koşmak zorunda asla izin vermezdi.” başlıyor. kalan, geniş alanda Sven Goran Eriksson, oynayan forvet Lippi ya da Sir Alex'e haline dönüştüm. 
benzer bir çocukluk Bahçemiz geniş ama 


geçirmemiş İsveç'te. 'Biz karların eriyip yumuşamasını beklerdik. Kar gider 

gitmez yaptığımız sadece futbol oynamak olurdu' diyor.” 

Mutlaka hepsinin yarattığı başarı ve ortaya 


hareket derinliği olmayan dar bir alan olsaydı 

Romario gibi hedef santrafor olur, topla 

buluşur buluşmaz kaleye doğru 

dikine oynardım.” 

Vialli'nin tanıtıldığı sayfalara baktığınızda çok 

yönlü bir forvet olduğunu okuyorsunuz. 

Hücum bölgesinde bir taç çizgisinden 

diğerine uzun bir hat boyunca her 

yerde oynamış. Kanatlardan top taşımış, ortalar yapmış, tamamlayıcı ikinci forvet oynamış. Şutları güçlüymüş. “Yazları ise 

Cremona'ya yazlığımıza giderdik. Orası 

bol çayırların olduğu bir yerdi. Bu oyun 

seklimi tamamen değiştiren bir etkiydi. 

Ancak evimizin bahçesinin zemini sertti, 

bu da ayaklarımın üzerinde sağlam 

olmamı gerektiriyordu ki düşmek pek keyifli olmayacaktı. Bahçenin dışındaysa saatlerce kafa pasları çalışır, topuk hareketleri/vuruşları dener, umulmayan 

zor pozisyonları denerdik. Zemin o 

kadar yumuşaktı ki düşseniz bile 

acımıyordu. Basit gelecek ama tesadüf olmadığına eminim, hava kabiliyetimin buradan geldiğini biliyorum.” 

Yine Vialli'yi anlatan sayfalarda ayakta kalma kapasitesinin yüksekliğinden, iki ayağını ve kafasını kullanma becerisinden bahsediliyor. 

Çevresel faktörler çocukların teknik 


temellerini kontrol edip geleceklerini geliştirmeleri açısından çok önemlidir. 

Paolo Di Canio, Roma'da şehrin içinde kiralık bir dairede büyümüş. “Çamaşır asılan dar sokakları olan, zeminin çimento çakıl ve kaldırımların çatlak olduğu, kenarlarından suların aktığı bir yerdi. Düştüğünüzde kesinlikle kafanız yarılırdı. O sebeple topu hızlıca kontrol etmek zorundaydınız yoksa kontrolü kaybederdiniz.” 

Vialli çevresel faktörlerin, birlikte oyun kurguladığınız arkadaşlarınızın, ortak hayallerinizin, zorlayan her hayat koşulunun sizi bir şekilde eğittiğini, farklılaştırdığını anlatıyor. Özetle İngiliz, İtalyan, Brezilyalı ya da Türk ne olursa olsun mutlaka bir ekolün içinden geliyor ve gelişiyor. 
Günümüze atfedecek olursak artık en iyilerin aynı sokaktan gelen çocuklardan oluşması çok zor. Zaten sokak da yok! 

Farklı sokaklardan gelen çocukların 

içindeki en iyileri kaynaştırıp çok yönlü takımlar yaratabilirsiniz. Yani topu sekiz 

kez sektirmek bir kıstas değil. Ya da şakayı bir yana bırakalım, iyi bir futbol takımı için İtalyan gibi savunacak, Alman gibi disiplinli topun kıymetini bilen, Brezilyalı gibi yaratıcı, Portekizli gibi hırslı, Afrikalı gibi güçlü ve atletik kahramanlara ihtiyacınız var. Evrensel oyunu yerel deneyimlerin evriminden çıkan en iyi örneklerle oynayabilirsiniz. Yani yabancıyı sınırlarsanız aslında ülkenizin sınırlarını 

da dış gelişmelere, oyunun büyümesine kapatıyorsunuz demektir! Sanırım Türkiye'nin sorunu da burada başlıyor. Çocuklarımızın oyun felsefesini nerede şekillendireceğiz, hangi zorluklarla test edeceğiz? Ya da 

bizim çocukları test edip en doğru yola çıkaracak yöntemi bulacağız. Bizde bu formül Altınordu yaklaşımı mı? Yoksa Almanya'daki çocuklarımızın eğitim şeklini kopyalamak mı? 
Cenk Tosun buraya gelene kadar binlerce maç oynadı. Almanya'da tüm gruplarda koştu, gol attı, attırdı. Burada büyük topçuların yanında yedek bekledi. Ama öğrenmeye açıktı, öğrendi öğreniyor ve yükseliyor. Cengiz Ünder keza binlerce altyapı maçı ve düzenli eğitimin sonunda yeteneklerini nasıl kullanacağını öğrendi. Şimdi işin en iyi öğrenip güç kazanacağı yerde duruyor. Muhtemelen o da buradan bazı esintileri taşıyıp bu ırkın futbol için katkı sağlayacağı genlerini tanıtacak. 
Vialli'yi dinlemeye devam ediyoruz: “Konuştuğum çoğu futbol adamı en gerekli gelişimlerinin bu yaşlarda olduğu fikriyle aynı kanıda, “Her yaz Govan'da bir turnuva düzenlerdik' diyor Sir Alex, “tüm Govan destek olurdu, maçlara gelirdi. Saha olarak kullandığımız bahçenin boyutları sebebiyle de kendi kurallarımızı kendimiz koyardık.? 
Gözlerimi kapatıp küçük Alex'i resmetmeye çalıştım, düşünsenize kısa şortu ve formasıyla gri Glasgow gökyüzünün altında... Sir Alex 'nerede yaşarsak, nereyi deneyimlersek orası hayatımızın temelini oluşturur. Farkında olmadan siz oyunu sevdiğinizi sanırsınız hâlbuki o hayatınızın pratiğini oluşturur diyor. 


BOLLUĞUN KURBANLARI 

Mourinho diyor ki; 'En iyi futbolcular sokaktan gelir çünkü top onların hayatlarının parçasıdır. 
Sokak futbolunun zekasıyla gelişirler ki 

bu zaten onların asıl özelliğidir. O sokak koşullarının aynısını bugün akademilerde sağlamalıyız. Çünkü sokak futbolu günümüz koşullarında kayboluyor.” Günümüz koşullarıyla neyi kastettiğini biliyordum. Şu an etrafıma bakıyorum ve konfor yaşamımıza girdikçe ihtiyaçlar değişiyor. 


zamanda madende işçiydi. 
Trapattoni de öyle... 
Marcello Lippi, takma ad ile 2 farklı takımda aynı gün oynayabiliyordu... 
“Sir Alex diyor ki; “Bugünkü çocukların hayatı mı daha kolay bilemiyorum. Aileleri kendi hayatlarından daha iyi bir hayat sürmeleri için ellerinden geleni yapıyor. Bunda yanlış bir sey yok ben de yaptım. Ama öyle bir zaman geliyor ki komşunuz bisiklet alıyor diye siz 

de almak zorunda 


Eskiden internet, hissediyorsunuz. 
video, DVD yoktu. - N — e Bilgisayar alıyor e Mourinho diyor ki; “Eniyi ||| çzgeziyorsunuz vard atak soda futbolcular sokaktan gelir çünkü Sürekli materyallerle 
2 kanal vardı. Şu top onların hayatlarının parçasıdır. o çocuklarınızı 

anda ulaşılabilir Sokak futbolunun zekasıyla bombalıyorsunuz. 
binlerce kanal var, gelişirler ki bu zaten onların asıl (| Buda onların 

Grip leke özelliğidir. O sokak koşullarının O “£fatimi dağıtıyor. 
zaman demek : Böylelikle o çocuğun e rl aylin aynısını bugün akademilerde arkadaşlarıyla demek ve çoğunlukla | Sağlamalıyız. Çünkü sokak futbolu © geçireceği 

da futbol demekti. günümüz koşullarında kayboluyor.) (vakti kalmıyor. 
“Bugünü düşününce Arkadaşlarıyla onlarca sosyal EE m m geçirdiği saatler sınıf var. Zenginlik, basit şeyler değildir; 


bolca araba, refah ve çok atraksiyon getirdi gençlere. Biz çocukken hatta gençken sadece futbol vardı o sebeple sadece futbol oynadık. 
Simdikiler ise sınırsız" diyor Sir Alex... Şu anda çocukların rahatlıkla sokaklarda oynayamamalarının sebebi sadece internet ya da bolluk değil. Başka sebepleri de var diyor Ray Wilkins. “Güvenlik problemi her zaman olduğundan daha fazla. Benim oynadığım parklarda benim çocuklarım oynayamadı mesela!” Hakem Graham Pool da aynı şeyi savunuyor. “Herdfordshire'da benim gençken oynadığım ligde 60 takım varken şimdi sadece 10 takım var... Belki biz güvenliğe biraz daha dikkat eder olduk ya da medyada çok fazla çıkmaya başladı bilemiyorum. 
Evimizin az ilerisindeki parkta mesela hiç kalabalık bir çocuk topluluğu göremiyorum.” 
Bir diğer faktör de trafik! Ciro Ferrera Napoli'de büyümüş. 'Napoli iç içe geçmiş sokaklarda çocukların oyunlar oynamasıyla ünlüdür. Sadece refahtan dolayı olduğunu düşünmüyorum. Her şey değişti. Artık sokaklar araba ve motosiklet dolu. Alanlar daraldı yani.' Sir Alex, Ferrera'yı destekliyor; “Govan'da sokaklarda çocuk göremezsiniz simdi. Arabadan geçilmiyor. Eskiden araba göremezdiniz, çünkü kimsenin yoktu” 


TARİHİN AKIŞ HIZI İLE KAVGA EDEMEZSİNİZ 

Büyükannelerimizin çamaşır makineleri bile yoktu... 

Eskiden lise bile bitirilmek düşünmezken şimdi herkes üniversite peşinde... 
Ekonomi değişti, Avrupa Birliği, sınırlar, dünya ticareti vs... 

Eskiden kasabın oğlu kasap, bakkalın oğlu bakkal, çiftçinin oğlu çiftçi olurdu... 
Domino etkisi... 

Mesela eskiden Bubsy'nin Bebekleri'nden Bill Foulkes, United oyuncusuydu ama aynı 


oyun oynar, öğrenir, pratik yapar.” 

Sir Alex ve Mourinho; “Saf yetenekli 

Afrikalı veya Güney Amerikalı gençlerle konuştuğumuzda onların kendi kendilerine vakit geçirirken temelde öğrenmeleri gereken seyleri kendiliklerinden öğrendiklerini fark ediyoruz” diyorlar.” 

Birkaç sayı önce bu sayfalarda Altınordu Beyin Merkezli Eğitimi inceleme yazısında Michel'in bahsettiği konu geliyor aklıma; 

-Çocuğun var mı Elif? 

-Hayır, henüz yok. 

-Eğer bir gün çocuğun olursa emeklemesi için ona mutlaka zaman tanı. Acele etme sakın, Anneler genellikle çocuklarının hemen yürümelerini isterler. Ancak şunu bilmeleri gerekiyor ki çocuklar emeklerken yer ile temas kuruyor, ellerini gezdirdikleri yüzeyle alan oluşturmayı öğreniyorlar. O sebeple bırak çocuğun kendi alanını tanısın. Ona bu şansı vermezsen eğer okula başladığında öğrenme güçlüğü çekebilir. Futbolda da bu böyledir kendi alanını iyi tanımalı, iyi kullanmalı sonra arkadaşınla iyi iletişim kurarak topu yönlendirmelisin. 


Okuduğum .. 

bir başka AÜ makaleden, — 
“Çocuklar En İn. 
dışsal e 


varlıklar olarak doğuyorlar, sonradan kendilerini keşfedip içselleşiyorlar” 
satırlarını hatırlıyorum. 
Sanırım Sir Alex ve Mourinho'nun bahsettiği tam da bunlar! “Portekiz Avrupa standartlarına göre fakir bir ülkedir. Havası yemekleri eğlenceleri, hayatın akışı harikadır ancak bir İngiliz'in sahip oldukları yoktur. 
Tam bir örnek veremesem de orantısal 


olarak Portekiz'de İngiltere'den daha çok futbol oynayan çocuk vardır. Portekiz'de 

de Brezilya ve Afrika'da olduğu gibi herkes futbol oynamak ister. Çünkü bilirler ki futbol umuttur ve geleceklerini değiştirebilir” diye ekliyor Mourinho... 

Vialli klasik olarak herkesin yıllardır kullandığı “artık sokaklarda futbol oynanmıyor, çağ değişti oyun değişiyor” söylemini 10 küsur sene önce olayın uzmanlarıyla konuşarak yazı kültürüne geçirmiş... Bazı bölümleri burada sıralamaya çalıştım. Kitabın esas konusu 

iki ülke futbol kültürünün farklı yönlerinin anlatımı aslında ama konumuz bu sefer o değil. Zira Vialli, Sun Tzu savaş stratejilerinden yola çıkarak bir boksör analojisiyle İtalyan ve İngiliz futbolunun farklarını sıra dışı bir dille betimlemiş. İyi bir golcü, iyi bir teknik adam ve hatta iyi bir televizyon yorumcusu olduğu kadar iyi bir araştırmacı olduğu izlenimini alıp hemen onunla röportaj yapmak, 

onu tanımak isteğiyle doluyorsunuz... 
Umarım gelecek aylarda iki ligin yapısını Vialli”nin kaleminden sizlere iletirim. Ya 

da bir şekilde temin etmenize yardımcı olacak bir adım atmışımdır. Deneyimledikçe daha iyi öğrenir insanoğlu... Anladığım bir gerçek var, bana Vialli öğretti. O da bugün İngiliz futbolundaki popülariteyi sağlayan şeyin oraya yıllardır akmakta olan çok 

çeşitli eğitimler ve testlerden geçmiş yerel karakterlerin, global kültürün ürünü haline gelmeleri. İtalyan futbolcu ve futbol adamları da ülke sınırlarını aşıp bilgi ve görgülerini taşımış, gittikleri yerlerden topladıklarını eve getirmiş. İtalya ligini son iki üç yıldır daha merak edilen kılan da bu olsa gerek. İtalya futbolunun kökeninde olduğu iddia edilen savunmacılık evrim geçirmiş, İngilizlerin direk basit oyunu dantel gibi yaratıcılıkla işlenmiş. 
Türk futbolundaki yabancı tartışmasını aslında Vialli ve Marciotti ikilisi 10 sene önce bitirmiş ama biz farkına varmamışız! 
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PARALAR 


UEFA'NIN PARASI 
ZÜĞÜRDÜN FIFA'SI 


AVRUPA FUTBOLUNU YÖNETEN UEFA, BUGÜN FUTBOL DENİLDİĞİNDE DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA EN FAZLA TAKİP EDİLEN ORGANİZASYONLARIN PATRONU. 2016-2017 ŞAMPİYONLAR LİGİ ORGANİZASYONU SONUNDA TOPLAM 2 MİLYAR AVRO KAZANAN UEFA'NIN EURO 2016'DA TOPLAM GELİRLERİ 1,9 MİLYAR AVROYA ULAŞTI. AVRUPA'DA ŞAMPİYON DEĞİŞMİYOR; UEFA MALİ TABLOLAR ÜZERİNDE HEP EN FAZLA KAZANAN OLUYOR. 


SEMA TUĞÇE DİKİCİ 


ndrew Jenning'in “FAUL- FIFA'nın 
AN si Yüzü” kitabını okuyanlar 

hatırlar. Rüşvet verdiği gerekçesiyle FIFA'daki görevinden ayrılmak zorunda kalan eski başkan Blatter'in finans danışmanı Urs Linsi'nin bir cümlesi vardı; “FIFA, saklayacak hiçbir şeyi olmayan, sağlıklı, temiz ve şeffaf bir organizasyon” demişti 2000'li yılların başında. 
Tersten okunduğunda kitabın ismiyle ne kadar da uyumlu bir cümleydi bu aslında... 
Onca skandal, soruşturmalar, yanlış adrese giden rüşvetler, oy satın almak için yapılan görüşmeler... Futbolun 
F'sinden anlamayan birinin bile bu cümleye inanması deli saçması olurdu herhalde... Bu kadar büyük rantın döndüğü bir organizasyon hem sağlıklı hem temiz hem de şeffaf kalabilir mi sizce? 
İşin ilginç yanı FIFA'nın 2014 yılından bu yana finans raporlarında zararda olduğunu 


FOUL 


açıklamasına rağmen bunun spor kamuoyunda 


BRIBES, VOTE RIGGİNG & TİCKET SCANDALS 


yeterince konuşulmaması. 2016 yılında net 
391 milyon avro zarar açıklayan FIFA, bu yılı 
da 489 milyon avro zararla kapatacaklarını öngörmüş, ancak 2018 yılında Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından düzlüğe çıkılacağını belirtmişti... 

Dünya futbolunun bu en güçlü organizasyonuna bağlı 6 federasyondan en büyüğü olan UEFA, takımlarımızın kapısında elinde sopa ile bekleyip “Finansal fair play” derken yukarıda olup bitenden habersiz değil herhalde... 


FIFA ZARARDA, UEFA 
KÂRLILIĞINI ARTTIRIYOR 
Bünyesinde yer alan bine yakın profesyonel ile Avrupa futbolunu yöneten UEFA, bugün futbol denildiğinde 
Dünya Kupası'ndan sonra 

en fazla takip edilen organizasyonların patronu. 
UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 
dünya genelinde 200 

milyon kişi televizyondan seyrederken, 11 milyona yakın sporsever de turnuva boyunca stadyumlarda yerini alıyor. Rakamlar muazzam...1960 


yılından bu yana, her 4 yılda bir düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası da futbolun küresel bir gösteri olarak nereden nereye geldiğinin en güzel örneklerinden biri. En son Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 

15. Avrupa Şampiyonası'nı 2,4 milyon sporsever stadyumlarda seyrederken, dünya genelinde 230 farklı ülkede yapılan canlı yayınlarla her maç 150 milyondan fazla kişiye televizyon aracılığı ile ulaşmış, sponsor markaların birçoğu turnuvadan mutlu mesut ayrılmıştı. 


ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARININ 
SEYİRCİ ORTALAMASI 43 BİN 
2016-2017 futbol sezonu Şampiyonlar Ligi organizasyonu sonunda naklen yayın, bilet ve ağırlama, ticari ve diğer gelir kalemlerinden toplam 2 milyar avro kazanan UEFA, turnuvaya katılan kulüplere 1,31 milyar avro dağıttı. Galler'deki final maçında İtalyan temsilcisi Juventus'u 4-1 yenerek şampiyon olan Real Madrid ise 89,5 milyon avro kazandı. 
150'den fazla ülkede seyredilen, her maçta ortalama 43 bin kişinin stadyumlarda yer aldığı Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası'ndan sonraki en büyük futbol şöleni aslında. 
Pazarlama havuzu, sportif performans ve 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2016-2017 futbol sezonu Şampiyonlar Ligi organizasyonu sonunda naklen yayın, bilet ve ağırlama, ticari ve diğer gelir kalemlerinden toplam 2 milyar avro kazanan UEFA, turnuvaya katılan kulüplere 1,31 milyar avro dağıttı. Galler'deki final maçında 

İtalyan temsilcisi Juventus'u 4-1 yenerek sampiyon olan Real Madrid ise 89,5 milyon 


avro kazandı. 


naklen yayın gelirlerine göre son 5 sezonda Şampiyonlar Ligi'nden en fazla gelir elde eden kulüp ise 300 milyon avroya yakın kazançla Juventus. İtalyan ekibi, sırasıyla Real Madrid, Paris Saint Germain ve Monaco kulüpleri takip ediyor. 

Her 4 yılda bir gerçekleşen Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi'nden 

sonra UEFA'nın en fazla gelir elde ettiği organizasyon. Turnuvanın son 7 yıllık finansal gelir grafiğinden de anlaşılacağı üzere, UEFA'nın Avrupa Şampiyonası'ndan elde ettiği gelirler her yeni organizasyonda artarak devam ediyor. 1992 yılında İsveç'te 


düzenlenen turnuvanın geliri 40,9 milyon avro iken EURO 2016'da 1,9 milyar avroya ulaştı. 2020 Avrupa Şampiyonası'nın gelirlerinin 2,5 milyar avroyu geçeceği öngörülüyor. Turnuvanın bir başka özelliği de ilk kez 2'den fazla ülkede gerçekleşecek olması. 2020 Avrupa Şampiyonası'na toplam 
13 ülke ev sahipliği yapacak. Böylesine geniş 
bir coğrafyada düzenlenme fikrini ortaya atan kişi ise Michel Platini. Ayrıca belirtelim... 
2016 Avrupa Şampiyonası'na tekrar geri 
dönüp, UEFA'nın turnuvadan ne kadar kazandığına bakacak olursak rakamlar şunu gösteriyor: UEFA turnuvadan 1,9 milyar avro 


gelir elde etmiş. 

Organizasyona katılan 24 takıma toplam 301 
milyon avro para ödülü dağıtmış. 

Diğer operasyonel harcamalar ve futbol federasyonlarına verilen paylardan 

sonra eline kalan net kârı ise 830 milyon avro olmuş. 

UEFA'nın 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan net kârı, şampiyon olan Portekiz A Milli Futbol Takımı'nın kazancından çok çok daha fazla... 15 kez düzenlenen ve 10 farklı takımın kupayı kazandığı bu organizasyonda aslında şampiyon değişmiyor; UEFA mali tablolar üzerinde hep en fazla kazanan oluyor. 
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KUZEYDEN ESEN 
KIZIL RUZGAR: 
STEVE MCMANAMAN 


ADA'NIN DIŞINA ÇIKAN DİĞER FUTBOLCULARIN AKSİNE STEVE MCMANAMAN ADETA BİR STEVE MCGUEEN KARİZMASIYLA VARLIĞINI SÜRDÜRDÜ YURT DIŞINDA. “LOS GALACTICOS” PROJESİNİN İSTENMEYEN ADAMI OLMASINA RAĞMEN, AZMETTİ VE RÜZGARINI İSPANYA'DA DA ESTİRDİ. “İNGİLİZ FUTBOLCULAR İNGİLTERE DIŞINDA YAPAMAZ” GÖRÜŞÜNE BİR İSTİSNA OLUŞTURDUĞU İÇİN AYRICA ÖNEMLİYDİ... 


KAAN KAVUŞAN 


teve McManaman fuleli adımlarla 
S koştuğunda karşısına çıkan defans 

oyuncusu asla hangi yöne doğru manevra yapacağını bilemezdi. Olimpiyatlara katılabilecek seviyede koşu hızlarına çıkabilen bir oyuncu olmasının yarı sıra, kros yarışlarında şampiyonluğu da vardı. Sadece hızlı değil, dayanıklı da bir koşucuydu. 
Karşısındaki rakip topu ayaklarından aldığında ancak bir düdük sesiyle faul yaptığının farkına varabiliyordu. Hızlı, baş döndürücü şekilde yön değiştiren driplinglerine eşlik eden ve dalgalanan kızıl saçları ise onu, atının üstünde hızla ilerleyen bir Kelt tanrısına dönüştürüyordu zaman zaman. Ancak her büyük oyuncunun saha içinde teşkil ettiği tekil önemin dışında, McManaman'ın İngilizler için başka bir önemi daha vardı. Beckham öncesi günlerin o yaygın mitine göre İngiliz oyuncular sadece adada başarılı olabiliyor, Avrupa'nın diğer ülkelerinde asla kendi evlerinde oynadıkları gibi oynayamıyorlardı. Bu, bugün dahi “genelleme” olarak olumlanabilecek bir önerme aslında. UEFA'nın web sitesi ondan bahsederken şöyle demişti: “Modern futbol çağında, İngiliz futbolunun ihraç ettiği hiç kimse McManaman kadar başarılı olamadı.” 
Doğruydu, objektif veriler ışığında Beckham onun Real ile kazandığı 2 Şampiyonlar Ligi, 
1 Süper Kupa ve 2 La Liga şampiyonluğunun 
yanından bile geçemedi. 
Bir de işin sübjektif yanı vardı tabii. 
McManamarvın İngilizler için bir ukde nesnesi olması, pek çok futbolsever için ne kadar iyi futbolcu olduğu gerçeğinin önüne geçemedi hiçbir zaman. McManaman, Ballack gibi yapay bir efsane olmadı hiç. 
İngilizler ona hep bir proje, işlenecek bir maden gözüyle bakmıştı ama haksızlık etmekten, aşağı çekmekten de hiç çekinmediler... 


BARNES'IN ÇIRAĞI 

Liverpool daha okul turnuvalarında parlayan McManaman'ı kolundan çekip, ona; “Gel ve John Barnes'ın çırağı ol, ondan öğren, seninle özel olarak ilgilenecek” demişti. Böylece Everton taraftarı olan Steve'in şehrin mavi yakasından, kızıl yakasına yolculuğu başladı. 
Çok geçmeden hem ilk T1'in gediklisi, hem de İngiliz futbolunun umudu oldu. 50 yaşına kadar futbol oynamasıyla ünlü olan Sir Stanley Matthews onun için, “Oynadığım zamanlardaki hâlimi hatırlatıyor. Keşke ligde onun gibi daha fazla driblingci olsa” diyordu. BBC'deki televizyon programında bir yorumcu onun için şöyle demişti: “Savunmaların üstüne baş döndürücü driblinglerle gidiyor.” 

McManaman'ın Liverpool yılları kulübün bocaladığı bir döneme denk gelmişti. Fowler ile beraber takımın en büyük yıldızlarıydılar ama istenen boyutta başarılar bir türlü gelmiyordu. Sadece 1 Federasyon Kupası, Ide Lig Kupası kazanılmıştı. Kızıl rüzgar; sağ açık, sol açık, forvet arkası gibi pozisyonların hepsinde oynamış, hatta Roy Evans'ın desteklemesiyle “serbest” rolde oynadığı 1995-1996 sezonunda tam 25 asist yaparak inanılması güç bir rakama ulaşmıştı. Liverpool belki kupaları toplayamıyordu ama birçok insana göre Premier Lig'in en iyi topunu oynuyordu. Bu estetiğin odak noktasındaysa McManaman vardı. 


“İTALYANLARIN EN ÇOK İZLEMEK İSTEDİĞİ İNGİLİZ” 

EURO 96'da İngilizlerin favori gösterilmesinin en büyük sebebi kupanın Ada'da yapılıyor olmasıydı. Ne de olsa İngilizler Ada dışında başarılı olamazdı! 
Aslanlar kupada yarı finale çıktılar, McManaman da turnuvanın en iyi 1'ine seçildi. Independent yazarı Tim Collings, “Cantona ve Zola gibi taraftarları tek başına tribüne toplayabilecek ender oyunculardan biri” derken hiç haksız değildi. Az önce 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Uçağa atlayıp İspanya'ya vardığında kulübün kendisi yerine Rivaldo ile anlaştığını ve Bobby Robson'ın Louis van Gaal'e onu kötülediğini öğrendi. 
Robson, “McManaman kozmetik bir oyuncu, senede 18 gol atamaz” demişti. 
Robson'ın atladığı nokta şuydu; evet, 18 
gol atamazdı ama 25 asist yapabilirdi! 
Bir sezon sonra Barcelona'nın almadığı İngiliz yıldızı Real Madrid kaptı. 


adı geçen Zola ise “İtalyanların en fazla izlemek istediği İngiliz oyuncu” diyordu onun için. Tam da yükseldiği günlerde üzerindeki baskılar arttı. “Baharat Çocuklar” terimiyle gündeme gelen futbolcular arasına adı yazıldı McManaman'ın da. Bu kelime, “Yakışıklı, gece kulüplerinde içip dağıtan, çapkınlıkları gazete manşetlerinden inmeyen futbolcular” için kullanılıyordu. Söylentiler o kadar artmıştı ki, cevap olarak Liverpool oyuncunun Times'ta haftalık köşe yazmasına izin verdi. Bir sene sonra Liverpool 

ve McManaman kontrat konusunda anlaşamayınca kulüp 
Barcelona'dan gelen 
15 milyon avroluk 
teklifi kabul etti. İngiliz yıldız uçağa atlayıp 
İspanya'ya vardığında kulübün kendisi yerine 
Rivaldo ile anlaştığını ve Bobby Robson'ın 
Louis van Gaal'e onu kötülediğini öğrendi. 
Robson, “McManaman kozmetik bir oyuncu, senede 18 gol atamaz” 


“Baharat Çocuklar” terimiyle gündeme gelen futbolcular arasına adı yazıldı McManaman'ın da. Bu kelime, “Yakışıklı, gece kulüplerinde içip dağıtan, çapkınlıkları gazete manşetlerinden inmeyen futbolcular” için kullanılıyordu. Söylentiler o kadar artmıştı ki, cevap olarak Liverpool oyuncunun Times'ta haftalık köşe yazmasına İzin verdi. 


gelen Steve McManaman gibi arkadaşlara acıyorum, dünyanın en iyi kulübüne geldiklerini sanıyorlar.” Raul'un Hiddink'in yönetimini böylesine sert eleştirmesinin ardından kulübün başına John Benjamin Toshack geldi. Toshack'ın ömrü de uzun olmadı ve Vicente Del Bosgue geçti. Bu andan sonra yükselen performansıyla McManaman'lı Real Madrid Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükseldi. Valencia karşısında kazanılan 3-0'lık finalde 1 de gol atan McManaman böylece İngiliz olmayan bir takımla bu kupaya uzanan ilk İngiliz oyuncu oldu... 

Ancak bu performansa rağmen Başkan 
Florentino Perez'in 
“II. Los Galactios” 
projesi kapsamında olaylı bir şekilde 
Figo transfer edildi. Kulüp borcu kapatmak için Karembeu, 


demişti. Robson'ın 

atladığı nokta şuydu; 

evet, 18 gol atamazdı ama 25 asist yapabilirdi! 
Barcelona'nın almadığı İngiliz yıldızı bir sezon sonra Real Madrid kaptı. 

O zamanların en fazla kazanan İngiliz futbolcusu artık McManaman'dı. 


KAOSUN İÇİNE DÜŞEN ADAM 

Ancak büyük bir sıkıntı vardı. Takım kaptanı Raul şöyle diyordu: “Soyunma odası yalan, ihanet ve dedikodu yuvasına döndü. Yeni 


Redondo, Anelka 

ile birlikte 
McManaman'dan da kulüp bulmasını istedi. 
2004 yılına kadar sözleşmesi olan İngiliz 
yıldız ise kalıp savaşacağını anlattı Del Bosgue'ye. Chelsea ve Middlesbrough'tan gelen ve kabul edilen 15 ile 17 milyon avroluk teklifler oyuncu tarafından geri çevrildi. 
Alex Ferguson'ın çağrısı bile aklını çelemedi Steve'in. “İspanya'da başarılı olmak istiyorum” diyerek büyük bir azim gösteriyordu. İspanyol taraftarlar anketlerde kalmasını istiyor, sağ bek 


Salgado kulüp yönetimini eleştiriyordu. Kızıl Rüzgar'ın da inadı inattı... 


KIZIL RÜZGAR'DAN POSTACP'YA McManaman bu dönemde azmi elden hiç bırakmadı ve formayı kaptı. Takıma gelen giden herkes ona saygı duydu. Müthiş bir koşucu olmasının yanı sıra, ilk 17e girebilmek için stilini geliştirdi. İspanyollar topu nasıl dağıtacağını çok iyi bilmesi sebebiyle ona “Postacı” lakabını verdi. Perez istemediği oyuncu için artık “Takımımızda her 

zaman yeri var” diyordu. Cruyff'a göre, Galacticos'un en önemli oyuncusuydu. 
Çünkü “herkesin takımdaki en iyi yardımcısı, ortağıydı.” Del Bosgue takımı bir arada tutan oyunculardan biri olduğu gerekçesiyle onu övüyordu. İngiliz basınının asi çocuk olarak lanse ettiği McManaman, İspanya'da birdenbire “sorumluluk” abidesine dönüşmüştü. Hocasına göre saha dışında tam bir centilmen, hiç şikayet etmeyen, sürekli gülümseyen; antrenmanlarda hiç yılmayan birisiydi. Saha içinde de bundan farklı görünmüyordu esasında. 

McManaman son sezonu hariç her zaman 20'nin üzerinde lig maçında (23, 26, 30 - son sezonunda 15) forma giydi Mor Menekşeler için. İki sezon sonra sakatlıklarla boğuşarak Manchester City formasıyla futbola veda ettiğinde daha 33 yaşındaydı. Her zaman azimli oldu, burnunun dikine giderken dahi klasını korudu. Saha içinde hep üst düzeydi, Galacticos projesine karşı dahi tutunmayı 

ve kendini kabul ettirmeyi bildi. Madrid'te Beckham'dan fazla sevildi ve belki sadece objektif olarak değil, benim de aralarına 

dahil olduğum birçok kişi için sübjektif 

olarak da Keegan ile beraber, “İngilizlerin 

en iyi ihracı”ydI... 


fitbol 97 


2.2544 * 


BEN ŞİMDİ 
NEYMAR'IM 


Garden Gloria bölgesi, 
Praia Grande, Brezilya 
17 Haziran 2014 
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Fotoğraf: Getty Images * 
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GELEN GİDEN 


BAŞARILI HALEF 
VE SELEFLER 2 


HALEFLERİN SELEFLERİNE BIRAKTIKLARI BAŞARININ TAŞINMASI ZOR MİRASLARA DÖNÜŞTÜĞÜ YERLER MİLLİ TAKIMLARDIR. ÜLKE FUTBOLUNDA KÜLTÜRÜ OLUŞTURAN HALEFİN ARDINDAN BUNU BİR GELENEK HALİNE GETİREN SELEFLERİN HİKAYESİ; İSPANYA VE FRANSA... 


EKREM OKUMUŞ 


TECRÜBE - GELENEK 

İSPANYA MİLLİ TAKIMI: 

LUIS ARAGONES - VICENTE DEL 
BOSGUE 

Luis Aragones 2004 yılında İspanya Milli Takımı'nın başına geçtiğinde, Boğaların tek başarısı 1964 yılında evlerinde kazandıkları Avrupa Futbol Şampiyonası'ydı (Olimpiyatları saymazsak). Aragones'in göreve başladığı tarih olan 2004 yılı ile görevden ayrılma tarihi olan 2008 yılları arasında ise İspanya'da futbol adına çok şey değişti. Özellikle de Barcelona'da yaşanan değişimin etkileri milli 


takıma da yansıdı. Barcelona'nın iskeleti aynı zamanda İspanyol Milli Takımı'nın da iskeletini oluşturuyordu. Yılların tecrübesi Luis Aragones'in de deneyimlerini takıma başarılı bir şekilde aktarmasıyla EURO 2008'de şampiyonluk geldi. Boğalar 44 yıl sonra Avrupa şampiyonuydu. 

Tecrübenin nimetlerinden faydalanan İspanya Futbol Federasyonu, Aragones'ten sonra milli takımın başına Vicente Del Bosgue'yi getirdi. 
Del Bosgue başarılı bir isimdi ancak yaşı itibariyle olmasa da kariyer olarak tecrübeli sayılmazdı. Zira Real Madrid haricinde çalıştırdığı ilk takım olan Beşiktaş'ın başında çok kalamamıştı (Gerçi buradaki durumu başarısızlık olarak adledemeyiz). 

Aragones ile yenilgiyi unutan İspanyollar Del 


Bosgue ile de yenilmezlik serisini sürdürdüler. 
2009 yılında Güney Afrika'nın ev sahipliğini 
yaptığı Konfederasyon Kupası'nda ABD'ye karşı mağlup olan İspanya'nın 35 maçlık yenilmezlik serisi bozuluyordu. İspanyollar bir sonraki yıl yine Güney Afrika'da düzenlenecek Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli 
Takımımızın da bulunduğu gruptan 10'da 10 
yaparak turnuva biletini alıyordu. 

Boğalar, Güney Afrika'daki Dünya Kupası'na şok bir İsviçre mağlubiyeti ile başlasalar 

da tarihlerinde ilk kez şampiyonluğa ulaşacaklardı. İspanya Milli Takımı, sadece Dünya Kupası kazanan takım değil, dünyanın en iyi takımıydı. 

Del Bosgue'nin öğrencileri, elemelerde 

maç, hatta puan kaybetmeme geleneklerini 


Aragones ile yenilgiyi unutan İspanyollar Del Bosgue ile de yenilmezlik serisini sürdürdüler. 2009 yılında Güney Afrika'nın ev sahipliğini yaptığı Konfederasyon Kupası'nda ABD'ye 

karşı mağlup olan İspanya'nın 35 maçlık yenilmezlik serisi bozuluyordu. İspanyollar bir sonraki yıl yine Güney Afrika'da düzenlenecek Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımızın da bulunduğu gruptan 10'da 10 yaparak turnuva biletini alıyordu. 


EURO 2012 elemelerinde de 8'de 8 yaparak gösterdiler. Turnuvada da maç kaybetmeyen İberyalılar, finalde İtalya'yı 4-0'la bozguna uğrattılar. Böylece İspanyollar, üst üste üç büyük turnuvayı kazanan tek takım unvanını da elde etmiş oldular. 

İspanya'nın başarısında La Liga'da şekillenen oyun anlayışlarının milli takıma yansımasının katkısı büyük. Ancak bunu ulusal takıma aktarma işini ise deneyim gerçekleştirdi. Luis Aragones ile başlayan gelenek Vicente Del Bosgue ile devam etti. 


BAŞARININ ANAHTARI: Deneyim ve kazanma kültürünün oluşturulması. 


OTORİTE - İSTİKRAR 

FRANSA MİLLİ TAKIMI: 

AIME JACGUET - ROGER LEMERRE 
Fransa Milli Takımı'nın, 1990 ve 1994 Dünya Kupası organizasyonlarına katılamaması, Fransızları 1998'de evlerinde düzenleyecekleri Dünya Kupası için çok da endişelendirmiyordu. 


Fransızlar 1998'e kadarki 4 yılda yenilenme süreci içerisinde olduklarını gayet iyi biliyorlardı. 

1994 Dünya Kupası finallerine katılmak için, 
elemelerde evlerindeki son 2 maçta 1 puan yetmesine rağmen hem İsrail'e hem de Bulgaristan'a son dakikalarda gol yiyerek kaybeden ve hüsran yaşayan Fransızlar için dönüm noktası başlamıştı. Gerard Houlier istifa etmiş yerine yardımcısı Aime Jacguet geçmişti. Jacguet ilk olarak Cantona, Papin ve Ginola gibi isimleri bir süre milli takımdan uzak tutarak hem kulüpçülüğün önüne geçiyor hem de otoritesini sağlama alıyordu. 
İngiltere'de düzenlenen Euro 96'da gelen yarı final, bu radikal değişikliğin ilk meyvesi olmuştu. 

1998 yazı Fransızlar için unutulmaz geçti. 
Turnuvayı evlerinde düzenlemenin avantajını kullanan Horozlar, finalde Brezilya'yı 3-0 yenerek tarihlerinde ilk kez dünya şampiyonu olmuşlardı. Üstelik futbol vitrinine Zinedine Zidane gibi bir yıldız adayı da sunuyorlardı. 
Başarının en büyük mimarı teknik direktör 


GELEN GİDEN 


Aime Jacguet kariyerine zirvedeyken 

son veriyor, Fransız Devlet Nişanı Legion d'honneur ile de onurlandırılıyordu. Aime Jacguet'in Dünya Kupası kazanmış takımın sorumluluğunu Roger Lemerre üstleniyordu. 
Lemerre ile Horozlar, EURO 2000 
elemelerinde Ukrayna, Rusya, İzlanda 

gibi çetin rakiplerin arasından lider olarak Hollanda-Belçika'ya yol alıyordu. Gruplarda tek mağlubiyetini ev sahibi Hollanda'dan alan Horozlar; çeyrek finalde İspanya'yı, yarı finalde de Portekiz'i yenerek finalde İtalya'nın rakibi oluyordu. Feyonoord'un meşhur De Kuip Stadı'ndaki finalde 90*4'e 1-0 yenik giren Fransızlar Wiltord'un bu dakikadaki golüyle eşitliği sağlıyordu. Kupayı getiren gol 103. 
dakikada Trezeguet ile gelirken, Roger Lemerre de Aime Jacguet'ten kalan mirasın altında ezilmiyordu. 

2002 Dünya Kupası'ndan sonra görevi bırakan 
Lemerre'nin yolu 2009-2010 sezonunda Ankaragücü'nden de geçti. 


BAŞARININ ANAHTARI: Değişime olan inanç. 


Finalde Brezilya'yı 3-0 yenerek tarihlerinde ilk kez dünya şampiyonu olmuşlardı. Üstelik futbol vitrinine Zinedine Zidane gibi bir yıldız adayı da sunuyorlardı. Başarının en büyük mimarı teknik direktör Aime Jacguet kariyerine zirvedeyken son veriyor, Fransız Devlet Nişanı Legion d'honneur ile de onurlandırılıyordu. Aime Jacguet'in Dünya Kupası kazanmış takımın sorumluluğunu Roger Lemerre üstleniyordu. 


VURDU GOL OLDU 


isterim 
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İltifat yerine eleştirileri duymak 


, Onları haksız çıkartmaya bayılıyorum. 


PAUL SCHOLES 


MOURINHO: 2-0'dan sonra konsol oyun futbolu oynadık, hiç beğenmedim. 
KONSOL OYUN: Kusura bakma Jose ama oyunumuzda otobüs park 


etmiyoruz, eğlence için varız. 
a | 
KONSOL OYUN 


Euro 2016'da İbrahimoviç'e “İstersen 


sana çalım atmayı öğretebilirim” 


demiştim o da bana, “Zıplayarak konuş 
3 seni duyamıyorum” demişti. 


e 
HAZARD 


Her eleştiriye cevap vermeme gerek yok. Eleştirenlere sezon sonu güzel yemek eşliğinde parti vereceğim. 
ER 


ANCELOTTI 


Bir futbolcu, topu penaltı noktasına koymadan önce hangi tarafa vuracağını söyleyebilirim. 


Futbol o kadar da önemli değil, hayat kurtarmıyoruz. İşimiz, taraftarların 
90 dakika sorunlarını unutmasına 

yardımcı olmak. 


erme 
KLOPP 


). 


k- 


Hazırlayan: Emrah Akbaş 


NEUER 


TARA 


6 EYLÜL 1913, LONDRA 
CHELSEA-TOTTENHAM MAÇI 
ÖNCESİ PARA ATIŞI YAPILMIŞ, DÜŞMESİNİ BEKLİYORLAR. 
BİRAZ FAZLA YÜKSEĞE Mİ 
ATMIŞLAR NEDİR, SANIRSINIZ 
GÖKTEN PARA YAĞACAK! 


Li 
- 


MANCHESTER 


UNITED'IN AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMASINA RAĞMEN CHELSEA'NİN 
24 PUAN GERİSİNDE KALMASI, CITY'NİN DE KUPASIZ 
KAPATMASINDAN SONRA İKİ TAKIM İÇİN DE SEZON HÜSRANLA Eş SONUÇLANDI. BU RAUNDUN FARKLI OLACAĞI İLK HAFTALARDAN > BELLİ OLDU. MOURINHO'NUN ÇALIŞTIRDIĞI HER TAKIMDA İKİNCİ YILINDA KUPALAR KAZANMASI VE BU DEFA NAMAĞLUP BAŞLAMASI, GUARDIOLA'NIN İSTEDİĞİ TRANSFERLERİ SİSTEMİNE HIZLICA ADAPTE ETMESİ MANCHESTER'DA YANAN ATEŞİ DAHA DA ALEVLENDİRDİ. 
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BATUHAN ÖZOKAN 


“Elbette elini sıkacağım. Gözlerinin içine baktığımda gerçeği öğrenecek. Fakat bunun hiçbir önemi yok. Her insan gibi biz de bir gün emekli olacağız. Yıllar sonra emekliyken kapımı çaldığında o adama barbekü ısmarlayacağım.” 24 Nisan 2017'de Etihad Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten maçtan önceki basın toplantısında Guardiola'nın, “Mourinho ile aranızda herhangi bir problem var mı? 
Varsa yine de elini sıkacak mısınız?” sorusuna verdiği cevap buydu. Mourinho, Real Madrid'in başına geçtiği gün aralarındaki rekabetin fitili ateşlendi. Yıllarca devam eden bu rekabetin yeni durağını geçen sene Manchester olarak belirlediler. Fakat United'ın Avrupa Ligi'ni kazanmasına rağmen Chelsea'nin 24 puan gerisinde kalması, City'nin de kupasız kapatmasından sonra iki takım için de sezon hüsranla sonuçlandı. Bu raundun farklı olacağı ilk haftalardan belli oldu. Mourinho'nun çalıştırdığı her takımda ikinci yılında kupalar kazanması ve bu defa namağlup başlaması, Guardiola'nın istediği transferleri sistemine hızlıca adapte etmesi Manchester'da yanan ateşi daha da alevlendirdi. 

Geçtiğimiz sezona başlarken her iki ekip 

de şampiyonluk hedefindeydi. United'ın en büyük sorunu orta sahadan verim alamaması olmuştu. Kırmızı Şeytanlar o dönemin transfer rekorunu kırarak Pogba'yı yuvaya kazandırmış, forvet hattını da Ibrahimovic ile güçlendirmişti. Ancak Pogba Juventus'ta sergilediği oyunu mumla aratmış, inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Fransız futbolcu beklenenin altında kalmıştı. Bu sezona ise tam aksi bir şekilde başladı. Bunun sebebi orta sahaya yapılan yeni transfer Matic. Mourinho'nun geçen sezon en çok tercih ettiği orta saha üçlüsü Herrera, Mata ve Pogba'ydı. Bu üçlünün en zayıf yönü hepsinin ofansif yönünün defansif yönüne göre daha güçlü olmasıydı. Bu sene ise Matic'in gelmesiyle arka tarafı toparlayacak birinin varlığı Pogba'nın hücumu daha rahat düşünmesine yardımcı oldu. Juventus'ta oynarken yanında Vidal, Marchisio, Khedira gibi çok yönlü orta sahaların olması ona hücum anlamında yardım ediyordu. Matic'in takıma katılması ile hücuma daha rahat çıkan Pogba kanat oyuncularına ve forvete daha 
fazla servis yapmaya başladı, 4 maçta 2 gol 2 
asist kaydetti. Ayrıca Matic'in diğer defansif orta saha oyuncularına göre pas yeteneğinin ve top dağıtma özelliğinin olması United'ın hücumlarına hareketlilik getirdi. Mourinho Porto'yu çalıştırırken bu görevi Costinha, Madrid'de Xabi Alonso, Chelsea'deki ilk dönemde Makalele, ikinci döneminde 

ise yine Matic yapıyordu. 

City'nin tamir edilmesi gereken bölgesi 

ise savunma hattıydı. Öyle ki Guardiola bu transfer döneminde kaleci de dahil olmak üzere savunmaya 184 milyon avro harcadı. 
Guardiola'nın Barcelona'yı ve Bayern Münih'i 


çalıştırdığı dönemlerde savunma bekleri sadece defans değil orta sahanın bazı bölgelerinde de oynayabilen çok yönlü beklerdi. Örneğin Barcelona'nın başına geçtiğinde ilk transferi sağ tarafta hem önde hem de arkada oynayabilen Dani Alves'ti. Yıllarca Barcelona formasını terletmiş Adriano'yu zaman zaman orta sahada oynattı. Bayern Münih'te ise Lahm, Alaba ve Bernat, Guardiola'nın sık sık denediği WM sisteminin en önemli parçalarıydı. Geçtiğimiz sezon City'de neredeyse arka arkaya iki maç bile aynı bekler görev almadı. 
Sagna, Navas, Zabaleta, 
Clichy, Kolarov'un yavaş kalmaları sistemi çökertiyordu. 
Guardiola'nın çalıştırdığı takımlardaki beklerin hepsinin ortak özellikleri savunma katkıları kadar hücuma da ekstra verdiği desteklerdir. 
Bu yıl transfer edilen 
Danilo, Walker ve 
Mendy hem sol bek hem de sağ bek olarak oynayabiliyor ve hücuma katkıları oldukça fazla. 

Yani Guardiola'nın istediği full back pozisyonları için hepsi biçilmiş kaftan. 
Bournemouth ve 
Liverpool maçlarında hem 4-3-3 hem de 
3-1-4-2 sistemlerinde yerleri değiştirilerek oynadılar. Bu da transferlerin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. 

Bir diğer önemli sorun ise kaleciydi. Kalecinin de hücumun bir parçası olduğu sistemi benimseyen Katalan menajer, Claudio Bravo ile başlayıp Cabellero ile dönüşümlü oynatsa da istediği istikrarı sağlayamadı. Yeni transfer Ederson ise Guardiola'nın sistemine en uygun kalecilerinden biri olduğunu ilk haftalardan gösterdi. Geçtiğimiz sezon Bravo'nun ilk 4 maçtaki pas başarı oranı 90570 iken Ederson ilk 4 maçta X8lük bir pas başarı oranı ile oynadı. 

United'ın bir başka sıkıntısı da hücum hattıydı. 
Mourinho takımları için bu sık rastlanır bir durum değildi. Ibrahimovic kısa sürede uyum sağlayıp kendisinden beklenen gol sayısına ulaşsa da United'ın Old Trafford'da oynadığı maçların 10'unda berabere kalmış olması 

bu sorunun en büyük göstergesiydi. United 

bu maçların neredeyse tamamını tek kale oynamasına rağmen baskılı oyunu skora dönüştürememişti. Lukaku'nu gelişi, 


Mourinho'nun geçen sezon en çok tercih ettiği orta saha üçlüsü Herrera, Mata ve Pogba'ydı. Bu üçlünün en zayıf yönü hepsinin ofansif yönünün defansif yönüne göre daha güçlü olmasıydı. Bu sene ise Matic'in gelmesiyle arka tarafı toparlayacak birinin varlığı Pogba'nın hücumu daha rahat düşünmesine yardımcı oldu. 


MANCHESTER 


Pogba'nın daha hareketli oynamasıyla birlikte geçen yılın aksine ceza sahasında ve çevresinde daha hareketli bir takım oluştu ve ilk haftalardan da bu sorunun çözüldüğü görüldü. 
City'nin hücum kalitesi ise Guardiola standartlarının altındaydı. Bunun nedenlerinden biri yeni transfer Stones'un geriden hücum başlatma sorunu ve orta sahada dağıtıcı diye adlandırabileceğimiz bir oyuncunun eksikliğiydi. 
Stoperlerden birinin oyun kurucu rolünde olması 
Guardiola takımlarının önemli özelliklerinden biridir. Bunun en iyi örnekleri Barcelona'da önce Puyol, sonra Pigue, 
Bayern'de ise Boateng'di. 
Bu sezon itibariyle Stones'un arkasında ayaklarına daha hâkim bir kalecinin varlığı ve partnerinin kesici rolünde Otamendi olması City'nin savunmadan hücuma geçişini hızlandırdı. 
Geçtiğimiz sezonun en önemli sorunlarından biri de hücumda 
Guardiola'nın kullandığı sahte 
9'un henüz sisteme adapte olamamasıydı. Geçen sene Gabriel Jesus bu rolü üstelenmişti fakat devre arası takıma katılması ve çıktığı ikinci maçta sakatlanması tüm planları bozmuştu. 
Bu sezon itibariyle bu sisteme daha da uyum sağlayan Jesus, çarkların dönmesini hızlandırdı. Guardiola'nın takımlarından sahte 9'a en güzel örnek Bayern Münih'i çalıştırırken Thomas Müller'di. 
Ayrıca yeni transferlerden Walker ve Mendy'nin son Liverpool maçında olduğu gibi 3-1-4-2'nin kanatlarında oynayabilmesi, Sane, David Silva, De Bruyne'ün yanına Bernardo Silva'nın da katılması City'nin hücum silahlarını güçlendi. Ayrıca bu oyuncuların hücumda sürekli yer değiştirerek oynayabilmeleri de farkı derinleştirdi. “Bir işi yaparken o işten keyif alıyorsanız, saçlarınızı kaybetmezsiniz. Guardiola kel ve futboldan keyif almıyor.” 3 sene önce UEFA Elit Antrenörler Semineri'nde Mourinho, Guardiola için bunları söylemişti. Katalan menajer için bu tespit ne kadar doğru bilinmez ama bu iki ustanın arasındaki rekabeti izlemek her zaman keyif veriyor ve bugünlerde aralarındaki rekabetin ateşi daha da güçlü yanıyor. 
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LALELİ 


David Beckham için her yer kale... 
Brooklyn Köprüsü de... 


CLOUGH 


DÖNÜM 


KTASI 


RON GREENWOOD'UN İNGİLTERE'Sİ EURO 80'DE İLK TUR, 1982 DÜNYA KUPASI'NDA İSE İKİNCİ TURDA ELENDİ. İLERLEYEN YILLARDA 1990 DÜNYA KUPASI VE KENDİ EVLERİNDE DÜZENLEDİKLERİ EURO 96 HARİÇ HİÇBİR BÜYÜK TURNUVADA BAŞARILI OLAMADI. 12 ARALIK 1977'DE İNGİLTERE FUTBOL FEDERASYONU RON GREENWOOD YERİNE BRIAN CLOUGH TERCİHİ YAPSAYDI BUNDAN FARKLI BİR SENARYO YAŞANACAKTI. 


ONUR BİLGİÇ 


Lİ ngiltere'nin 1974 Dünya Kupası'na 


katılamamasının ardından teknik direktör 

Alf Ramsey ile yollar ayrılmış yerine Don Revie getirilmişti. EURO 76 elemeleri iyi başlamasına rağmen son iki maçta alınan yenilgi ve beraberlik İngiltere'nin turnuvaya 
katılamamasına neden olmuştu. 1978 
Dünya Kupası elemeleri de farklı olmazken, İngiltere oynayacağı son maç öncesi bir skandalla karıştı. Son karşılaşmalar öncesi İtalya'nın gerisinde kalıp Dünya Kupası'na gidemeyeceği garantilenen İngiltere'de teknik direktör Don Revie, Birleşik Arap Emirlikleri teknik direktörlüğü için anlaşmış 


ve bunu sözleşmesi devam ederken yapmıştı. 


Federasyona istifa dilekçesini sunmadan 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önce olayı Daily Mail Gazetesi'ne açıklaması skandalı daha da büyütmüştü. 11 Temmuz 1977'de Daily Mail konuyu ilk sayfadan duyururken, Don Revie haber karşılığında gazeteden 20.000 sterlin almıştı. 

İngiltere, üst üste iki büyük turnuvaya katılamamasının yanında üç yıllık dönem, skandal olayla sona ermişti. 

İngilizler 16 Kasım 1977'de İtalya karşısına Ron Greenwood yönetiminde çıktı ve 2-0 galip ayrıldı. Ron Greenwood ilk etapta bir maçlığına düşünülen geçici bir isimdi. Teknik direktörlük için düşünülen diğer adaylar Lawrie McMenemy, Jack Charlton ve Brian Clough'tı. Adaylardan en çok öne çıkan isim hiç şüphesiz Brian Clough'tı. Daha önce Derby County ile lig şampiyonluğu yaşamış, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda da yarı finale kadar yükselmişti. 1977'de teknik 


direktörlüğünü yaptığı Nottingham Forest'ta da işler yolunda gidiyor, takım ligde lider konumda bulunuyordu. İngiltere Futbol Federasyonu 1977 yılının Aralık ayında Brian Clough ile görüştü ve kararı açıklamak 

için süre istedi. 

Brian Clough görüşmelerin kusursuz geçtiğine inanıyordu. İngiltere Milli Takımı'nın kendisi 

ve yardımcısı Peter Taylor'ın olduğunu düşünüyordu. Çünkü adaylar içinde kariyeri en iyi olan isimdi. Nottingham Forest dönemi ile de tekrar yükselişe geçmişti. Görüşmeler sırasında kendinden emin olan ve projelerini detaylı bir biçimde açıklayan tek adaydı. 


Ancak federasyona göre sorun Brian Clough'ın kariyerinde değil karakterindeydi. Yetkililere göre ne yapacağı kestirilemezdi. Don Revie skandalından sonra Brian Clough riskli 

bir hamle olabilirdi. Federasyonun arayışı kendilerini baskı altında tutmayacak ve az konuşan bir isimdi. 12 Aralık 1977'de karar açıklandığında, bir maçlığına göreve getirilen Ron 
Greenwood artık takımın başındaydı. 
Son dört yıldır takım çalıştırmamış sadece 
West Ham United'ın genel menajeri olarak görev yapmıştı. 
1982'ye kadar görevde kalacak 

Ron Greenwood'u ilerleyen yıllarda da bundan daha fazlası beklemiyordu. 

Brian Clough için İngiltere Milli Takımı 

teknik direktörlüğü çok yaklaşmış ancak o kapı kapanmıştı. Bir daha da açılmayacaktı. 
İlerleyen yıllarda ismi yine geçecek ancak Bobby Robson ve Graham Taylor tercih edilecekti. Milli kapı kapanmasına rağmen kendisi için açık olan diğer kapı kariyerini bambaşka bir noktaya getirdi. Federasyonla olan görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından ilk maç Manchester United deplasmanıydı ve Nottingham Forest 4-0 galip ayrıldı. Bu karşılaşma bir peri masalının başlangıcı gibiydi. Sezon sonunda, 2. Lig'den veni gelen Nottingham Forest, İngiltere 

. Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. 


Brian Clough'ın Dünya 
Kupası'nı kastederek söylediği şu sözler belki de durumu en iyi biçimde açıklayan türdendi: “Eğer ben ve Peter Taylor olsaydık o lanet şeyi mutlaka kazanırdık.” 


CLOUGH 


İlerleyen iki sezonsa belki de futbol tarihinde bir daha görülmeyecek bir başarı yakalandı ve Nottingham Forest iki sezon üst üste Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. 
Brian Clough 2. Lig'den aldığı takımı üç yıl içinde sadece İngiltere'nin değil Avrupa'nın en büyük takımı yapmıştı. 

Brian Clough 16 

yıl çalıştırdığı 
Nottingham 
Forest'ta 11 kupa kazandı. Teddy 
Sheringham, Roy 
Keane, Stuart Pearce gibi isimleri futbola kazandırdı. İngiltere 
Milli Takımı'nı çalıştırmamış en büyük İngiliz teknik direktör olarak anıldı. 
Ron Greenwood'un 
İngiltere'si ise 

EURO 80'de ilk 

tur, 1982 Dünya Kupası'nda ise ikinci turda elendi. İlerleyen yıllarda 1990 Dünya Kupası ve kendi evlerinde düzenledikleri EURO 

96 hariç hiçbir büyük turnuvada başarılı 
olamadı. 12 Aralık 1977'de İngiltere Futbol Federasyonu Ron Greenwood yerine Brian Clough tercihi yapsaydı bundan farklı bir senaryo yaşanacaktı. Brian Clough'ın Dünya Kupası'nı kastederek söylediği şu sözler belki de durumu en iyi biçimde açıklayan türdendi: “Eğer ben ve Peter Taylor olsaydık o lanet şeyi mutlaka kazanırdık.” 

Kısacası 12 Aralık 1977'de açıklanan karar 

bir dönüm noktasıydı. Hem İngiltere 

Milli Takımı hem de Brian Clough için. 


Brian Clough görüşmelerin kusursuz geçtiğine inanıyordu. İngiltere Milli 


Takımı'nın kendisi ve yardımcısı Peter Taylor'ın olduğunu düşünüyordu. Çünkü adaylar içinde kariyeri en iyi olan isimdi. 
Nottingham Forest dönemi ile de tekrar yükselişe geçmişti. Görüşmeler sırasında kendinden emin olan ve projelerini detaylı bir biçimde açıklayan tek adaydı. Ancak federasyona göre sorun Brian Clough'ın kariyerinde değil karakterindeydi. 
Yetkililere göre ne yapacağı kestirilemezdi. 
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LALE ORTA 


A mm 


'KRAMPONUNUN TOPUĞU | 


“BU BİR SPORSA, BUNU BEN DE YAPABİLİRİM” DEDİ, KALECİYDİ. TÜRKİYE'NİN İLK KADIN FUTBOL ANTRENÖRÜ OLMA HAYALİYLE ÇIKTIĞI YOLCULUK, LALE ORTA'YI DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KADIN HAKEMLERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜRDÜ. TÜM KARİYERİ BOYUNCA TEK BİR SÖZÜ DUYURMAYA ÇALIŞTI: FUTBOLDA FIRSAT EŞİTLİĞİ YARATILMASI GEREKTİĞİ... 


EKİM DENİZ ÇİFTÇİ 


eride bıraktığımız ay içerisinde 
(G Bundesliga'da bir ilk yaşandı. Hertha 

Berlin ile Werder Bremen arasında oynanan maçı, daha önce birçok kez Almanya alt ligleri ve Kadınlar Dünya Kupası'nda görev almış olan kadın hakem Bibiana Steinhaus yönetti. Performansı ile takdir toplayan Steinhaus'un erkeklerin oynadığı bir futbol maçında orta hakem olarak sahaya çıkması Avrupa'da yeni görülen bir durumken, merceği Türkiye'ye çevirdiğimizde ilk adımın yıllar önce atıldığını, devamının ise maalesef gelemediğini görüyoruz. 
Lale Orta, “Futbol, erkek oyunudur” kalıbının sapasağlam ayakta durduğu 1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğunu çok hareketli geçirdiği için ailesi tarafından kızlara uygun olduğu düşünülen sporlardan basketbol ve voleybola yönlendirildi, ancak futbolculuk hayalini ve futbol sevgisini bir kenara atamadı. Sokakta erkek arkadaşlarıyla oynamaya devam ederken Dostlukspor'un kız futbol takımı olduğunu öğrendi. “Bu bir sporsa, ben de yapabilirim” diyerek Dostlukspor'da kalecilik yapmaya başladı. 
Yaşı ilerledikçe de kadın futbolunu Türkiye'ye tanıtmak için büyük maçlar öncesinde spor 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yazarları ve futbolu yeni bırakmış futbolcuların oluşturduğu takımlara karşı kadın takımı ile Anadolu'yu karış karış gezerek yaptıkları maçlarda futbolun sadece erkeklere özgü bir spor olmadığını, kadınların da oynayabildiğini ve futbolda fırsat eşitliği yaratılması gerektiğini anlatmaya çalıştı. 

1985 yılına 


beraber bitirenlere 1. Lig maçları verilmesine rağmen Orta'ya bir türlü görevlendirme yapılmıyordu. En sonunda bu haksızlığa dayanamayan Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun karşısına geçip kendisine neden maç verilmediğini sorduğunda, “Torpil mi istiyorsun?” sorusuyla karşı karşıya kaldı. 
Talebinin torpil 


gelindiğinde 

Türkiye Futbol 
Federasyonu'nun 30 
kişilik kontenjanının tamamı erkekler tarafından doldurulan antrenörlük kursunda tek kadındı Lale 

Orta. İlk günlerde bir başkasının ekmeğini elinden aldığı izlenimi oluşmuştu. Ancak kursu birincilikle bitirdiği zaman 

bu işi kadınların 

da en az erkekler kadar yapabildiğini göstermiş oldu. Türk futbolunun ilk kadın antrenörü olarak diplomasını almak için yönetmelik gereği 8 maçta hakemlik yapması şartı kalmıştı, öte yandan kursu kendisiyle 


ilk maçına yan hakem olarak 
1990 yılında Galatasaray- 
Sarıyer karşılaşmasında atandı. 
Maçtan önce Galatasaray'ın kaptanı Cüneyt Tanman, takım arkadaşlarına “Kesinlikle itiraz istemiyorum” derken Lale 
Orta bu karşılaşmadan sonra da görev almaya devam etti ve antrenörlük için gerekli olan 8 maçlık kotayı başarıyla doldurdu. 


değil aksine hakkı olduğunu söyleyen 
Orta'nın bu tavrını takdir eden MHK tarafından ilk maçına yan hakem olarak 1990 yılında Galatasaray-Sarıyer karşılaşmasında atandı. Maçtan önce Galatasaray'ın kaptanı Cüneyt 
Tanman, takım arkadaşlarına 
“Kesinlikle itiraz istemiyorum” 
derken Lale Orta bu karşılaşmadan sonra da görev almaya devam etti ve antrenörlük için gerekli olan 8 maçlık kotayı başarıyla doldurdu. “8 maç için bu kadar masraf mı edilir?” diyerek 


söylene söylene aldığı hakem kıyafetlerinden kurtulduğunu düşünen Orta'ya, kendisini izleyen gözlemci ve hakemlerden yüksek notlarla değerlendirme gelince o da kariyerine antrenör olarak değil, hakem olarak devam etti. 
Hakemlikte henüz 
5. senesinin içindeyken, çoğu erkeğin bile günümüzde hâlâ ulaşılamaz olarak gördüğü FIFA kokartına sahip oldu ve böylelikle de 

ünü ülke sınırlarını aştı. 2002 yılında 
Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi 
(lOC) tarafından kadınlara spor faaliyetlerine katılma konusunda öncü 

ve örnek olması sebebiyle “Kadın ve 
Spor 2002 Avrupa 
Kıtası Büyük Ödülü”ne layık görülürken, yine aynı yıl bu sefer de Türkiye'de, ironik bir şekilde “Yılın Futbol Adamı” seçildi 

ve ödülünü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in elinden aldı. 2003 yılında FIFA tarafından “Birinci Sınıf Hakem” kategorisine yükseltildi. 2005 yılında Almanya'nın 


20 yıldan bu yana Türkiye'nin 
ve Avrupa'nın birçok sahasında verdiğim mücadelede, her metrekaresini alın teriyle suladığım, adalet, sevgi ve dostluk tohumları ektiğim sahalardan, hiç bitmeyen gökkuşağının oluşacağı günlerin inancı ve umuduyla veda ediyorum. Biraz olsun futbola ve spora hizmet edebildiysem, bu gök kubbede bir hoş seda bırakabildiysem, ne mutlu bana. 


LALE ORTA 


2005yılında Almanya'nın Postdam kentinde Djurgarden ile Alvsjö arasında oynanan Kadınlar UEFA Kupası finalini yöneterek kariyer 


zirvesi yaptı. Lale Orta, aynı yılın kasım ayında İspanya ile Belçika arasında oynanan Kadınlar Dünya Kupası grup eleme maçıyla 60'ı uluslararası toplam 1.500 karşılaşma yönettiği kariyerinden yaş haddi 


Postdam kentinde Djurgarden ile Alvsjö arasında oynanan Kadınlar UEFA Kupası finalini yöneterek kariyer zirvesi yaptı. 

Lale Orta, aynı yılın kasım ayında İspanya ile Belçika arasında oynanan Kadınlar Dünya Kupası grup eleme maçıyla 60'ı uluslararası toplam 1.500 
karşılaşma yönettiği kariyerinden yaş haddi sebebiyle emekliliğe ayrıldığını şu güzel cümlelerle açıkladı: 

“20 yıldan bu yana 
Türkiye'nin ve 
Avrupa'nın birçok sahasında verdiğim mücadelede, her metrekaresini alın teriyle suladığım, adalet, sevgi ve dostluk tohumları ektiğim sahalardan, hiç bitmeyen gökkuşağının oluşacağı günlerin inancı ve umuduyla veda ediyorum. Biraz olsun futbola ve spora hizmet edebildiysem, 


bu gök kubbede bir hoş seda bırakabildiysem, 


ne mutlu bana.” 


Lale Orta, başarılı hakemlik kariyerinin yanında 


eğitim hayatında da hakemliği kadar başarılı oldu. 1986 yılında Marmara Üniversitesi 


sebebiyle emekliliğe ayrıldı 


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman uzmanlık dalından mezun oldu, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda Spor Yönetimi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini de yine Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ana bilim dalında Spor Yönetimi üzerine yapan Lale Orta, yüksek lisans tezinin konusunu “Türk Spor Teşkilatı İçinde Futbol Hakemliği Statüsü” olarak belirledi. “Dünyada ve Türkiye'de Futbol Organizasyonları üzerine Analitik Bir Yaklaşım” tezi ile futbol konusunda doktora tezi yazan ilk kadın olmayı başardı. 
1998-2003 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev alan Orta, 2003-2009 yılları arasında ise Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yaptı. Lale Orta bu başarılarının yanı sıra ülkemizde futbol spikerliği yapan ilk kadın oldu. 
Kadınlarımızın toplumda kahkaha atmamasının söylendiği, erkeğe hizmet etme görevine sahip olduğunun öğretildiği, şiddet gördüğü, tecavüz edildiği ve öldürüldüğü 

bu günlerde Doçent Doktor Lale Orta, tüm kadınlar için futbol başta olmak üzere hiçbir sporun, hiçbir işin tek bir cinsiyete mahsus olmadığını, fırsat eşitliği yaratıldığı takdirde neler başarılabileceğini de göstermiş oldu. 
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KELEBEK ETKİSİ 


GÜNÜ 


26 Ekim 1863... Modern futbolun doğum günü... İngiltere'de 11 futbol 
takımının bir araya gelerek, ilk futbol federasyonunu kurduğu, oyunun ilk yazılı kurallarının altına imza attığı gün... Bundan 1 yıl önce, 

Fitbol Dergi'nin 14. sayısında şu cümleler yazıyordu: “Büyük bir tesadüf eseri, Türk futbolunun doğum günü de aynı tarihe denk geliyor.” 1899'da, tamamı Türk futbolculardan kurulu ilk futbol 

takımı Black Stokings FC, ilk resmi maçına, 26 Ekim 1901'de 

çıktı. Rakip Rum takımını 5-1 yenildiler. Tam 22 yıl sonra, 

26 Ekim 1923'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Takımı 

tarihinin ilk resmi maçına çıkacaktı. Rakip Romanya ile 

2-2 berabere kalan o takımda, Zeki Rıza Sporel iki gol birden atmıştı. Ha unutmadan, elinizde tuttuğunuz da Fitbol Dergi'nin 26. sayısı... Hani rakamlar demişken, 
26 Ekim ve 26. sayı bağlantısına da dikkatinizi 

çekeriz... 


Hazırlayan: Didem Dilmen, Elif Bekfelavi 


TAKINTILI 
MIYIZ NEYİZ? 


Albert Einstein, zamanın göreceli olduğunu söylerken futbolun daha da göreceli olduğu aklına gelmemiştir. Gerek rakamlar gerekse de zamanlar kendi rasyonelliğinde ama dışarıdan bakan için “garip” bir mantıktadır. Matematiğin bile pes ettiği noktada futbol başlar... Biraz fazla mı takıntılıyız acaba? Örnek mi? Hemen verelim. 
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COUNTDOWN 


Konuya en uygun şarkı, Europe grubunun The Final 


7  Countdown'udur muhtemelen... Bu şarkının çok ilginç, eğlenceli ve 
mantıkdışı bir hikayesi var! 14 Şubat 1986'da piyasaya sunulduğunda 25 


W ülkedelnumaradan listelere girdi, İngiltere'de 1 yıl dolmadan altın plak 
kazandı. The Final Countdown o kadar popüler oldu ki, aradan geçen 31 
yılda hemen her spor turnuvası, okul mezuniyeti, düğün nişan ve aklınıza 

gelebilecek her tür etkinlikte çalındı, dinlememiş dünyalı kalmadı. 
Şarkının mantığın auta giden tarafı ise bu kadar popüler bir şarkının, pek çok önemli müzik dergisi tarafından “yapılmış en kötü rock şarkısı” olarak listelenmesi. Müzik televizyonu VHI “dünyanın en güzel kötü şarkısı” ilan etmeye kadar götürmüştü işi... Şarkı aynı zamanda rock tarihinin en iyi 66. şarkısı olarak da listelere adını yazdı. Bu işte mantık nerede? 


GIOVINCO 


Tarihler, 12 Aralık 2012'yi gösterdiğinde, takvimlerde 12 rakamı 3 kez tekrarlanmıştı; 12.12.2012 İşte bu büyülü tarihte, İtalya Kupası'nda Cagliari'yi ağırlayan Juventus'un 12 numaralı formasını taşıyan 

Sebastian Giovinco, maçın ikinci yarısının 
12. dakikasında takımının o sezon iç sahadaki 
12. golüne imza atmış, zor yakalanacak bir rekora imza atmıştı. Giovinco'nun Cagliari'ye 
attığı golü betimlediğimiz cümlede 12 
rakamı tam 6 kez tekrarlanmıştır! 


KELEBEK ERKİSİ 


BAYERN 
999 


Söz gelimi, Bayern Münih'in 17 Ekim 2015'te oynadığı Bremen maçı, Bayern'in 999'uncu Bundesliga galibiyetiydi. Sezonun 9. 


maçında 9. galibiyetini aldı. Müller, ligdeki 9. maçında 9. golünü 


attı. Bremen'in Bundesliga'da yediği 999. gol oldu. Ayrıca bu maç Bremen ile Bayern'in 99. karşılaşmasıydı. Thomas Müller'in o maçta 25 numaralı formayı giymesi ve golün 
23. dakikada atılması ise 9 rakamı vermediği için konuya dahil değil, unutun gitsin, biz 9'lara bakalım... 
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SÖYLESENE 


#söylesene 


FİTBOL DERGİ'NİN #SÖYLESENE SAYFASINDA FUTBOL ANILARIMIZI BİRBİRİMİZE HATIRLATMAYA DEVAM EDİYORUZ. SİZLERİ DE FUTBOLA DAİR EN UNUTULMAZ ANLARIN, OLAYLARIN, İYİ-KÖTÜ-ÇİRKİN NE VARSA HER ŞEYİN KAYDINI TUTMAYA DAVET EDİYORUZ. EYLÜL AYINDA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN #SÖYLESENE HASHTAG'İ İLE BİZE ULAŞAN UNUTULMAZ ANLARI EKİM SAYIMIZDA KAYDA ALDIK. İŞTE SİZLERDEN GELEN CEVAPLARLA ZAMANDA GERİYE DOĞRU ÇIKTIĞIMIZ YOLCULUĞUN DURAKLARI... 


EN UNUTAMADIĞIN FUTBOL OLAYI NEDİR? 


2006 Dünya Kupası'nda kuralların yeniden yazıldığı 

ilginç maç: Avustralya - Hırvatistan mücadelesi. Josip 30 Ekim 1996, Elvir Boliç'in Manchester United'a attığı Simunic, hakem Graham Poll sayesinde bir ilki başararak gol anı... Maç sonrası sokakta İstiklal Marşı okumuştuk. 
sarı karttan hat-trick yapmıştı. Biz de ekran başında 

savunma oyuncusu Simunic'in birer birer aldığı sarı 

kartları sayarak, en son 3. sarıda oyun dışı kalışına şahit 

olmuştuk. 


TUĞÇE ÖZDENOĞLU 


MURAT SÖNMEZ 
©perakende 


Pascal Nouma'nın Dinamo Kiev'e ceza Sahası dışından aşırtmasını unutamam. 


En unutamadığım futbol olayı, 
Eric Cantona'nın tekmesi. 


BARIŞ IŞIK 


(©karaelmas676767 MERT AYDOĞDU 


©aydogdumert 


Dramatik 2005 Şampiyonlar Ligi Finali ve şampiyonluğun Tl Ekim 2003, Türkiye-İngiltere maçında kaleci Rüştü kaçtığı 2003-2004 sezonundaki LFC ve City maçı sonrası Reçber'in orta sahada yaptığı röveşata. 
Gerrard'ın gözyaşları... 

LIVERPOOL TÜRKİYE SELİM URAL 
©LFC Turkiye ©SelimUral34 
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Bir gün öldüğümde arkamda sadece z futbol kalacak, tüm bu saçmalıklar unutulacak. Dünyada sadece bir kişi benim en iyisi olduğumu hatırlasın, yeter. 


George Best 


